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Önsöz 


Kolay olmadı; tam sekiz yıl sürdü. Gerçekten, zor iş... 

Bu konuda yazılmış, piyasadaki kitapların pek çoğu çeviri... 

“Madde madde anlatılan konu bizi sıkar; üstelik bize reçete olamayacak konular...” 

Elinizdeki kitap Karlofça Antlaşması’nın maddeleri gibi olmayacak. içinizdeki arslanınızı uyandırayım derken kahrettirmeyecek. “Muhatabınızı etkilemenin 6,5 kuralı” diye sıkmayacak. 

Bir söz yeterli: “Bizim zerafetimiz.” 

“Bravo kardeşim, işte bul” diyenleri duyuyor gibiyim. 

Önceleri, kendi alanım olmasına rağmen birkaç sayfa okuduğumda bu kitapları neden bırakmak istediğime kendim de bir anlam verememiştim. 

“Neden?” diye düşünürken karşıma bir araştırma yazısı çıktı ve gördüm ki, dünyada “kişisel gelişim kitapları” ya tedavi maksatlı ya da din adamlarının, özgüvenini yitirmiş muhataplarına karşı “güven artırmak” maksadıyla ele aldıkları konulardan müteşekkil. Dolayısıyla, okuduğunuz metin sizi sarmıyor, alıp götürmüyor. 
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Stephan Cohen der ki: “Bizler kişisel gelişim kitaplarını tedavi amaçlı ele alır ve okuruz.” 

Avrupa’da insanlar “inanç sorunu” yaşamaktadır. Bizim insanımızın ise genelde böyle bir sorunu yoktur. 

Avrupa’da, tedaviye ihtiyacı olan hastalar için yazılan kitapları tercüme ederek, benzerlerini yazarak, ihtiyaçları farklı olan insanlarımıza, okumaları için dayattık bugüne kadar. Millet de okumadı. Kitaptakilerin uygulamasını yaptık; ters tepki aldık. Nedenini anlayamadık. 

Gelelim bizim anlatacaklarımıza... 

Sizi madde madde kurallara boğmayacağız. 

Sizlere, meseleleri konuşma diliyle ve hayattan örneklerle anlatacağız. 

Uygulayacağınız bilgileri bu kitaptan alırsanız maksada ulaşıldı demektir. 

Kitabın konusu; nazik ve kibar olmak, muhatabınızı anlamak, çevreye zarar vermemek, ikiyüzlü olmamak, kendine saygı duymak, bakımlı ve sağlıklı olmak... 

Eğitimin, okuldan hatta evden hatta dünyaya gelmeden başladığını kabul edersek durumun ciddiyetini kavrar ve bir an önce birlikte, el ele, kol kola, neler yapacağımıza karar veririz. 

Bu kitapta “bizden olan örnekler”! bulacaksınız. 

Eleştirdiğiniz yanları bana lütfen bildiriniz. 
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Babalar Siyah, Anneler Kahverengi 
Çocuklar Beyaz 

Babalar neden siyah? Babalar otoriteyi temsil ediyor ve siyah ile anılıyor. Aynı zamanda kural koyucu ve yuvayı etkileyen basit ego hataları yapabiliyor. Ama aynı zamanda taklit edilen giyimi, yemesi ve yürümesi ile özellikle istediği olsun diye çocukları ile iletişim sorunu yaşıyor. 

Anneler neden kahverengi? Siyahı kahverengi yumuşatıyor. Yani anne aynı zamanda duygusallığı temsil ediyor. Sevecen ama siyaha yakın yönleri var ve bunu çocuğunun üzerinde uygulamaya çalışıyor. Otoritenin yumuşak yüzü baba ve annede bu yönler renklerin dili ile anlatılıyor. Böylece hem örneklendirmeler yapılıyor hem de diğer renkler ile yaşamın diğer kesitlerine, yeme-içme, giyim-kuşam ve yürüme, konuşma gibi beşerî münasebetlere göndermeler yapılıyor. 

Çocuklar neden beyaz? Eğitilmeye, bükülmeye, yönlendirilmeye, ne verirseniz almaya çok müsaitler. Çocuklar o yüzden beyazlar. Ya siyahtan ya da kahverenginden etkilenecek, ya da yerine göre gördüğünü kopyalayacak ve renklenecek. 
Bu yüzden çocuklar; ailelerine bilinçli oinna, kontrollü yaşama sorumluluğu yüklüyorlar. 

Aynı zamanda çocukların istekleri kışın dahi beyaz giyinmeyi isteyecek kadar zorlayıcı ve yorucu olabiliyor. Anne ve baba burada nasıl davranacak? 

işte bu sorunun ve daha başka pek çok sorunun cevabı kitapta nezaket ve görgü kuralları çerçevesinde ele alınıyor. 
Empati ve kopyalama sistemi devreye giriyor ve ne ekersen onu biçersin sözü görgü kurallarında kendini gösteriyor. 

Peki, “bu görgü kuralları nelerdir?” diyenleri Gardırop yönetiminden giyim şekline, telefon konuşmasından yürüme şekline, sesini kullanma bilgisinden sağlıklı yaşam modeline kadar uygulamalı örnekler elinizdeki kitapta. 
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1 . Oz Eleştİrİ 

Şunu itiraf edeyim ki, sekiz yıl geciken bir kitap var karşınız¬ da. “Kitap yazıp bunları sizinle paylaşayım.” diye düşünmediğim dönemlerde dostlarım “Neden bunları kitaplaştırmıyorsun?” 
diye sormaya başladılar. Kendi kendime “Nasıl olsa seminerler veriyorum; ileride düşünürüm.” diyerek zamana yaydım. 

Çevremde, çok yakından tanıdığım ya da uzaktan bilgi aldığım insanların, “patır patır” derler ya, kitap yazdıklarını görünce merak edip baktım, sonra kendilerine sordum “Nasıl oluyor? 
Nasıl yaptınız?” dediğimde “Kes, kopyala, yapıştır.” dediler. 
Birisi var ki, “Sınırsız Güç” kitabının özetini çıkarmıştı. “Eeel” dedim. “Bu alanda çıkan tüm yayınları bul; onları harmanla, gazetede çıkan yazılardan da oraya ilâve et. Çok kolay ve mümkün.” dediler. Bu nedenle geciktim dostlar, bunu yapamadım. 
Yazılmayanı; ama “Hah, iştel” diyerek okumanızı istediğim konuları sîzlerle paylaşmak, ilk yorumlayan olmak istedim. 

Mümin Sekman, benim ilk kaynağım oldu. Tamamen kendi tespitleri ve doğaçlaması olan bir kalem. Ayrıca, teşvikini de unutamam. 

Kitabını okumak istediğiniz insanın yüzüne bakmalı, gözlerini iyi görmelisiniz. Ben kitabımda bunu yapacağım; Yine 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“el” diyeceğiz ama kitaplarında kendilerine ait fotoğrafı muhakkak veriyorlar. 

Aldığınız kitaplar sadece raflarda, başlığı hoşunuza giden kitaplar olmasın; çünkü okuyamayacaksınız. Kitap öneren yazarları takip edin. Seçin ve seçerek okuyun. Öneri ile kitap okumaya çalışın. Çok satanların, çok okunanlar olmadığını bilin. Sonra, sizlerle alay edilecek; hazır olun. “Kitap okumayan millet” diye diye bizi inandırdılar. Yolu, bu değil ki okutmanın. 
Okumak isteyen de “Nasıl olsa olmuyor.” diye vazgeçiyor aslında. Nasıl ki “Dinsiz adam, imana gell” dediğinizde, “Geri zekâlı, derslerine çalışl” dediğinizde nasıl verim alıyorsanız, “Kitap okumayan ülkelerin birincisiyiz.” diye anons ederek insanların özgüvenlerini rencide ediyorsunuz. 

Elimizi taşın altına koyalım. Evimizin önünü temiz tuttuğumuzda kendimizi düzelttiğimizde, mesela etrafımıza ağaç diktiğimizde, elimizi taşın altına koymaya başladık demektir. 

Trafik kazalarında, kişi başına düşen gelirin azlığında, yolsuzlukta, devlet arazisini talan etmede birinci sıradayız. Ancak gelecekte bunları değiştirmek için bireysel gayret gösterip çocuklarımızın eğitimine önem verirsek yeter. “Değişsin.” ya da “Değiştim.” demek istiyor milletimiz. 

Bu kitap, elini taşın altına koymaya çalışmakta ve ahkâm kesmeden, “Batılı şunu diyor.” diye değil, bizcesini tespit etmeye çalışarak milletin içindeki dinamizmi tetiklemeye çalışıyor. 

Meşhur ressamın yanında yetişen, kabiliyetli ressam Victor: “Artık, bağımsız çalışmak istiyorum.” der. Ustası: “TamamI En güzel resmini yap, bana getir.” der. 

Victor en güzel resmini yapıyor, ustasının yanına varıyor. 
Ustası: “Al bunu şehrin meydanına as; yanına da bir kalem ve kâğıt bırak.” diyor. Üzerine de “Eleştirinizi yazın.” diye yaz- 


12 



öz Eleştiri 


masını söylüyor ve “Üç gün sonra bana getir.” diyor. Ressam, aynısını yapıyor. Üç gün sonra ustasının yanına gelen genç ressam şaşkındır; çünkü eleştiriler, tahmininden çok fazla çıkmıştır. Hayal kırıklığına uğrar. Ustası ona ders vermek istemiştir ve ders henüz bitmemiştir. “Şimdi bu resmi al; yanına sadece kalem bırak ve bir kâğıda ‘Lütfen hatamı düzeltin.’ 
yaz. Üç gün sonra gel.” der. Genç ressam daha da şaşkın vaziyette, üç gün sonra gelir ve der ki: “Efendim, kimse resim üzerinde hatamı düzeltmemiş.” 

Ustası maksadına ulaşmış ve gerekli mesajı vermek için tam zamanını bulmuştur. “Artık serbestsin; sen gerçekten, iyi ressamsın. Ama unutma ki, eleştiriler olacaktır; bu, seni yolundan alıkoymamalı. Birinci eleştiriler, senin mesleğinin sonunu hazırlayabilirdi; özgüvenini yitirebilirdin. Bildiğini yap; ama ikinci yaptığını da unutma. Kendini eleştirenlerin müdahalesi¬ ne izin ver. Müdahale eden insanlar, elini taşın altına koyan insanlardır, unutma! Yolun açık olsun.” der ve genç ressamı uğurlar. 

Bediüzzaman der ki: “Bir insanın üzerinde akrep görseniz ve onu akrepten kurtarmak için karşınızdakine vurduğunuzda size ‘Bana neden vurdun? Bana zarar verdin.’ derse haksızlık etmiş olur.” Bu kitapta da, gözden kaçırdığınız veya unuttuğunuz ya da bilmediğiniz şeyleri okuyup hatalarınızı terk ederseniz kendimi, elini taşın altına koyanlardan kabul edeceğim. 

Fareler toplanmışlar, kendilerine musallat olan kediden kurtulmak için çareler arıyorlar. Her bir fare, nasıl önlem alınacağını, kedinin geldiğini önceden haber almak için neler yapmak gerektiğini sıralar. Bir tanesi, “Kedinin boğazına çan takalım; böylece, geldiğini önceden fark eder, tedbir alırız.” 
der. Bir kenarda oturup onları dinleyen yaşlı fare, hafif alaylı 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ve imalı bir şekilde “Tamam, güzel bir fikir; ancak kediye çanı kim takacak; o, ortaya çıksın.” der. 

“Kim takacak, o çıksın ortayal” Ben onu dinleyeceğim. 
Resmi düzeltmek İçin kalem oynatanı, akrepten kurtarmak İçin kendisini tehlikeye atıp fedakârlık yapanı ve kedinin boynuna çanı takacak yürekli fareyi... 

Siz kimi dinliyorsunuz? 
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2. Kirmizi Kravat 

iki günlük bir seminer sonrası, katılımcılara şunları söylemiştim: 

Yanınızda çalışanların, arkadaşlarınızın, gençlerin ve çocuklarınızın fikirlerini önemseyin. Hiç tahmin etmeyeceğiniz kişilerden çok orijinal fikirler alabilirsiniz. Bu, herhangi bir genç olabilir, öğrenciniz olabilir. Önemli olan, onların fikirlerini almaktır. Aynı zamanda topluma, özgüveni olan gençler kazandırmış olursunuz. 

Örnekle konuyu pekiştirelim: Evinizin, ofisinizin bir köşesine çiçek koyacaksınız. Neden bunu çocuğunuza sormayasınız ki? Belki de sizin hiç düşünmediğiniz ve duyduğunuzda hayret edeceğiniz bir öneri ile karşılaşmanız mümkün olabilir. 
Bundan hem siz kazançlı çıkarsınız hem de fikrini aldığınız insanı onurlandırmış olursunuz. Unutmayınız, öneri aldığınız insan size kulak verecektir. 

“öğlum, arkadaşın Ahmet’e daha dikkat etmelisin; bazı huyları İyi değil.” veya “Arkadaşın hiç kitap okumayan birisi...” 
dediğinizde çocuğunuz bunları dikkate alacaktır. Emin olun, size “Ben artık büyüdüm; bana karışmayınl istediğimi yapamayacak mıyım?” demeyecektir. 
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Neden mi? 

Çünkü siz büyükken, güçlüyken, küçük olan ona “büyük muamelesi” yaptınız. 

Fikirlerine başvurulan çocuk, başkalarının fikirlerini önemseyecektir. 

Bundan çeyrek asır önce, 1982 yılında “BMW insan Kaynakları Yönetimi” “her çalışanın fikrini alma ve onların keşiflerinden yararlanma projesi” etrafında çalışma başlatıyor. “Her bir çalışanın, BMW ailesinden olduğu” vurgulanıp katkıları isteniyor. 
Bir süre sonra bir fabrika çalışanı, araç bir yere yaklaştığında ikaz eden, “sensor” dediğimiz sistemi yöneticilerine sunuyor. 

Neticesi ne mi oluyor? Diğer tüm marka araçlar bu sistemi araçlarına takmak için tescil ücreti ödemek zorunda kalıyor. 
Bir işçinin sağladığı katkıyı düşünün artık. 

Bir başka örnek: 

ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya büyük bir yıkıma uğramıştı. Fabrikalar, evler, okul binaları yerle bir olmuştu. Siemens fabrikasının yöneticileri fabrikalarının bulunduğu yerleri incelemeye gitmişlerdi. Fabrika alanına geldiklerinde hayrete düştüler. Gördükleri manzara çok ilginç ve bir o kadar da heyecan vericiydi. Fabrika işçileri kimseden direktif almadan enkazlar arasından makineleri çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu olay kısa zamanda tüm Almanya’ya yayıldı ve toparlanmanın, kalkınmanın sembollerinden biri oldu. Artık her bir Alman’ın millî tercihi bu marka olmuştu. Savaştan önce fikirleri alınan işçiler savaş sonrası aidiyet hissi ile fabrikalarına sahip çıkmıştı. 

Ben bu semineri verdikten sonra, evime giderken yolda “Seminerde söylediklerimi eşime, çocuklarıma uyguluyor muyum acaba?” diye düşünmeye başladım. Kendimi bağlayıcı sözler söylemiştim ve sözümün arkasında olmam gerekiyordu; fırsat kollamaya karar verdim. 

Üçüncü günün sabahı, elbiselerimi giyerken kravat tercihi konusunda kızıma danıştım: 

- Handan, bana yardım eder misin, hangi kravatımı takmam gerekiyor? 

Kendi istediğim kravatı ön tarafa getirerek onun kararını bekledim. Birkaç saniye düşündü, dudaklarını büzdü, saçı ile oynadı ve seçimini yaptı. Maalesef benim tercih ettiğim kravatı seçmedi ve takmayı hiç düşünmediğim ve istemediğim kravatı takmamı istedi. 

Artık, kızımın seçtiği kravatı takmam gerekiyordu. Seminer salonuna girdiğimde öyle bir beğeni ve iltifatla karşılandım ki şaşırmadan edemedim. Bir önceki gün giydiklerimin aynısı üzerimdeydi; sadece kravatım değişmişti. Tüm bu iltifat kravat için miydi? Gizli bir gurur duysam da çevremdekilerin fikirlerini almaya çok geç başladığım için üzgündüm. 

Bu hadiseden şu dersi çıkarabiliriz: 

Kendinizi bağlayıcı sözler söyleyin. “Ben kırmızı ışıkta geçmem.” veya “Arkadaşlarımın doğum gününü kutlarım.” gibi... 

insanın hayatta “Keşkek..” dememesi için, fırsatları iyi değerlendirmesi gerekiyor. 

Fikirleri paylaşılan insanlar, katkıda bulundukları için çok mutlu olurlar. 
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3. ÇOCUKLARIN OnÜNDE SeVİYELİ 
Bîr Şekilde Tartişin 

Çocukların önünde tartışın. Bizim kültürümüzde “Çocuklar duymasın.” diye bir gelenek yoktur. Geleneksel yaşam biçimimizden dolayı, ailede etkin bir baba ve ona itaat eden eş vardır. Bu nedenle anne ve babalar tartışmalarını, daha doğrusu fikir alışverişlerini çocukların önünde, saygın bir şekilde ve seviyeli bir üslupla yapmalıdırlar ki “saygın davranış modeli”ni çocuklar görsün. 

Eğer ebeveyn tartışmayı gizli kapılar ardında patırtılı gürültülü yaparsa çocuklar çevreden gördükleri ve duydukları örnekler yüzünden yanlış değerlendirmede bulunabilirler, içeride olumsuzlukların yaşandığını düşünüp endişeye kapılırlar. 
Gelişme çağında ve ileriki yaşlarında “zannettikleri” bu davranışları kopya ederler. 

Sahi, sizce ne oldu içeride? 

Sesler yükseltildi, kötü sözler sarf edildi, hakaretler edildi. 
Ve tehditler... 

Bazen daha ileri derecedeki tartışmalar neticesinde avukat tutma girişimi seslendirilir. Şiddet uygulamak için ortam oluşur. 
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Ama nasıl olur, bu kadar olumsuzluğun bir arada olduğu yerde çocuk nasıl yetiştirilir? 

işte püf noktası burası: 

Çocuklar ailelerinin fikirlerini uygun bir şekilde nasıl ortaya koyduklarını; haklı olanın, hakkını nasıl aradığını; haksız olanın ise, haksızlığını anladığında, kabul etme erdemini nasıl gösterdiğini görecek. Böylece çocuklar diyalog ve uzlaşı ile sorunların çözümünü öğrenecek. Toplumsal bir zenginlik oluşacak. 

insanlar, 16 yaşına kadar, davranışları görsel olarak kopyalayarak öğrenirler. Bu yaştan sonra, bilgiyi süzgeçlerinden geçirmeye başlarlar. Eğer bu ortamı görmez ve dışarıda farklı ortamlarda yeni çözümler denerlerse şike, şantaj ve tehdit onların iletişim araçları olur ki bunun sonucu da malûmdur. Toplumumuza baktığınızda bunu anlamak için çaba sarf etmeniz gerekmez. 

Fransa’da yaşadığım için, örneğimi Paris trafiğinden vermek istiyorum. Diyelim ki, iki Fransız sürücüsünün tartışmasına şahit oldunuz. Önce birbirlerine çok bağırdıkları için şiddet uygulayacaklarını zannedersiniz; ancak onlar birbirlerine vurmayı hiç düşünmezler. 

Diyelim ki birisi Fransız, diğeri Türk... Fransız bağırmaya başladı ve yaklaştı. Sonucu söyler misiniz? 

Evet, bildiniz. 

Fransız yerde ve şaşkın... Böyle bir şey hesapta yoktu. 
“Ne oldu, hayrola?” diye düşünürken yıldızları saymayı ihmal etmiyor tabii ki... 

Sonuç; kendimizi çok ciddiye alırız, eleştiriden daha doğrusu, eleştirilmekten hoşlanmayız. 

Ve AvrupalIlar ne demiş: “Türk gibi güçlül” 


20 




Çocukların Önünde Seviyeli Bir Şekilde Tartışın 


Keşke “Türk gibi zeki!” deselermiş. 

Demişler aslında! 

Neyi? 

“Türk gibi asil, beyefendi ol!” 

Bu sözü bir Fransız söylemişti. 

“Atalarınız OsmanlI için bizler böyle derdik; ama artık demiyoruz.” 

“Niye ki?” 

“Çünkü sizi gördük.” 

“Biz kim?” 

“1970’ten sonra gelenler...” 

Çocuklar terbiyeyi, nezaketi, erdemi önce anne ve babalarından görecekler. Anne ve baba tartışırken gösterdikleri saygıyı, anlayışı, asaleti örnek alacaklar. Haklının, hakkını nasıl savunduğunu; haksız olanın ise doğruyu kabul şeklini uygulamalı olarak idrak edecekler. 
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4. Sorulara ve Sorana Asla Gülme 

Kim olursa olsun, size saçma da gelse sorulan soruya gülmeyin. 

Öğrenciler, öğretmenler, anne-babalar, çocuklar... kendilerine gülünmesini istemezler. 

Piyasalarda en çok alınan kitapları araştırdığımda şu bulguların çok önemli bir yere sahip olduğunu gördüm: 

Toplum önünde kendini ifade etme, toplum içinde konuşabilme, kürsü heyecanını yenme. 

Neden? 

Çünkü, hata yapanı affetmeyiz. 

“Sorduğu soruya bak!” gibi bir söze kimse muhatap olmak istemez. 

Toplumumuzda azımsanmayacak sayıdaki cinayetlerin işlenme nedeni emniyet kayıtlarında şöyle geçiyor: “Kız arkadaşımın yanında güldü bana; ben de hazmedemedim.” 

Üstelik, böyle diyenlerin oranı yüksek. 

En büyük hatayı kim yapıyor? 

Pedagojik formasyonu eksik bazı öğretmenler, hoşgörüsüz ve eğitilmemiş bazı anne-babalar... 
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Küçüklerin sorduğu soruları çoğu zannan saçnna bulduk. 
Soru sorduklarında çoğu zannan onları susturduk veya onlara güldük. Bazen de, sorularını “aptalca” bulduk. Tann burada onlara iki türlü zarar verdik. Onlar aynısını yapacak, bir başka kişiyi sorusundan dolayı itham edecek; bir daha kimselere soru sormayacak. 

Soru sormak “özgüven” ile alâkalı. Özgüveni olan insanlar rahatça soru sorarlar, kendilerini toplum içinde kolayca ifade ederler. 

Çocuklara basit sorular sorularak gelişimleri ve özgüvenleri sağlanır. Bunun için, bildiği bir konuda soru sormalısınız. 
“Adın ne, yaşın kaç?” gibi sorulardan sonra, elindeki oyuncağı hakkında sorular sorulabilir. 

Özgüven gelişimine ilk adım, iletişimle olur. Annesi salonun yerleşim şeklini sorduğunda, “Nasıl yapalım yavrum?” 
dediğinde, fikrine başvurulan genç mutlu olur ve görüşlerini esirgemez. 

Fikrine başvurduğunuz muhatabınızın fikri, önerisi ve cevabı size çok basit gelse dahi, sakın basite almayın ve gülmeyin. Sizi değerli kılan, muhatabınızı önemsemenizdir. 
Önemsendiğini bilen eşiniz, çocuğunuz, öğrenciniz ya da çalışanınız kendisini çok değerli hissedecektir sizin yanınızda. 
Bunu hatırınızdan çıkarmayın. 

Topluma en çok, bu insanlar katkı sağlar ve pozitif enerji yayarlar. 
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5. Müşteriye Mal Satmak İçin Gülerİm 

Dört yüz kişilik kalabalık topluluğa seminer veriyorum. 
Konu “satış, pazarlama ve müşteri memnuniyeti.” Ortam loş ve hoş... 

“Ülkelere göre satış-pazarlama” örneğini anlatırken, “AvrupalIlar muhataplarına 60-70 cm kadar yaklaşıyorlar; ten teması sağlamıyorlar. Bizler yakın durmalıyız; tebessümü unutmamalıyız.” dediğim anda, dinleyicilerden bir kişi: “Hocam, siz ne diyorsunuz? Eğer malımı satacaksam ve müşterimse bu kişi, değil tebessüm etmek, gülerim bile, gülerimi” 

Ben şaşkın bir vaziyette kalakaldım. “Kitap böyle yazmıyordu.” dedim; birlikte güldük. 

Buradan, “Diyalog kurduğumuz insanlara sırnaşıklık yaparsak iyi dostluk kurarız.” sonucunu çıkarıp sakın yanılgıya düşmeyin. Mağaza müşterilerine yapılan ankette müşteriler “sırnaşıklık yapan, yapışan” satıcılardan hoşlanmıyor. Kişinin bir ihtiyacının olduğunu uzaktan hisseden satıcılar daha çok satış yapıyor. 

Eğer müşteriysem, bir şey sormak istediğimde, başımı kaldırdığım esnada, mağaza çalışanı ile göz göze gelmeyi 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arzu ediyorum. Yani uzağımda durmalı; ancak bana da çok yakın olmalı. 

Mal satmak için, müşteriyi önemsemek gerekiyor. Artık, alışverişin stres atmak maksatlı yapıldığını düşünürsek; insanların, önemsendikleri mağazaları neden tercih ettiklerini daha iyi anlamamız mümkün olacaktır. 

Önemsemeli, değer vermeli, daha da önemlisi güven vermelisiniz. 
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6. Beden Dîlî 

üç yaşında bir çocuğu düşünün; oyun oynuyor. 

Eğer çocuklar sevdikleri oyunları oynuyorlarsa oyundan kopmak istemezler. Bırakamadıkları için, ihtiyaçlarını da söylemezler ve çoğu zaman altlarına kaçırırlar veya tuvalete yetişemezler. Tuvalete yetişemezler; ama ellerindeki oyunu son dakikaya kadar devam ettirirler. Bu yüzden ben, çocuk gibi tutkulu 

olmayı çok arzu etmişimdir. Sîzler de arzu etmez misiniz? 

■*•*■*• 

Büyüdükçe, profesyonelleştikçe tutkularımızı yitiriyoruz herhalde. Belki hırslanıyoruz; ancak bu hırs, tutku yerine geçmiyor. 

Hırs ile tutkuyu, aşk ile şefkate benzetiyorum. Aşkta bitiş söz konusudur; şefkatte ise her ne olursa olsun bitiş, azalış, vazgeçiş yoktur. 

Çocuğun ihtiyacı gelmiştir; ama oyunu terk etmemektedir. 
Korkulan sona doğru yaklaşıyordur. Güzelim halı batmak üzeredir. işte tam burada size düşen görev, beden dilini okumaktır. Beden diliyle o yavrucuk size alarm zilleri çalmaktadır: “Yetiş, beni kurtari” Siz onu okumaz da, “Ayaklarını niçin birbirine 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kenetliyor, neden tuhaf tuhaf sallanıyor?” diye düşünürseniz iş işten geçmiş olur. 

“Beden dili ne işe yarıyor?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Cevap: “Muhatabını anlamaya yarıyor.” 

Bununla ilgili kitapları okuyan insanlar, beden dilini, “Duruşumuzu nasıl geliştiririz, karşımızdakini nasıl etkileriz? gibi hareketler öğrenmek” şeklinde anlıyorlarsa, yanılgı içindedirler... 

Toplumda yanlış bir zan var. Beden diliyle bir insanın tamamen tanımlanabileceği zannedilir. Beden diliyle bir insanı yüzde 30-35 oranında anlarsınız. Bunun tamamlayıcı yan verileri olması gerekir. Örneğin ses tonu, el yapısı, vücudun oranları... Halk bu işte, yüzyıllara varan tecrübesini şu şekilde konuşturur: “Ayakları yere yakın olanlar; yani kısa boylular daha zeki, daha kurnaz olur.” Ancak bu, toplumlara göre değişir. Bizde uzun boyluluk; irilik, saflık işareti olarak görülürken Fransızlarda zekâ ve deha işareti olarak görülmüştür. 

Beden dili, milletlerin karakteristik özeliğine göre değişiklik gösterir, ingilizler değer vermedikleri birisiyle konuşuyorlarsa muhataplarının yüzüne bakmazlar. Bunu aşağılama aracı olarak görürler ve kasıtlı yaparlar. Toplumları en çok sömüren ve köleliğin en yaygın olduğu millet oldukları kölelere karşı geliştirdikleri bir davranış şeklidir bu. Ama şu anda bu davranışı diğer milletlere karşı sürdürmeye de devam ederler. 

Beden dilleri en az okunan millet, yine İngilizlerdir. Onlar soğukkanlıdırlar. “iklimle ilgisi var mı?” derseniz, evet, var. Bir İzmirli ile bir Bayburtlunun kişilik çizgilerini kıyaslayın isterseniz... 

ingilizlerden açılan konuyu onlardan bir anı ile tamamlayayım isterseniz. Kıbrıs’ta iki sene, işimle ilgili olarak bulunmuştum. Lefkoşa ve Magosa arasında İngiliz üssü vardır. Orada 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görev yapan din adamıyla görüşmeler yapardık; muhabbetimiz olurdu. Ondan, aynı zamanda İngilizce dersi alıyordum. 
“SİZ çok siyasisiniz. Neden insanların gözlerine bakmıyorsunuz?” şeklinde yorumlar yapıyor; kendisini bayağı zorluyordum. Bu konuşmaların bir kısmını Türkçe yapıyorduk; dilimizi kendisi dört yıldır Kıbrıs’ta görev yaparken öğrenmiş. “Siz de çok özel bir milletsiniz. Tam karşılığı olmayabilir; ama ısmarlama (O, “sipariş” kelimesini kullanmıştı.) bir milletsiniz; ancak çok tez canlısınız.” demişti. “Nasıl yani?” dediğimde, “Becerikli, zeki, heyecanlısınız; ama yakıtınız çabuk bitiyor. Siz lider arıyorsunuz; ama biz ingilizler liderimizi geleneklerimizden çıkarırız. ingilizlerin en çekindiği topluluk siz Türklersiniz. Çünkü çok iyi organize oluyorsunuz. Viyana’da acele ettiniz ve sizden kurtulduk.” diye tespitte bulundu ve ekledi: “Siz hep masada kaybedersiniz; sizin yüzünüzden, duygularınız hemen okunuyor. Dünyanın her yerinde görev yaptım. En sevdiğim, en iyi okuduğum; ama en korktuğum millet sîzsiniz.” Bu tespitleri, tarihçilerin değerlendirmelerine sunuyorum. 

Beden dili bizi nerelerde gezdirdi. 

Beden dili; muhatabı anlamak, dostluğumuzu korumak, insanlara yardımcı olmak İçin kullanacağımız bir araç olmalı. 
Örneğin, yalan söyleyen insan, burnu ile oynar. Ama bu, “burnu İle oynayan her insanın yalan söylediği” anlamına gelmez. 
Yalan söyleyen insan, doğasına ters gelen bir şeyi yaptığı için vücudu tepki verir. En ince kılcal damarlar burunda olduğu İçin insan, gayri iradi, elini burnuna götürür. 

Çocuğunuzun veya öğrencinizin bir hareketinden dolayı canınız çok sıkıldı; ona nasihat ediyorsunuz ve başlıyorsunuz konuşmaya; konuşuyorsunuz ve durmaksızın nasihat ediyorsunuz. Ama, siz konuşurken onun gözü sizde değil ve o; 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kazağından, pantolonundan küçük pamuklan koparıyor. Siz ise onun dinlediğini sanıyorsunuz. Emin olun, sizi dinlemiyor. 
Dikkat etseniz göreceksiniz; o an beden diliyle şunu söylüyor size: “Konuştuklarınıza katılmıyorum. Şu an beni haksız olarak itham ediyorsunuz. Benim de fikrim var. Size söyleyeceğim; fakat bana kızacağınızdan ve beni döveceğinizden korktuğum için fikrimi beyan edemiyorum. Halbuki beni dinlerseniz, olayın öyle olmadığını göreceksiniz.” 

Sevgili anne-baba ve öğretmenler, çocukla konuşurken hiç dikkat ettiniz mi? Çocukla konuşmuyorsunuz, ona nasihat veriyorsunuz; onu anlamak istemiyorsunuz. Konuşmanın, sadece sizin tarafınızdan yapılacağını zannediyorsunuz. “Ben söylemiştim; beni dinlemelisin, gitmeyeceksin, almayacaksın. 
Dersini çalıştın mı? Odanı topladın mı?” demekten başka hangi başlıkla konuşuyorsunuz? Bunun için size boş bir sayfa bırakıyorum. Lütfen, verdiğiniz talimatları yazın. 
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Bir hanımefendinin sesini duyar gibi oluyorum: “Pekiyi, çocuğumuza hiç nasihatimiz olmayacak mı? Ahkâm kesiyorsunuz; ama içimiz yanıyor, iyi yetişmelerini istiyoruz.” 

-Zaten mesele de burada. Siz, iyi yetişmelerine izin vermiyorsunuz. Sizin istediğinizin iyi ve doğru olduğunu kim söyledi ki? 

- iyi de, yolu ne bunun? 

- Yolu örnek olmak. 

- Zor değil mi? 

- Zor olan da bu zaten. Evinize gazete girmiyorsa -bakın daha kitap demedim- tüm yorgunluğunuza rağmen birkaç satır bir şey okumuyorsanız ve örnek verirken, “Bizden geçti, bizim durumumuz malûm; okumaya vaktim yok.” diye söze başlıyorsanız çocuk, pamukları koparmaya başlayacaktır. Çünkü nasihat vermeye hâlâ devam ediyorsunuz. Onunla konuşmuyorsunuz, “ona” konuşuyorsunuz. Ve örnek olmak varken sadece öğüt veriyorsunuz. Onun öğütten çok, modele ihtiyacı var. Eğer beden diiinizle, davranışlarınızla, model “siz” olursanız nasihate çok fazla ihtiyaç kalmayacaktır. Dikkat edin, durmadan nasihat edilen kişilerin gelişimi çok sağlıklı olmuyor. 

Vücut dili ve beden diii ile örnek olmak, en etkili iletişim yoludur. 

Bazen de, insanın nelerden hoşlandığını anlamak için beden dilini okumanıza ihtiyaç vardır. Onun kararına saygı duymanız için, onun kararının ne olduğunu anlamanız gerekir. 
Belki size söylemeyecek; ancak sizin okumanız gerekir. Öncelikle, annelerin okuması gerekir. Çünkü anneler, isterlerse, beden dilini çok güzel okuyabilirler. 

- Güzel konuşuyorsunuz; ama hâlâ bir cevap alamadım. 

- O zaman dinleyin. “Odanı düzelt, odanı düzelt!” dediğin çocuğun, odası dağınıkken daha iyi konsantre olup kitap okuyabildiğini biliyor musunuz? Ayağını sallar, karışırsınız; saçı ile oynar, karışırsınız; yatarak kitap okur, karışırsınız. “Akşam oku!” dersin, karışırsınız. Saymaya devam edeyim mi? 

- Ağzına sağlık hocam, aynen bu dediklerin gibi işte... 

- Dinleyin; Peyami Safa’nın, evde küçük bir çadır kurup içinde kitap okuduğunu biliyor musunuz? Yahya Kemal’in, müzik dinlerken ve bir şey içerken yazdığını biiiyor musunuz? 
Atatürk’ün, takım elbiselerini giyip kitaplarını mutlaka kütüphanede okuduğunu biliyor musunuz? Turgut Özal’ın, ödev yapmaktan hoşlanmadığını biliyor musunuz? Türkiye’de inşaat sektörü kimin elinde? Karadenizlilerin elinde. Tekstil, MalatyalIların. Mobilya, Kayserililerin. En meşhurları ilkokul mezunu. 

Buradan, “Çocuklarınızı okutmayın!” sonucunu çıkarmayın sakın. Bu sonucu çıkartırsanız, sizin de az okuduğunuz ortaya çıkar. 

Karadenizli bir müteahhit bir gün bir eğitim sırasında dedi ki: “Hocam, ben sınıfın en haylaz ve başarısız öğrencisiydim. 
O zaman sekiz yıllık mecburi eğitim yoktu. Ortaokul ikinci sınıfta, ailemi çağırdılar ve onlara müjdeli haberi verdiler. ‘Bu çocuk okumaz.’ dediler. Ben de inşaat işini öğrendim ve zengin bir adam oldum. Yanımda iki mimar ve on üç tane inşaat mühendisi çalıştırıyorum.” 

Böyle pekçok örnek var. 

Çocukların neye kabiliyeti varsa, onu keşfedin. Onun beden dilini okuyun. Beden diiini okumak için, özel bir kursa gitmeye gerek yok. Bu, herkesin bildiği bir dil. Sadece, siyah gözlüklerinizi çıkarın ve muhatabınızın konuşması için ortam hazırlayın. En çok onu konuşturun ve konuşması için küçük sorular sorun. Meselâ; 

- Fikrin nedir? 
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- Ne düşünüyorsun? 

- Sence nasıl olmalı? 

- Bu konuda ne dersin? 

- Neden? 

istediği işi yapmayan ya da yaptığı işi sevemeyenler hem mutsuz hem de başarısız oluyorlar. 

Mizah adamı Haşan Kaçan diyor ki: “ilkokulda tatillerde ailem beni berbere çırak olarak gönderirdi. Boş vakitlerde, kâğıt olmadığı için, usturayı silmek amacıyla hazırlanan küçük gazete parçalarındaki boş yerlere karikatür çizerdim.” 

Türkiye’miz fırsatlar ülkesi; beceri ve kabiliyetini gösterecek kişiler için imkânlarla dolu. Bırakın, ziraat mühendisi olacağına kuaför olsun. Gıda mühendisi olacağına elektronik teknisyeni olsun. Doktor yapmak istediğiniz çocuğunuzun resme kabiliyeti varsa önünü açın; ressam veya tasarımcı olsun. Makine mühendisi olsun, diyorsanız; bırakın istiyorsa avukat olsun. 

Beden dilini lütfen okuyun. Eğer çocuk okuyacaksa okuyacak ve siz de engel olamazsınız. Severek, isteyerek okuduğu için, taşrada, adını bilmediğiniz bir okuldan mezun olan kişi bugün “Hazine Müsteraşı”mız değil mi? Toprak Holding’in sahibi kim? O da Halis Ağa. 

- Hocam, başka nelere dikkat etmemiz gerekir? 

- Efendim, anlamadıml 

- Beden dili dediniz ya, biraz daha açar mısınız? 

- Uygulayacağınıza söz verirseniz anlatmaya devam edeceğim. 

- Tamam, söz... 

- Bir dakika, yanlış anlamayın. Çocuklarınızla aranızda parolalar oluşturun. Bu ve buna benzer hareketler, işaretler sizin imzanız sayılır. Çocuğunuz, kendisini özel hisseder. Aslında, iletişim aracıdır bu. Hatırlıyorum; babam bize “inan ki.” derdi. 
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Bu, bizim işaretimiz ve babamın imzasıydı. Parolamızdı. Yıllar sonra dönüp baktığımda ise özlemimizdi ve hâlâ devam ede- gelen tatlı bir hatıra... 

Çocuklarımızla aramızdaki özel işaretler ve şifreler, ilişkilerimize değer katacaktır. 

Kızım benden bir şey yapmamı istediğinde, ben meşgulsem bu isteğini, benim en sevdiğim hareketi yaparak belirtiyor. Artık size düşen, hikâye okumak ya da anlatmak. Geri çevirdiğinizde, o mimikleri bir daha asla göremeyeceğinize iddiaya girebilirim. 

- Peki, her çocuğumuzun özel bir hareketini nasıl keşfedecek ve çocuğumuza bunu nasıl belli edeceğiz? 

- Keşfetmek için dâhi olmaya gerek yok. Gözlüğünüzü çıkarın; onları izleyin, biraz da dinleyin. Demiştim ya, kesinlikle göreceksiniz. “Kendisine bunu sevdiğinizi bildirmenin yolu nedir?” derseniz; “Yavrum, bir daha yap lütfenl Çok hoşuma gitti.” dediğinizde bunu fark edecek; hem de sizi hissedecek ve sizin mimiklerinizi, beden diiinizi öğrenmek için çaba sarf edecek. Onun için sıradan anne-baba, öğretmen değil; özel biri, arkadaşı, yoldaş ve kardeşi olacaksınız. 

Batıdan tercüme edilen kitaplarda bunları asla bulamayacaksınız. Onların bu tarz diyalogları olamaz. Meselâ çocuklarını bizim gibi kucaklayıp öpmezler. Bizler çocuklarımıza daha yakınızdır. Amaaaaa... Eğer sigara içiyorsanız, dişleriniz fırçalanmış değilse ve dişlerinizde çürük varsa, ter kokuyorsanız çocuğunuzu çokça öpüp kucağınıza almayınız. Bu, zamanla çocuklarınızı sizden uzaklaştırabilir. 

Satış-pazarlama semineri sırasında, bir bey yanıma yaklaştı ve bir soru sormak isteğini söyledi. “Buyurun.” dedim. 
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- Görüşmelerime çok iyi başlıyorum; ancak sonunu getiremiyorum. Tekrar randevu alamıyorum. Nedeni ne olabilir sizce? 

Kendisinden çok ağır ter kokusu aldığım için “Beden dilinizle, ‘Benden mal almayın.’ diyorsunuz.” dedim. 

- Nasıl yani? 

- Beden temizliğinize dikkat etseniz, kendinizi daha iyi hissedersiniz. 

“Anladım.” diyerek teşekkür etti. 

Hollanda’da güzel bir haziran akşamına doğru, dostlarla bir Türk restoranındayız. HollandalI servis görevlisi hanım, içecek olarak ne alacağımızı sordu. Yanımda bulunan Ahmet Bey, “HollandalIlar önce içecek, sonra yemek alırlar.” diye hatırlatma yapınca, aklıma ibni Sina’nın sağlıkla ilgili sözü geldi: “Yemekten önce meyve yiyin.” Bugün doktorlar da bunu söylerler; ama bizde, yemeyin. Yemeğin arkasından gelir meyveler... Bizler yemek siparişlerimizi verdik. Servisi biri HollandalI, diğeri Türk olan iki hanım getirdi. Türk olan hanım yanımda servis yaparken müthiş ter kokusu aldım. Çok rahatsız ediciydi. 

insanlar, karşılaştıkları kişilerin kıyafetlerine dikkat ederler. 
Elbise, renk; referans kabul edilir. Sonra diş temizliği, kişisel koku ve ardından, yapılan konuşmalar iletişimin süresini ve arkadaşlığın seviyesini arttırır. Düşünsenize, iyi giyimli birisiyle konuşuyorsunuz. Muhatabınız güldüğünde, bakımsız olan dişleri ortaya çıkıyor; ağzında çürük var, ağzı kokuyor. Diyaloğu olumsuz etkileyeceğinden emin olun. Üzerindeki pahalı kıyafetler, gösterişli pabuçlar hiçbir anlam ifade etmez. 

Gelelim piyasalarda bahsedilen beden diline... 
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Sadece, dikkat etmeniz gereken bir konu var: Konuşurken, dikkat dağıtacak kadar el kol hareketi yapmayın, yeter. 
Konuşurken, sözlerinizi güçlendirmek için el kol davranışları ve jestler yapabilirsiniz. Bu jestlerin büyük etki yaptığı inkâr edilemez; fakat bunu ölçüsüz biçime sokmamaya her vakit özen gösterilmelidir. Konuşurken, “Anladın mı, anlıyor musun?” diye sormak, karşınızdaki kişilerin zekâsından şüpheleniyormuş imajı verir. 

Tokalaşırken, elini tuttuğunuz kişinin elini ne aşırı sıkmalı ne de gevşek bırakmalısınız. Muhatabınızın elini biraz sert bir şekilde sallamak, usuldendir. 

Beden dilinin en güzeli, muhatabınızı anlamak için harcadığınız çabadır. 

Dikkat edin, çocuklar altını ıslatmasın! 
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7. Renklerin Dîlî, Giyim Şeklî, 
Gardrop Yönetîmî 

Piyasada çok bilinen, “renklerin dili” hikâyesini geçiniz. 
Bunlar magazinvâri, güncel espri konuları. 

Ölçünüz, kendinizi iyi hissettiğiniz renkler ve elbiseler olnnalı. Kendimi iyi hissediyorum, diye de şunları görmezlikten gelmemelisiniz: 

Koyu renk takım elbisenin altına, lütfen beyaz çorap giymeyin. Beyaz giyme, derken siyah takımın altına lacivert çorap da olmaz. Ya siyah olmalı ya da -kravatınız koyu İse- kravat renginde veya ayakkabınızın renginde olmalı. 

Diyelim ki siyah takımın altına lacivert çorap giydiniz; eh, olsun... Ama sakın, lacivert takımın altına-ayakkabılarınız siyah da olsa- siyah çorap giymeyin. 

Türk insanına modacılar yıllarca, yanlış ölçülerde ceket ve pantolon giydirdiler. Bizim insanımıza göre model oluşturmadılar. Tuttular, Almanların gardrobunave bedenine göre kesip insanımıza zulmettiler. Bir tasarımcımız dayanamadı ve nihayet patladı; en millîmiz Fatih Terim için -Fatih Terim’in beden dili tam bir kitap konusu- şunları söyledi: “Adamcağızın, giydiği ceketten dolayı kol ve omuz tiki gelişti.” Ne yapsın; Almanların kalıbına göre ayarlanan ceketi üzerinde tutmak için çok çaba sarf ediyordu, italyanlar da kaçırır mı; adamcağızı bir yakaladılar, bir malzeme yaptılar ki sormayın gitsin. 

Eee, şimdi başbakanımızın kıyafetine bir şey demeyelim mi? Kendisi eleştiriyi sevmez; ama yıllarca başkanlarımızı Almanların, ABD’lilerin yanında kısa boylu görünce Tayyip Erdoğan’ın boyu bize moral verdi. Ama onu giydirenler de hata yapıyor. 

Hiç İngiliz başbakanının kıyafetini görmezler mi? Tony’yi Fransızlar giydiriyor. 

Fransa’da insanların giydiği ceketler çok şık. Ama bizim Türkiye’de ceketler yağmurluk gibi duruyor. Sonra fark ettim; Fransa’da ceket kolları gömleğe göre daha kısa, ceket kolunun altından gömlek kolu gözüküyor. Yani ceketin kolu, gömleğin kolundan daha kısa ve inanın çok güzel duruyor. 

Ve pantolon aldığınızda paçasını katlatırken neden uzun tutarsınız, neden dökümlü yaparsınız; benim güzel halkım anlayamam. Akordeon gibi... 

Pantolonunuzun paçasını yaptırırken mutlaka ayakkabı giydirirler. Ayakkabınızı çıkarın; yer ile topuğunuz arasında üç santimetre kalacak şekilde katlatın. Eğer paça dar ise mesafe 3,5 - 4 cm kadar olabilir. 

Kravat takarken kravatınızın ucu ile ceketinizin yaka genişliğinin aynı olmasına dikkat edin. 
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Avrupa’da araçlar bile ayda bir yıkansa tenniz duruyor. 
Ama tozlu bir ülke olan Türkiye’mizde ayakkabı temizliğine dikkat edin. Çantanızda, kibrit kutusu büyüklüğünde bir sünger taşıyın. 

Takım elbise ve kravat - gömlek tercihi haricinde, kumaş pantolonu çok tercih etmeseniz iyi olur. 

Gençlere kumaş giydiren dostlari Zavallı öğrenciler ve zavallı anne-babalar ne çekiyorlardır şu okul kıyafetlerinden. 
On üç yaşında, kumaş pantolonu ve dirilerinin direttiği gömlekleri, kazakları üzerlerinde taşımak zorunda olmaları ne kadar üzücü. 

Her insanın, kendisini iyi hissettiği renkler ve tarzlar vardır. Pedagoglardan hiç ses çıkmıyor. Tek renk elbise öğrencilerin ufkunu, motivasyonunu çok olumsuz etkiliyor. Siz çocuklara hiç sordunuz mu “Bu kıyafetleri giymeyi istiyor musunuz?’’ diye? Neslimizin kafasına nasıl şekil veriyor; onları sorgulayan, merak eden bireyler olmaktan nasıl alıkoyuyor, biliyor musunuz? 

Kumaş pantolonun üzerine penye giyen, blue-jean altına kösele ayakkabı, pabuç, rugan giyenler sakın karşıma çıkmasın; gülerim onlaral 

Kumaş deriz de kemerden bahsetmeden olur mu? Bizim insanımız için kemer, ip görevi görüyor. Kemer, aksesuardır; pantolonunu sıkması için değildir. Bu yüzden kemeri halat yerine kullanmayın ve her akşam çıkarıp boylamasına asın. 

■*•*■*• 

Kravatı unutmadım. Ceketin yakası ile kravatın ucu aynı olsun, dedim. Ama her çıkardığınızda düğümünü çözün. Her sabah boynunuzda bağlayın. Kravatın düğümünü uzun süre açmayanların olduğunu biliyorum. Düğüm kısmı 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kirden, kötü görünüyor. Kravatınızı kuru tennizlennede yıkatnnayı unutmayın. 

Uzun kollu gömlek giyenler kolunu lütfen katlamasınlar. 

Ayakkabı her zaman koyu olmalı. Nubuk, süet, keten spor ayakkabılarının, normal kıyafetlerin altına giyilmesine artık alışıldı. Spor mağazalarında da, resmî elbiselerin altına giyilebilecek, rahat tasarlanmış ayakkabılar bulmak mümkün. Ayakkabının, vücut sağlığına, özellikle bel ve baş ağrısına etkisi bilinmektedir. Karizmadan ziyade sağlığınızı düşünüp ortopedik ayakkabılara yönelmelisiniz. 

Ne olur, ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyin. Bir gün dinlendirin. Baş ağrısına en büyük etkilerden birisi de havalanmamış bir ayakkabı giymektir. Ayakkabı kalıplarını çok ucuza alıp kullandığınızda, ayakkabıyı ayağınıza her giydiğinizde gençlik, tazelik, dinamizm hissedeceksiniz. 

Bayanlar, araç kullanırken topuksuz ayakkabıyı araçların¬ da taşımayı unutmamalılar. Çalışıyorlarsa ofislerinde de bulundurabilirler. Akşama kadar topuklu ayakkabı giymek durumunda olanların, ayak bileği egzersizi yapmaları gerekir. 
Yapmadıklarında, varis hastalığı riskiyle karşı karşıya olduklarını bilmeleri gerekir. 

Avrupa’ya gelen bir grup işadamımızla birlikte Paris’te bir mağazaya gitmiştik. Reyon görevlileri, alış verişi yapacak insanın yaşını, ten rengini sorduğunda bizimkilerden biri: “Ne diyor ya, en popüler neyse ondan bir tane versin; onu alalım, işimize bakalım.’’ dedi. Ben de kendisine: “Paris, müşterisini önemser kardeşim. Onlar için, her ziyaretçi ve turist, memnun 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edilmesi gereken müşteridir. Doğru ürün vermek için bunu yapıyorlar.” dedim. Tabii ki bunu söylerken, Menderes Demirci’yi anmadan geçemem. Tanıdığım en dürüst, zeki, akıllı, alçakgönüllü kişi. Şimdi o, “alçak” kısmına takar; en iyisi “mütevazı” diyeyim. “Sınırsız müşteri memnuniyeti” için anlattığı bir olayı sizinle paylaşmak isterim. 

Bir müşteri kravat almak için mağazaya girer. Satıcı: “Hangi gömlek için?” diye sorar. “Rengi nedir?” der. “Mavi.” cevabını alınca satıcı: “Mavi gömlekler için diğer reyona geçin.” 
der. Diğer reyondaki görevliler de müşteriye: “Bunu hangi takım elbise için kullanacaksınız? Bu şekilde veremeyiz.” derler ve olayı biraz abartırlar. Bu kadar abartılmaz elbette; ama ayrıntılarla meşgul olur Fransızlar. 

işini çok iyi biliyor olmak yetmiyor. Bana yaklaşıp soru soran beyefendiyi hatırlayın. Ter koktuğunu bilmiyor, “Neden satış yapamıyorum?” diye hayret ediyor. Kendisine söyleme fırsatım olmamıştı; ama ense tıraşı da iyi değildi, çok uzamıştı. Haydi kuaföre gidemiyorsunuz; bari arkadaşınızdan veya eşinizden yardım alabilirsiniz. Bunun için, çok güzel teknolojik ürünler bulmak mümkün. Hem de çok ucuza. 
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Masal sevmeyenimiz var mıdır? Hepimizin kahramanları masallarda gizli değil midir? Hiç unutamadığımız sesler, bize masal anlatanların sesleri olsa gerek. Çok sevdiğiniz bir musikinin ahengi ninni gibidir. Onların simaları da gözünüzün önündedir. 

Size masal anlatanların ufku geniş ise, derin hülyalara dalmış; çoğu zaman masal kahramanlarıyla birlikte uykuya dalmışsınızdır. Metafizik dünya ile ilgili verdikleri örnekler sizi öyle etkilemiştir ki onların renklerini en güzel simalarla, en güzel manzaralarla özdeşleştirirdiniz. iyi olmanın erdemini ve Allah’ın onları nasıl sevdiğini orada öğrenmiştiniz. Kafanızda ona göre kurgular yapardınız. Nasıl bir şey olduğunu düşünmeye o yaşlarda başlardınız. Sizi yaratanın neye benzediğini sorardınız. Size masal anlatan, “O, hiçbir şeye benzemez.” dediğinde siz de bir şeye benzetmeden anlamaya çalışır, bir soru daha sormak isterdiniz. Bu sorularınız sayesinde ufkunuz genişlerdi; öğrenme hazzını keşfederdiniz. 
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Size masal anlatanlar çok dikkat ederler. Yanlış bir şey söylemek istemezler; ama siz bir soru daha sorardınız. “Allah, dünyadan da büyük mü?” derdiniz. O da: “Evet, büyük.” derdi. “Ne kadar büyük?” derdiniz. O da: “Çok büyük.” derdi. 

Size masal anlatanların sabırlı olması gerekir. Milyonlarca sorunuz vardır. 

Çocuklar şimdi soru sormuyor artık. Çünkü onlara masal anlatmıyor; CD’ler alıyor, televizyon seyrettiriyoruz. Çizgi film seyreden çocuklar filmle ilgili soru sormuyor, fark ettiniz değil mi? 

Masal kültürünü iyi almışsanız, dostlarla bir araya geldiğinizde, eşiniz ve çocuklarınızla birlikte olduğunuzda anılarınızı paylaşıyor; sevgiyi hep taze tutuyorsunuz. Sevdiklerinizle ve kendinizle paylaşmanız için, hafızanız güzellikleri hep canlı tutuyor. Anıları paylaşan anne-babalar ve öğretmenler oluyorsunuz. Çocuklarınıza ve öğrencilerinize daha rahat ulaşıyorsunuz. Neden mi? 

Nedeni çok basit. Çocuklar, anne-babalarının çocukluk anılarını dinleyerek büyüklerin içindeki çocukla tanışıyorlar. 
Onların da bir gün çocuk olduğunu, bu süreci yaşadıklarını düşünerek hayatı ve hayatın erdemini daha gerçekçi yorumlama gücü elde ediyorlar. 

Avrupa bitiyor, Avrupa yok oluyor. Çünkü değerleri, sevgiyi, neşe ve üzüntüyü sevgi dolu sesle kendileri anlatmıyor. 
Masallardaki fedakâr kahramanları tanımıyor, kendisini yaratan ve çok seven Yaratıcı’yı hayal edemiyor; ölümün sırrını masallarda çözemiyor. 

Bizler cenneti, genç yaşta ölen çocukların cennetteki kuşlar olduğunu, büyüklerin ise melek olduklarını masallarımızda öğrenir; en güzel kokularla, en güzel renklerle ve en güzel yüzlerle hayal ederdik. Allah’ı çok sever, cenneti özlerdik. 
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Ölümden nefret etmezdik. Haydi, bu fırsatı değerlendirelim. 
Anılarımızı dostlarımızla, arkadaşlarımızla paylaşalım. 

Bir arkadaşım: “Çocuğunu yetiştirirken kuralları ona nasıl öğretiyorsun?” demişti. Ben de “Ona ben öğretmiyorum, o öğreniyor kuraiları, hayatına o koyuyor.” dediğimde çok şaşırmıştı. “Nasıl olabilir ki?” demişti. 

Masallardaki kahramanlar, yatmadan önce hep dua ederler, insanlara iyilik yapmaktan hep zevk alırlar. Çocuklar, arkadaş oldukları bu kahramanlardan tüm bunları, kendi tercihleri olarak hayatlarına tatbik ederler. Sizin, onlara birçok kural koymanıza gerek kalmaz. Kendi tercihlerini kendileri yaptığı kendi kararlarını kendileri verdiği için alışkanlıklarına sahip çıkarlar. 
Prensipleri olan, ilkeli insanların ruh dünyalarının gelişiminin ilk kıvılcımını çakmış olursunuz. Eğer çocuğunuz “Bana hikâye anlat.” diyorsa bu, sağlıklı iletişim kurduğunuz anlamına geliyor demektir. Büyükler de mesajlarını birbirlerine genelde hikâyeler, fıkralar, menkıbeler yoluyla verirler. Din adamları meselelerin hallini, daha rahat anlaşılabileceği ve gönüllerde kalacağı için menkıbe yoluyla vermektedirler. En ciddî meseleler; küçük anılar, hikâyeler ve destanlarla anlaşılır hale getirilmektedir. 

Yaratıcı’nın bizlere gönderdiği mesajlarla da önce peygamberlerden örnekler verilerek; duygularımıza, toplumsal ve psikolojik değerlere atıfta bulunularak, yaşanan olaylar gözümüzün önüne getirilmektedir. 

insanlar, ütopik olan konulara nazaran kendi cinslerinin yaşadığı olayları daha iyi algılamakta ve tatbik edebilmektedir. Severek dinlediğiniz anılar, hikâyeler; sadece zihninize hitap etmekle kalmaz, benzer şeyleri yapmaya bizi teşvik eder. 
Daha önce tecrübe edilmiş ve yapılmış uygulamaları insanlar 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cesaretle hayatlarına geçirirler. Hikâyeler ve masallar, toplumları tarih boyunca dinamik tutmuş değerlerdir. Milletler kültürlerini gelecek nesillere hikâyeler, menkıbeler ve atasözleriyle taşımışlardır. 

Her milletin, kendisine ait tarzı olsa da bizim milletimizin hikâyelerindeki, masallarındaki tarz, üslup daha farklıdır. Binlerce yıllık kitabeleri olan bir millet olmamıza rağmen, yaylak ve kışlak dediğimiz mekânlar arası göç yaşadığımız, aynı zamanda savaşçı olduğumuz için, sözlü anlatımla, toplumumuzu dinamik tutmayı başarabilmişizdir. Temelinde kahramanlık, sevgi, yardımlaşma, şefkat ve merhamet olan menkıbeler, toplumumuzu bugüne kadar dinamik tutmuştur. Yakın zamana kadar, köy meclislerinde, bu sözlü mirasımızın kalıntıları dahi “erdemli köylü”, “Osmanlı efendisi köylü”, “yardımsever köylü” yapısını günümüze kadar taşıyabilmemizin sebebini oluşturmuştur. 

Dünyanın en kibar köylüsü, bizim toplumumuzda yaşamıştır. Diğer dünya milletlerinde köylü; barbar, cahil, vahşi olarak algılanırken, bizde, sözlü mirasımızın etkisiyle; Dede Korkut Hikâyeleri’yle, Oğuz Kağan Destanı’yla, Yunuslarla, Nasrettin Hocalarla, Mevlâna’larla, erdemli olmanın zirvesi¬ ne çıkmışlardır. Kimsenin canına, namusuna zarar vermeyen Kara Muratlar, Malkoçoğulları gibi savaş kahramanlarıyla, düşmanlarının dahi kalbinde taht kurabilmişlerdir. Bizim köylerimiz, medeniyeti zirvede yaşamıştır. 1970’lerde şehirlere gelen köylüler sözlü geleneklerini televizyon, yüzünden terk ettikleri ve okumadıkları için, “lümpen” dediğimiz yapı ortaya çıkmıştır. Lümpen, “ne köylü ne de şehirli” demektir. Şu anki toplumumuzun büyük bir kesimi maalesef “lümpen” dediğimiz yapısıyla şehirde yaşamaktadır. 
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Gençliğimize sağlam bir yapı verebilmek, millî ruhumuzu tekrar kazanabilmek için masal kültürümüzü yeniden canlandırmamız gerekmektedir. 

ingilizlerin -geçmişi asla bizim gibi sevgi, nezaket ve hoşgörüyle dolu olmadığı halde- geleneklerine aşırı bağlılıktan dolayı, yapılarını nasıl koruduklarını görmemek mümkün değildir. “Dünyada ABD etkin.” dense de ingilizler hayat tarzı olarak onların modelidirler. 

Enteresan bulacağınızı umduğum bir tespitte bulunmak istiyorum. Tüm çizgi filmlere bakın, şunu göreceksiniz: Geçmişten gelen, topluma yön verecek ve bizi geleceğe taşıyacak kahramanlar bulmakta zorlanan çizgi film sektörü, hayalî ve ucube kahramanlar üreterek saf, temiz dimağların kirlenmesine sebep olmaktadır. Özellikle Batı’da, sonra diğer kıtalarda gençliğin bunalımda olması ve zararlı alışkanlıklar sebebiyle temel dinamiklerden koptuğunu görebiliyoruz. Sapık inançlar ediniyor; kendilerinden kaçıyorlar, idealleri de yoksa, o toplumların geleceği hakkında kehanetlerde bulunmaya lüzum olmasa gerek. 

Piyasalarda, değerlerimizi yaşatan yayınlar neyse ki çoğalmaya başladı. Büyüklerimizden duyduğumuz masal ve hikâyeleri ya unuttuk ya da öğrenmedik. Hiç değilse, bir yerden başlamalı; meclislerimizde çocuklarımızla, arkadaşlarımızla bunları paylaşmalıyız. Çünkü onların yan tesiri yoktur; onlar test edilmiş zenginliklerimizdir. 
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9. Toplum İçinde 
Mahcup Etmeyin, Utandirmayin 

İzmir yöresinde, entelektüel kesimin çok iyi tanıdığı birkaç sanatçı vardır. Bunlardan biri hem ressam hem heykeltıraş hem tasarımcı hem de direktördür. Aynı zamanda eli ve gönlü açık birisidir. Eserlerini insanlarla paylaşmaktan hoşlandığı gibi, insanlara ikram etmekten de çekinmez. Yaptığı bir koltuğun bir köşesiyle uzun süre uğraşır, beğenmediğinde ise ondan hemen vazgeçer. Bu nedenle, sanatçıların sevgileri tehlikelidir. 

Sanatında başarılı olan; ama yuvasında başarıyı yakalayan çok azdır. Tolstoy’a bakın; o, Rusların yetiştirdiği bir dehadır. Seksen iki yaşında, eşinden ve toplumdan kaçıp dağlara sığınmıştır. 

Sanatçı ruhlar arayış içindedirler; uğraşlarını, emeklerini çalışmalarına verdiklerinde büyük buluşlara, orijinal eserlere imza atarlar. Arkadaş canlısıdırlar. Sevdiklerini de gerçekten farklı severler. Fakat hepsi için söylenmese de onları bekleyen önemli bir tehlike; çok emek verdikleri, masraf yaptıkları çok 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zarif ve pahalı koltuğu çöpe atmaktan çekinmedikleri gibi, arkadaşlıklarını ve ilişkilerini de çöpe atabilmeleridir. 

Bu sanatçı ruhlu insanlar, öğrenmeye açıktırlar. Muhabbetleri çok tatlıdır. Ancak, işlerine iyi konsantre olabildiklerinden dolayı haksız bir unvana da sahiptirler. O unvan da “ukalâ”dır. 

Ukalâ 

işte bizim bu ukalâ ile, Paris’e fuar için geldiğinde, fuar alanının en güzel standında sohbet ediyoruz. Ziyaretçiler, bunun reyonuna bakmaktan ve ürünlere el sürmekten kendilerini alamıyor. Arkadaşına beni tanıtırken dalgınlıkla “Adnan Bey” diye takdim etti. Olabilir, normaldir. Siz eğer zekânızı göstermek ve şirin gözükmek için ortaya atlayıp da “Hayır, benim adım xxx.” 
derseniz bayağı takdir toplarsınız; “Bravo, adını unutmamış, ne kadar da zeki birisi baksanızal” dedirtebiiirsiniz. 

Genelde insanlar, bilinçli olarak olmasa da, bu hatayı yaparlar. Bunu bazen çocuklarınıza, öğretmenlerinize veya iş toplantılarında arkadaşlarınıza karşı yaparsınız. Sonrasında, hep şaşıracağınız muamele ile karşılaşınca, hayret ve merakla “Yanlış anlaşılıyorum, işyerinde iletişim kuramıyorum, öğretmenim beni sevmiyor, öğrencim benden hoşlanmıyor, pazarlama¬ da bir türlü başarılı olamıyorum.” diye düşünürsünüz. Dalgınlıkla veya normal olarak yapılan bu çok basit hatayı düzeltme şekliniz, sizin içinizdeki gerçek “siz”i ortaya koyacağı için, ilişkilerden dışlanırsınız. Çünkü siz, “fırsat kollayıp yer kapmaya çalışan” konumunda gözükeceğiniz için zararlısınızdır. 

Beni tanıtırken “Tamer” yerine “Adnan” diye takdim etti “bykepi” markasının sahibi Mustafa Bey. Kahve ikramlarımızı yaptıktan sonra, tanıştırdığı kişi, Paris’e geldiğinde beni nasıl bulacağını sordu bana. Ben de kendisine kartımı verirken “ismim Adnan Tamer, adres ve telefon kartta.” dediğimde Mustafa Kepi’nin tatlı tebessümünü gördüm. 

Nezaket, ileride işleyeceğim bir konu; ancak nezaket, ayrıntıların arkasına gizlenmiş ayrıntıdır. Sizi özel kılan, sizi hayrette bırakan, sizin hayran kalmanıza vesile olan incelikleri sakın geçmeyin, işimiz çoktur ve vaktimiz yoktur, projelerimiz vardır, patronuzdur, büyümüşüzdür, meşgulüzdür, paramız da çoktur. Ancak bu aksesuarınız; yani nezaket aksesuarınız yoksa, arabasının arkasına “Magandayım; ama para bende.” 
sloganı yazdıran insanı eleştirme hakkını elde edemezsiniz. 

Medenî insan, aydın insan; “kusurları daha hoşgörüyle karşılayan insan” demektir. Çok sevdiğiniz bir insanın ismini unuttuğunuz olmuyor mu? Bildiğiniz halde unuttuğunuz şeyler yok mu? Bir de, bilgi üreten bir insansanız, sabah ne yediğinizi unutuyor olabilirsiniz. Dalgınlıklardan istifade etmeyip erdemli davranırsanız, kıymetiniz uzun süre kalplerde kalacaktır. 

Bir an dalgınlığıma geldi ve on üç yaşında; kişiliğinin, yaşının en hassas zamanında olan oğlumu toplum içinde ve yüksek sesle eleştirdim. Sinirim yatışmamıştı, hâlâ gergindim. Oğlum Sait, bana yaklaşıp kulağıma eğildi: “Beni haksız yere eleştirdiğini düşünüyorum babacığım, iki dakika sonra, sakinleştiğinde, beni utandırdığın için üzüleceksin. Sağ yanağımdan öpersen barışırız.” dedi ve bir kenara çekildi. Toplum içinde, yaşı gereği tepki verebilir, kapıyı yüzüme çarpabilir veya cevap verebilirdi. 
Bunları, onurumu incitmeden, dikkat çekmeden kulağıma söyledi: Tam iki dakika sonra, kan vücuduma dağılmaya başladığında sinirim yatışmıştı ve kendime gelmiştim. 

Biliyorsunuz; sinirlendiğinizde, sağduyu üreten salgı bezleriniz kilitlenir ve mantık, orada durur. Cinayet işleyen insanlar genelde, “Keşke, yutkunacak kadar zaman kazansaydım. 
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bunu yapmazdım.” der ve üzüntü çekerler. Bunu bizzat müşahade ettim, iki ay kaldığım İzmir Buca Cezaevi’nde, koğuşumdaki mahkûm arkadaşlardan dinlemiştim, içeri düşen insanların ilk günkü halleri, gözümün önünden hiç gitmiyor. Elli kişilik koğuşumuz “doldur-boşalt” olurdu. Pişman olmayanı hiç görmedim. Hayatları artık bitiyordu. Vicdan azapları onları cezaevinden önce zaten mahkûm ettiğinden, vicdanlarını daha önce niçin kullanmadıklarına çok üzülüyorlardı. 

Peygamber Efendimiz’in, “Sinirlendiğinizde ya oturun ya da abdest alın.” dediğini biliyordum; bunu çok iyi anlamıştım orada. Neyse ki çocuğum, diyalog kapısını açık bırakmıştı. 
Bana düşen de, açık kapıdan içeri girmekti. Düşündüm, “iyi ki kapıyı açık bıraktı.” dedim, içimde hayranlık hisleri oluştu. 

Herkes çocuğunu sever, arkadaşını sever, anne ve babasını sever; ancak onlara saygı duyan, çok azdır. Saygı, aşkın da ötesinde, sevmenin de ötesindedir. Yanına gittim, “Sağ yanağından öpebilir miyim yavrum?” dedim. Verdiği cevap, ders verecek nitelikteydi: “Sana göre mi sağ yanak, bana göre mi sağ yanak?” Sinirlenmem için bir gerekçe vardı. Ama bu defa, karşımdakine saygı duymak durumundaydım; daha temkinli, sakin ve mantıklıydım. “Şuna bak, benimle oynuyor.” diye, içimden ses gelse de o sese itibar etmedim; iyi ki de etmemişim. 

Hep benim dayattığım şeyler vardı, hep isteklerim vardı; olayları kendi zaviyemden değerlendiriyordum. Anlaşılan, bana ders vermek için bu fırsatı değerlendirmek istiyordu, içimden, kendi kendime: “Sabret; çocuğun sana bir şeyler söylemek istiyor, bu fırsatı değerlendir.” dedim. Düşündüm, hatamın farkındaydım; ama işime gelmiyordu. “Onun aklı ermez, ben daha tecrübeliyim.” diye çocuğumun giyimine, programına, her şeyine karışıyor; alanına çok giriyordum. 
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“Sana göre mi sağ yanak, bana göre mi sağ yanak?” 

“Sana göre.” desem, otoritemi yitirmekten endişe ediyordum. Biraz da haklıydım; kaygılarım vardı. “Sana göre” vurgusunda da, “bana göre” vurgusunda da bir hata vardı. Ben “bana göre” diyerek hata yapacaktım; ama “sana göre” dediğimde ona da hata yaptıracaktım. Onun da, toplumla ilişkilerinin sağlıklı olması gerekiyordu. Benim önümde masumdu. 
Onu hep, “bana göre” yönlendirmeye çabalıyor, hata yapıyordum. “Sana göre” dediğimde, onun için “bana göre”nin aynısı olacak; o da arkadaşlarına, çocuklarına, eşine aynı hatayı yapacaktı. 

Bunları saniyeler içinde düşündüm. Kaza geçirenler bilir; o birkaç saniyede her şeyi plânlarsınız. Nasıl kurtulacağınızı düşüneceğinize; sizi bekleyen ailenizi, yaptığınız hataları düşünür ve son dualarınızı edersiniz. 

Ben de çok hızlı düşünmüş ve parlak fikri bulmuştum. 
“Senin sağ yanağını öpeceğim yavrum.” dediğimde, verdiğim cevap oldukça hoşuma gitmişti. “Bence” değil, “sence” değil, “bana” değil, “sana” değil; “seni” demek iyi çözüm olmuştu. 

Şu sözü çok severim: “Anneciğim, “bana” değil; benimle konuş lütfenI” 

Onun sağ yanağını öptüm; çok güzeldi. “Ona” değil, onunla konuşmak hoşuma gitmişti. Yeni bir arkadaşım olmuştu. Hem de ömür boyu... 
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Seminerlere başlarken veya programlarıma başlık yaparken, sevdiğim ve severek yaptığım, aslında içimden gelen bir uygulama var. 

Tercümesi yapılan ve de bizim toplumumuza uymayan; ama moda diye, trend diye dayatılan kitaplar var ya, bu kitaplarda der ki: “izleyicilerin ilgisini çekmek ve dikkatlerini uyarmak için güçlü bir çığlık atın.” 

Doğrudur, çok resmî bir toplantı değilse, bir uğultu olabilir veya ilgi toplanmamış olabilir. Bu kitaba uyar da çığlık atarsam bizim insanlar bundan rahatsız olurlar. Ben de katılıyorum, ilgi çekerek başlamak verimi artırıyor; ama hareketler bize özgü olmalı. 

Kürsüye çıktım, “Gözlüğüm nerede?” diye bağırmaya başladım. Organizatörler, salonun arkasında saf saf, masum masum, programı izlemeye hazırlanmışken, kürsüye çıkıp konuşma yapacak, seminer verecek hocanın “Gözlüğüm de gözlüğüml” diye bağırmasına karşılık, hazırlıksız yakalanmanın şaşkınlığı içine düşmüşlerdi. Gözlüğümün nerede olacağını tahmin etmeye çalışıyorlardı. Dinleyicilerden birkaç kişi de dönüp “Getirin şu gözlüğül” dercesine görevlilere bakıyorlardı. Ben bağırıyordunn: “Gözlüğüm nerede, gözlüğüm nerede?” Benim niyetim, sadece, evde gözlüğünü arayan ve eşine “Gözlüğüm nerede?” diye bağıran, görgüsüz ve kaba bir adamı canlandırmaktı. Biraz sonra olay anlaşıldı ve organizatörler derin bir nefes aldı. Salonda herkes pürdikkat kesilmişti. 

Esas anlatacağım konu ileride olmakla beraber; öğretmenler, seminer verenler, toplum önünde konuşma yapmak durumunda kalanlar için iyi bir uygulama olacağını düşünüyorum. Vereceğimiz örneği canlandırabilir; hatta partnerler bulabilirsiniz; küçük skece dönüştürebilirsiniz. 

Eşinden gözlük isteyen bir vatandaşımız, onu itham eder: “Ne biçim kadınsın? Kaldırdığın yeri bilmiyor musun?” der ve saymaya başlar: “Zaten senin tarzını da sevmiyorum; giydiğin elbiseler yakışmıyor. Kendine dikkat etmiyorsun; spor yapmıyorsun; şişmanladın zaten. Zaten...” 

O sırada gözü, pantolona ilişir. Aslında kusur yoktur; ama henüz hızını alamadığı için, “Ütü yapmayı da bilmiyorsun.” 
der. Hızını alamamıştır; devam eder: “Çocuklarıma dua et; yoksa senden çoktan ayrılmıştım şimdiye kadar!” der; ama bu son sözü eşini çok üzer. Önceki söylediklerini “Sinirli olduğu için söylüyor.” diyerek hoşgörü ile sinesine çekse bile, bu son sözü “varlığını tartışan, onu yok sayan” bir sözdür. Bir kadına bunu söylemenin çirkinliği, tartışma götürmez. Kadın, orada üzülmez; daha da ötesi, derin bir ıstırap duyar. 

Ardından şunu ilâve eder: “Aslında seninle evlenmemi annem de istemiyordu; bana ‘Oğlum, gel bu kızla evlenme!’ 
dedi; ama ben dinlemedim rahmetli annemi. Ah kafam!” 

Eşi, sadece “Gözlüğünü eve getirmedin.” dediyse de, buna inanmaz. “Sen benim bunadığımı zannediyorsun. Adım gibi biliyorum getirdiğimi, biliyorum!” der ve işe gitmek için, kapıyı çarpıp çıkar. Hızını alamamıştır; söylenmelere devam eder. 
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Bu kadar ahkâm kesmesine, tavırlar göstermesine rağmen, yolda arabasıyla giderken enteresan bir şey olur; trafik kontrolü yapılmaktadır. Görevli, durmasını ister; “iyi günler.” der, sıradan kontrollerden birini yaptıklarını söyleyip evraklarını ister. Torpidoya, sağa sola bakar; aracın evrakları yok ve adam “Polis abi...” diye hitap eder. Belli kültürdeki insanlar; patron da mahallenin kabadayısı da olsa, polise “Abi...” diye hitap ederler. 

Halbuki az önce, eşine bir sürü hakaret etmiş olan bu beyefendi, polise: “Abi, bulamıyorum.” der. “Bırakın geçeyim.” 
diyen gözlerle polise bakmaktadır. Tabii, cezasını ödeyip geçecektir. işyerine geldiğinde, trafik polisine söyleyemediklerinin etkisiyle eşine hakaretlere devam etmektedir: “Bu kadın yüzünden oldu bunlar. Adamda kafa mı bıraktı?” der. 

Ofisine ulaştığında sekretere de selâm vermez, sadece “Bir çay getiri” diye kaba bir şekilde emir verir. Güne kötü başladığını düşünmektedir. Bir dosya almak için çekmecesine uzanır; eline gözlük gelmiştir. Sadece “Buradaymış. Neyse, boşa bağırdık.” der. Sonra kendisini teskin eder: “Başka hatalarına saysın.” der. 

Eve gelir; her zamanki gibi, özenilmiş, süslenmiş, emek verilmiş sofrası hazırdır; eşi ve çocukları kendisini beklemektedir. Her ne kadar eşine kaba davransa, hemen akabinde trafik polisine “Abi...” dese de, sekretere rica etmese de, akşam yemeklerini genelde çocuklarıyla yemeye özen gösterir. 

Çorbasından bir kaşık alır, çorbanın tadının değişik olduğunu fark eder. “Allah Allah, tuzu da var, baharatı da yerinde; ama tadı değişikl” der ve ne olduğunu anlamaya çalışır. Biraz daha sakinleşmiştir. Yumuşak bir ses tonu ile eşine: “Çorba değişik olmuş, tadı bir tuhaf.” der. Eşi de: “Hayır, sevdiğin çorbayı yaptım; her şeyi aynı.” dese de o gün hanım her zamankinden farklı olarak yemeklere sevgisini katmamıştır. Çorbanın 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tadı uzun süre böyle devam eder. Hanımının kulaklarından hiç çıkmaz çünkü eşinin sözü: “Sana çocuklar İçin katlanıyorum, sana çocuklar İçin katlanıyoruml...” 

Eşinizden böyle sözler duymak İstemezsiniz sanırım. 

Çorbanın tadı değişmiştir. Bu, her zaman sadece çorba¬ da belli olmaz; yapılan tüm İşlere yansır. Bir satıcı, işyerinden memnun değilse bunu müşteriye gömleği satarken belli eder. 
Patronu, çalışana hakkını vermiyorsa, kasadaki görevli, müşteriye bunu yansıtır. 

Bir işyerinin çorbasının tadı değişikse, müşteri mağazaya girdiğinde, bunu reyondaki, mağazadaki çalışanların yüzlerinden okur. 

Çoğu zaman, kararsız kaldığınız bir ürünü, satıcının sevimli hareketleri size aldırmaz mı? Ya da, almak İstediğiniz ürün olsa da, mağaza sahibinin tavrı sizi, almaktan vazgeçirmez mİ? 

Tüm ilişkilerde “sinerji” etkindir, içinizden bir ses, ürün alacağınız bir yerden sizi vazgeçirmek ister; “Biraz daha gez, biraz düşünl” der. 

Unutmayın, çıkan müşteri artık gitmiştir; o müşteri oltadan kurtulmuştur. Siz ne kadar tebessüm ederseniz edin; içinizdeki enerji, gerçek kişiliğinizdir. Müşteri bunu okuyacaktır. 

Tükürdüğünü yalamamak İçin çok dikkat etmeli... Birisine kaba davrandıysanız, en kısa ve yakın zamanda size de kaba davranılacak demektir. 

Birisini üzdüğünüzde, aynı yoldan üzülmeyeceksiniz. O gün veya sonraki bir gün, ödemenizi alırken, ürün satarken, aracınızla trafikteyken vs, ya ceza yiyerek ya da hakarete maruz kalarak cezanızı ödediğinizde, “Bana haksızlık yapıldı.” 
dememelisiniz. Çorbanın tadı neden değişti diye, düşünüyorsanız önceki günlerin muhasebesini yapınız. 

insanlar zulmeder; ancak kader adalet eder. 
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11. Telefonla Görüşme Teknîklerİ 

“Görüşme teknikleri” sözünü özellikle kullandım. Kitapta bu başlığın olması, sanırım ki “kişisel gelişim” kitaplarına bir çağrı yaptı. 

Kürsüyü kullanmanın altı altın kuralı. 

Stresi yenmenin on üç pırlanta yolu. 

Korkuyu yenmenin on yedi portakal kuralı... 

Bıraksanız da yaşasak. Niye yeneyim ki? Onlarla yaşamak, heyecan duymak, korku duymak; insanın hayattaki “yeme, içme, uyuma” gibi, hem ihtiyaçları hem de zevkleri değil midir? Ne istiyorsunuz milletin stresinden? Korkusundan, kürsüyü kaç kişi kullanıyor ki? ilkokul öğretmeninden ya da köyün camisinin imamından daha güzel mi kullanacaksın? 

Kürsüyü kullanmak için illâ konuşmak mı gerekiyor? Oscar ödüllerini alanları görmüyor musunuz ki iki kelimeyi yan yana getiremeyenler var; ancak topluluk, onun konuşmasına değil, eserine değer veriyor. Onlar da, saatlerce konuşanlardan daha anlamlı mesajlar verebiliyorlar. 

Kişisel gelişim uzmanlarına baksanıza; geçenlerde birisi eşinden boşandı. Nasıl, iyi mi? Seminerlerde, “Yapıcı 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olun, pozitif olun!” diyeceksin; sonra eşine tahamnnül edenneyeceksin. 

Atalannnız, eşiyle münasebetleri sağlıklı olmayanları bilirkişi seçmemiştir. Öğütlerinizi, bilirkişi kabul edilenlerden ve sağlıklı dostluklar kuranlardan almalısınız. “Stresi yenin, kürsüyü kullanın; içinizdeki aslanı, devi uyandırın!” diyenlerin kendileriyle problemlerinin olduğunu, kürsüyü hiç de iyi kullanmadıklarını göreceksiniz. 

Kendisini problemli görenlerin, toplumu da öyle gördüğü kesin. Özellikle Türkiye’de, iyi bir konuma gelmiş, marka oluşturmuş, iyi bir eğitim almış, kendisini ispatlamış kişilerin, motivasyon seminerlerini doldurmaları, sonra burada “Haydi, içinizdeki arslanı uyandırın!” diye bağıran insanları dinleyip heyecan duymaları, sanırım bize has bir şey. 

Tekrar gelelim telefonla görüşmenin tekniğine. 

Tekniği falan yok. 

Bencil biriyseniz, ben size “Aradığınızda önce kendinizi tanıtın.” desem, bunu bir iki defa yaparsınız, sonra yine “Alo, Hakan orada mı?” diye kendinizi tanıtmadan söze girersiniz. Benim yaklaşımım, “temelden ele alınmalı” mantığı doğrultusunda. 

Evinizi aradığınızda çocuğunuza önce kendinizi tanıtın. 
Telefonu kapatırken de “Beni sabırla dinlediğin, bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim.” vs. diyerek kapatın. Müşterinize, patronunuza, müdürünüze gösterdiğiniz özeni çocuğunuza da gösterin. Ayrıca, aradığınız kişiye “Beni tanıdınız mı?” 
diye lütfen sormayın. Tanıyamaması çok normaldir; tanıyamadığında onu rahatsız etmiş ve utandırmış olursunuz. 

Çevrenizdekilere özen göstermek, örnek olmanın en kısa yoludur. Yeter ki iyi örnek olun, ölamıyorsanız kendilerine Bediüzzaman’ı. Yunusları, Mevlânaları, Zübeyirleri, Mehmet Özyurtları anlatın; onların nezaketini hayallerine yerleştirin. Nezaketi ile dikkat çeken toplumdaki rehberleri örnek göstermeye çalışın. Örnekleri gösterdikten sonra, onlar gibi olabilecekleri¬ ne onları inandırın. 

Telefona geri dönelim. Önce kendimizi tanıttık. Konuşurken sakın ağzınıza bir şey almayın, dişinizi temizlemeyin. Telefonu başınızla omzunuzun arasına sıkıştırmayın. Ben bunların çoğunu 1970’ten önce öğrenmiştim. Annem PTT’de santral şefiydi. “Ağzınızda bir şey varken konuşmak, karşı tarafa yapacağınız nahoş harekettir. Birisine hakaret etmek istiyorsanız böyle yapın.” derdi. 

Ayakta ve yürürken telefonla konuşmayın; ses tonunuz değişeceği için aradığınız kişi sizinle ilgili değişik yorum yapabilir. Eliniz ıslak ve nemliyken ahizeyi tutmayın; sesinizin ritmini bu da bozacaktır. Araç kullanırken hem güvenliğiniz hem de kişiliğiniz için, kulaklıkla konuşmalı, arabanın müzik setini kapatmalısınız. Aracın camını açacaksanız; arkanızdaki camla yan camı dört santimetre açmalısınız. 

Araç kullanırken telefonla konuşmak, aracınızda telefon kiti ve kulaklığınız dahi olsa çok mahzurludur. Bir başka şeye konsantre olduğunuz için, yola olan ilginiz azalacak; bu da kazaya davetiye çıkaracaktır. 

Telefonda, genzinizi asla temizlememeli, yavaş konuşmalı ve anlaşılır cümleler kurmalısınız. Telefonun haberleşme aracı olduğunu unutmamalı; sohbet için e-mail veya MSN kullanmalısınız. Unutmayın şu anki teknik, görüntünüzü çok net veremediğinden, imajınızı bu kameraların eline bırakmamalısınız. 

Telefonda görüşürken, arada teyit edici sesler çıkarmalısınız. Karşı tarafın, “örada mısınız?” diye sormasına İzin vermemelisiniz. 
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İstanbul’da, çalıştığım şirkette, pazarlama müdürü bir arkadaşım vardı. “Yarın randevum var.” dedi. Kiminle olduğunu sordum, “Bir firmanın idarecisiyle.” dedi ve sonra aramızda şu konuşma geçti: 

- Ne randevusu? 

- Birbirimize hakaret ettik. 

- Nasıl yani? Anlayamadım. 

- Benim kendisini tiye aldığımı zannetti; alaycı ses tonuyla konuştuğumu söyleyip bana hakaret etti. 

- Sonra ne oldu? 

- Tartışma ilerledi; yarın sahilde kozlarımızı paylaşacağız. 

- Gerçekten alay ettin mi? 

- Hayır. Konuşurken aynı zamanda birşeyler atıştırıyordum. 

Mesele anlaşılmıştı. Seslerin karışımı, karşı tarafı rahatsız 

etmişti; bu da bir felâkete sebep olacaktı. Konuyu bir şekilde hallettim; ama “Bir daha, ağzında birşey varken konuşma.” 
diye ikazımı yapmaktan da geri durmadım. 

Karşı tarafa güven vermek, güzel bir konuşma yapabilmek, yanlış anlaşılmaya maruz kalmamak için, gülen ses tonu ile görüşmelisiniz. Bankacılar bu işi iyi biliyor; onları örnek almalısınız. Daima saygın, gülen ses tonuyla ve sizi anlamaya çalışarak sizinle muhatap oluyorlar. Bu konuda, banka çalışanlarını çok başarılı buluyorum. 

Aradığınızda, telesekretere düşerse, konuyu anlatmak yerine, kendinizi tanıtmanız yeterli olacaktır. Sizi arayanlara “Size bilgi vereceğim.” dediğinizde veya telesekretere mesaj bırakıldığında, mutlaka geri dönüş yapmalısınız. Bu, karşıya verdiğiniz önemi yansıtacak en önemli mesajdır. 

“Duyarsız, görgüsüz ve kaba insanları nasıl anlarsınız?” 
diye sorsalar siz de şu tür cevaplar verirsiniz: 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- Not bıraktım, aramadı; “Geri döneceğim.” dedi; dönmedi. “Bilgi vereceğim.” dedi; vermedi. 

- Kapıyı çarpıp çıktı. 

- Trafikte beni taciz etti. 

- Yere tükürdü, izmaritini araçtan dışarı attı. 

- Kapalı ortamlarda yüksek sesle konuştu ve güldü. 

- Sinema girişinde kapıyı tutmadı; kapı bana çarptı. Sinemada ayakkabılarını çıkardı ve çekirdek yedi. 

Görüyor musunuz, arayana geri dönmeyerek kimlerin sınıfına dahil oluyorsunuz. 

Tercih sizin... 
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Babamın bana olan güvenini sarsmamak için sigara içmemiştim. Bununla birlikte, onu arkadaşlarına karşı yalancı düşürmeyi de istemiyordum. Beni anons etmişti. “Benim oğlum sigara içmez.” derken bana güvenini göstermişti. Bunu, çok samimi arkadaşlarına; üstelik beni tanıyan kişilere duyurmuştu. 

Yüceltilen insanlar, kendilerini yüceltenlere saygı duyarlar. 
Beni yücelten babacığım, kendime olan güvenimi artırmıştı. 
Eğer bana “Sigara içersen sana şunu yaparım, bunu yaparım.” deseydi, belki inadına sigara içecektim. 

Herkesin tanıdığı, ünlü biri, anılarından bahsederken: “Çocukluk hevesiyle, sigaraya temayülüm vardı. Muhterem babam, bir paket sigara alıp bir tane yakmamı istedi. O an, hayatımın en büyük utancını yaşadım.” demektedir. 

Burada hassas bir konu ortaya çıkmaktadır. Baba kutsal bir konumdadır ve ibadetleri, yaşayışı ve davranışları ile iyi örnek olan bir baba, çocuğunun üzerinde derin bir etki bırakmaktadır. Bu sebeple; çocuk eğitimi, yetişkin eğitimi, babanın eğitimi, annenin eğitimi diye ayrı başlıklarda sunumlar yapılıyor, kitaplar yazılıyor ya. Bunlar çok tutarlı değil diye düşünüyorum ve 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bunların faydasına inanmıyorunn. “Babanın Görevleri”, “Anneye Nasıl Davrannnalı?”, “Çocuk Nasıl Eğitilmeli?” başlıkları bana sağlıklı gözükmüyor. 

Eğitimin temelden olması zorunlu. Eğitimde en önemli başlık “kişinin kendi eğitimi.” Dolayısıyla “Bireyin Eğitimi” diye başlık atılmalı. 

Adam gibi terbiye alan, kendisine saygı gösterecek. Kendisine saygı gösterdiği için, kendisi dışındaki insanların da değerli olduğunu hissedecek. Evini temiz tutan insanlar, çöpünü dışarı atmayacak. Evleri çok temiz olan Türklerin şehirleri, cadde ve sokakları neden temiz değildir sizce? Eğitimin temel eksikliğidir. Bu eğitimi benimsemeli, hazmetmeliyiz. 

Misafir olduğum şehirlerde, araca bindiğimde, alışkanlıkla hemen emniyet kemerimi takıyorum. Aracı kullanan, o şehrin saygın işadamı: “Takmak zorunda değilsiniz; trafik burada bir şey demiyor, rahat olun.” diyor. Bunu iyi niyetinden ve bana konforu yaşatmak, misafirine ilgi göstermek için yapıyor. Geleneksel misafirperverliğimizi; doğallığı, saflığı ve temizliği ile bana sunmak istiyor. 

Model oluşturmak için, sağlam temeller kurmaya, sağlıklı nesiller yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Nesli kim yetiştirecek? 
Geleceğimizi yetiştirecek anne baba nasıl yetişecek? 

Yine, çocuklarımızı yetiştirmek için uyguladığımız taktiği uygulayacağız, insanı insan yapan değerleri ortaya çıkarıp bunları yapanları anons edeceğiz. Birisi yardımsever mi, bunu topluma anons edeceğiz. Çocuğumuz düzenli mi, bunu anons edeceğiz. Yapılan anons hem otokontrol getirir hem de sürekliliğini temin eder. 

OsmanlIda buna güzel bir örnek var. Diyelim ki birisi namaza başladı. Davulcu bunu mahalleye davul çalarak “Ey 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ahali! Duyduk duymadık demeyin! Hüsnü’nün oğlu Haşan namaza başlamıştır!” diyerek anons eder. 

Haşan bir gün, bırakmak ister namazı. Olacak ya, o gün bir hacı anne helva yapmış, Hasan’a verir. Haşan: “Bu ne için anneciğim?” der. O da: “Yavrum, duydum ki namaza başlamışsın; senin için yaptım, yaparken de dualar ettim.” der. Hasan’ın yüreğine oturur bu. içinden “Yaa, Allah Allah! Bugün de son kez kılacaktım. Bari bir on gün daha devam edeyim.” der. 
Sonrasında da devam eder gider. 

Şu an bizler ne yapıyoruz? “Yol bomboş; kırmızı ışıkta bekliyor!” diyerek, kurallara uyan insanlarla alay ederek onların güzel hasletlerine zarar veriyoruz. 

iki arkadaştan, kısa boylu olanı, uzun boylu olanını takdim ederken, “Bu muhterem, arabaya bindiğinde emniyet kemerini mutlaka takar.” dedi. Toplumda, ayrıntılarla uğraşanlarla alay etmez miyiz zaten? Çok ders çalışanlarla alay ettiğimiz gibi, özel becerisi olanlarla da şu sözlerle kafa buluruz? “Uğraş uğraş; kâşif olursun!” 

Keşke kâşiflerimiz olsaydı bugün. Dünya dengelerinde çok farklı yerlerde olabilirdik. Tipik AsyalIlar olarak, uzun süreli sabır isteyen işlerde başarılı değiliz. “Bu, bizim talihimiz mi olacak?” 
diye sorarsanız; hayır, bu, elbette bizim talihimiz değil. Bir dönem başardığımız gibi, yine başaracağız. Aynı ruh ile, bilgi çağının önderleri olacağımıza inancımızı devam ettirmeliyiz. 

Evlerinin bir köşesine kuşlar için yuva yapma erdemini gösteren atalarımız, bizim için bir model olarak uzakta değiller. Biraz başımızı kaldırsak görebileceğiz; bize el salladıklarını görmek zor değil. 

Olumsuzlukları anons etmek! Buraya çok dikkat etmeliyiz. 
Bunu anneler bilmeden uyguluyor; babalar da yangına körükle gidiyorlar. Tarihe dönüp baktığınnızda bunlara birçok örnek bulmamız mümkün. Daha fıtratlı, süper zekâlı çocukların içinde, hep bir ukdenin kaldığını görürsünüz. 

Okul hayatında, müzik hocası: “Bu çocuğun müziğe kabiliyeti yok.” dediği için, Nobel ödüllü ve “Sir” unvanlı Nevvton, müzik aleti çalmayı öğrenememiştir. En büyük ukdesi ve ıstırabı, keman çalamıyor olmasıdır. Ödülünü alırken “Ah, keşke öğretmenim beni köreltmeseydi? Fiziğin sırlarını çözmektense müziğin sırlarını çözmek isterdim.” demiştir. 

Anneler çocuklarına kızarlar: “Dersine çalışmıyorsun, akşam baban geldiğinde göreceksin gününül” der ve iki türlü hata yaparlar: 

Birincisi; “Dersine çalışmıyorsunI” demekle, çalışmadığını çocuğun zihnine işler. 

İkincisi; korkunç bir baba portresi çizer. Çocuğun zihninde artık, baba “zalim bir baba”dır veya “ceza verici bir öcü”dür. 

Çocuk, babasının gelmesini asla istemeyecektir. Halbuki anne şunu diyebilmeliydi: “Oynamadan önce biraz kitap okumak ister misin?” Çocuk hem tercihi kendisi yapmış hem de tercihini uygulama sorumluluğunu elde etmiş olacaktı. 

Akşam “korkunç baba” gelir. Çocuğunu görmek ve öpmek ister; ama çocuk ortalıkta yoktur. Anne aslında “Baban geldiğinde görürsünl” lafını çoktan unutmuş; sadece o anki sinirinden dolayı öyle konuşmuştur. 

Şimdi sıkı durun; çocuğun zihninde annesi tarafından çizilen bu portre, hiç gitmeyecek, silinmeyecektir. Babayı, sevgisi, şefkati ile değil de “cezalandırıcı” olarak hatırlayacaktır. 

Siz hiç, polis karakoluna gidip “Haydi, biraz voleybol oynayalım!” der misiniz? Çocuk büyüdüğünde, şuuraltında beslediği “intikam hissi”ni, babasından, değişik yollardan tatmin 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etmeye çalışacaktır. Erkekse, gücünü göstermek isteyecek; gücünü hissettiği anda artık, babasına ya da öğretmenine tavırlarını netleştirecektir. 

Neden, neden? 

Çünkü baba, gücü ile takdim edildi. Çocuk zayıf ve çaresizdi. Belki de haklıydı; ancak çaresizdi. 

Anne -hep anne diyorum herhalde, çevireyim isterseniz- baba bunu kendisi de oluşturur. Çocuğun problemlerine cevap vermez. Baba güçlüdür ve meşguldür. Arkadaşı geldiği anda çocuğundan vazgeçer. Çocuğuyla görüşürken, bir başka gün geldiğinde çocuğunu burada da ihmal eder; çocuğunu kapatır. 
Çocuğu ile program yaptığında veya oyun oynamayı planladığında, başka işi çıktığında çocuğunun programı iptal olur. 

Siz büyüksünüz, güçlüsünüz ve çok yoğunsunuz. O gün, önceliğiniz onlar değil. “Nasıl olsa, ne de olsa onlar küçük; unutur.” veya “Gönüllerini almak kolay.” diye düşünürsünüz. 

Dikkat edin, “Sevmiyorsunuz.” demiyorum. Zaten, fıtratımız gereği, seviyoruz. Bakın, AvrupalIların sevgi problemi var çocuklarına karşı. Birey olarak önemsiyorlar; ancak onlar da diyaloglarında başarılı değil. Sağlıklı, kişilikli, topluma faydalı insan yetiştirmekte başarısızlar. 

Bizler seviyoruz; ama önemsemiyoruz. Çocuğumuzu seviyoruz; ama ona saygı duymuyoruz. “Nasıl olacak?” dediğinizde, yolunu belirttim; ama tekrar ediyorum: Verdiğiniz sözde durun, arkadaşınızmış gibi onunla konuşun. Hani patronunuza karşı nasıl duyarlı davranıyorsunuz, öyle duyarlı davranın çocuğunuza. Çocuklarınızın, keşfettiğiniz güzelliklerini anons edin. Sizin tarafınızdan payelendirilsin. Sizlerin sloganları olmalı; sloganınız aynı zamanda diğer insanların da sloganına dönüşmeli. Siz, prensiplerinizle öne çıkmalısınız. 
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Randevuya sadık olmak, insanların yardımına koşmak, çalışanlara nazik davranmak, sözünde durmak, kitap okumak vs. hepsi birer prensiptir. Buna benzer birçok örnek sizlerin ayrıcalığıdır aslında. Sizden küçük olanlara, çocuklarınıza, işçilerinize, öğrencilerinize bu alışkanlıkları kazandırmak en güzel yolu. Kendilerinde gördüğünüz güzel davranışları bayraklaştırmak, halka duyurmak, ilân etmek, anons etmek gerekir. 

Şule’nin müziğe ilgisi çok fazla; piyanoyu çok güzel çalıyor, diye anons edilir. Hem Şule buna çok inanır hem de bunu duyan çevresindekiler, onu takdir ve tebrik ederler. Henüz star olmasa da çevresinin, çevresindekilerin müzisyeni kabul edilir. 

Küçükler genellikle yalan konuşmazlar aslında. Yalan bilmezler. Bunu, ilerleyen yıllarda büyüklerinden öğrenirler. 
Küçük yaşında zaten hiç yalan konuşmayan çocuğu etrafa anons edersek, ileride yalanın ne olduğunu öğrense bile, yalan konuşmadığına inandırılan bu çocuk, yalana tenezzül etmeyecektir. 

Yaptığı çalışmaları gördüğünüz arkadaşınıza, eşinize “Çalışmalarını çok güzel yapmışsın, bu işi çok iyi biliyorsun.” 
derseniz, emin olun, onlar öncekinden çok daha güzel yapacaklardır. Bunu bir de anons ederseniz, bu defa, daha güzel yapacağına inanan insanın inancına katkı sağlamış, “sözünde durma psikolojik yaptırımı”nı çözmüş olursunuz. 

Buraya kadar söylediklerimiz, “olumlu hareketlerin anons edilmesi” ile ilgiliydi. Şimdi de, olumsuz hareketlerin anons edilmemesi gerektiğini sizlerle paylaşalım. 

Hiçbir antrenör: “Maçı kaybetmeyeceksin.” demez. Çünkü oyuncunun kafasına, bilmeden “kaybetmeyi” yerleştirmiş olur. 
Kafada, cümlenin içinden tek şey kalmıştır, o da “kaybetmek”. 
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Sözlerinize olunnsuzlukla başlannamalısınız. “Uyumam lâzım, uyumam lâzıml” diyen insanın, takıntı yaptığı için, uyumakta zorlanması gibi, “Başaramazsam, başaramazsam...” diye tekrar eden bir insan da genelde başaramaz. “Başaramazsam...” bir korku sloganıdır; atak bir davranış değildir. 

Korkular, insanların genelde hedefi olur. Anadolu’da güzel bir söz vardır: “Korktuğun şey başına gelir.” derler. Korkulan şey, çok tekrar edilir. Bu tekrar daha çok, zihnîdir. Zihindeki tekrar, vücudun salgı sistemini etkileyecek ve tekrar ede ede, kendisi bunun olabilirliğini kabul edecek. Zihninde inancı olmayan bir insan, olaylar karşısında yenik düşecek. 

Bizler biliyoruz ki başarı; kişinin kendisini olumlu motive etmesiyle orantılıdır. “Yapamam...” diyen insanlara göre, aynı gücü olmasına, hatta daha az gücü olmasına rağmen, “Yapacağım...” diyenlerin, daha başarılı olduklarını görmüşsünüzdür. 

insanların “Yapabilirim...” ya da “Yapamam...” gibi tereddütlerini, dış etkenler artırır. Dış etkenler hangi yönümüzü desteklerse bizler o alanda ya başarılı ya da başarısız olacağız demektir. Ortaya eser koymuş, iyi şeyler yapmış insanların, çevresi tarafından olumlu tezahüratla ödüllendirildiğini görürsünüz. 

Maçlardaki seyirci sayısı ve sloganlar, oyuncuların verimini etkilemektedir. Arkasında gücü olan insanlar, çok şeyi başarır. Seyircinin tezahüratı aleyhteyse; yani kendi seyircisi yuhlar İse oyuncunun çöküşü hızlanır. Rakip seyircinin olumsuz tezahüratının, bazen oyuncunun motivasyonunu ters yönde artırdığına dair tespitler vardır. Ancak en önemli noktanın şurası olduğunu düşünüyorum: Büyükler, diğer adıyla tribündekiler, kendi oyuncusu olan çocuklarının, öğrencilerinin ve çalışanlarının küçük hatalarından dolayı olumsuz tezahüratta 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bulunuyorlar. Marka olmuş profesyonel yıldızlar dahi, çok basit hatalar yapabiliyorlar ki bu, çok normaldir. Bu tezahüratı şu şekilde dillendiriyor, şöyle seslendiriyorlar: 

Bu çocuk beceriksiz... 

Bundan adam olmaz... 

Okumak kim, bu kim? 

Matematiğe kafası ermiyor... 

Müzikten anlamaz... 

Çok dağınık... 

Kavrama gücü zayıf... 

Arkadaşlarıyla ilişkileri iyi değil... 

Okuduğunu anlamıyor... 

Çok merhametsiz... 

Eli bir iş tutmuyor... 

Spor becerisi yok... 

Bu tür sloganları dile getirdikleri, bunları kalabalıklarda seslendirdikleri ve tezahürat yaptıkları için, bunu duyan çocuklar, aslında bunu duyan herkes olumsuz etkileniyor. 

Büyükler, yetişkinler bu olumsuz yaklaşımın etkisinden çabuk kurtulabiliyorlar. Ancak çocuklar, bunlara inanıyorlar. Ve bir daha kendilerine gelebilmeleri çok uzun zaman alabiliyor. 

Bizler sinirlendiğimizde, bilinçli olarak deşarj olmak için, bu duyguları yüksek sesle düşündüğümüzden ve enerjiyi dışarı verdiğimizden rahatlıyor olabiliriz. Ancak o masum yüreklerde yaptığımız tahribatı düşününce, onlara nasıl zarar verdiğimizi anladığımızda, umarım çok geç kalmış olmayız. 

içimizden gelen ilk tepkiyi göstermeyip biraz beklediğimizde hep kendi kendimize şunu söyleriz: iyi ki söylememişim... 
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13. Önce Hatir Sor 

1400 sene önce bir tüccar diycr ki: “Hz. Muhamnned (sailaiiahu aleyhi ve seiiem) henüz peygannber değilken, kendisine peygannberlik verilmediği yıllarda ticaretle meşgul durdu. Onunla iş yapmaktan zevk alırdım; kimseden görmediğim nezaketi cndan görürdüm. Mekke’nin en kibar, en nazik, en güzel tebessüm eden insanıydı. O dönemde, malları elan ve başka ülkelere, şehirlere satmak isteyenler mallarını, ürünlerini güvendikleri tüccarlara, kervancılara teslim ederlerdi. Ben de c kervancılardan biriydim. Mekke’deki insanların mallarını alır; uzak yerlere, şehirlere, ülkelere götürüp satar, elde ettiğim geliri cnlara getirirdim. Bu seyahatlerim kimi zaman üç ay, kimi zaman altı ay sürerdi. Mal sahipleri dcğal clarak, heyecanla beklerlerdi. Bu işi yapan insanın; güven duyulan, hile yapmayan, sözünde duran birisi elması ve kervanı koruyacak savaş gücüne sahip olması gerekirdi. Toplumun en itibarlı insanları bu İŞİ yaparlardı. Peygamberimiz de kervanla bazen bu seyahatlere çıkardı. Mekke’deki insanlar ürünlerini ona vermek için çaba sarfederlerdi. Çünkü Mekke’nin en güvenilir insanı o idi. Şaka da olsa, yalan söylediğine kimse şahit olmamıştı. Hz. Muhammed (saiiaiiahu aleyhi ve seiiem) kendi çıkannadığı zannanlarda diğer tüccariara, nnaiını satnnak için verirdi.” 

işte bu kervancıiardan biri diyor ki: “Biz döndüğümüzde haik, heyecania yanımıza geiir, satışiann nasii oiduğunu merak ettikieri için, kazançiannı öğrenmeye çaiışırdı. Hatta bazen geciktirdiğimiz için, bazen kazançiannı beğenmedikieri için, bize sitem ederierdi. Buniann içinde, Hz. Muhammed (saiiaiiahu aleyhi ve sellem) önceiikie hatırımızı sorar; sağilğımızia, yorgun oiup oimadığımızia iigiienir, bir isteğimizin oiup oimadığını öğrenmek isterdi ve ‘Nasiisınız?’ derdi. Ona peygamberiik geidiğindeyse, böyie nazik, duyarii, hiç yaianı oimayan bir insanın, ne dediğini dahi kritere tâbi tutmadan, peygamberiiğini kabul ettim.” 

Bundan iki mesaj çıkıyor: 

“Toplumun lideri şaibeli olmamalı.” 

“Manevi kişiliğiyle birlikte, toplum lideri olan insanlar, şaibeyi üzerlerinde taşıdıkları sürece, inanç değerini temsil eden dürüst topluluğu çok derinden üzmektedirler.” 

Bizler eve geldiğimizde, bizi karşılayan eşimize “Ne yemek var?” diye soruyor ve farkına varmadan, muhatabımızın bizim nazarımızdaki yerini “evin aşçısı” konumuna indiriyoruz. 
Eşimize yemeği sormaktan ziyade, gününün nasıl geçtiğini soruyor olmak, saygın bir davranış olsa gerek. 

Sanırım bu hatayı çocuklarımıza karşı da yapıyor ve onlarla birlikte olduğumuzda hemen derslerini soruyoruz. O gün sınavı varsa, hiç kaçmaz bir şekilde, sınav sonucunu merak ediyoruz. Okul, sınav... derken, üzerlerindeki yük, yaşları gereği onlarda psikolojik ağırlık oluştururken, üstüne üstlük, ilk iş olarak bizim de onlara sınavı sormamız, çocukları yalnızlığa sevk etmektedir. 
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Bir gün önce basket oynamış ve parmağını incitmiş olmasına rağmen, siz eğer çocuğunuzun okulunu soruyor ve sağlığıyla İlgilenmiyorsanız, anne-baba-çocuk arasındaki ilişki derin yara alır. Çocuk hem annesini hem de babasını duyarsızlıkla itham edecek ve bu, öğretmeni ise, onun fikirlerini kritere tâbi tutacak; arkadaşı ise, vefasızlıkla itham edecek ve kendisini anne-babasının, öğretmeninin, arkadaşlarının yanında değersiz hissedecektir. 

Bizim toplumumuz için geçerli olan, ancak Batı toplumlarında yeri olmayan bir felsefe vardır: Anne, saçını süpürge eder; baba da çocukları İçin gerekirse ceketini satar. Avrupa’da ne anne saçını süpürge eder ne de baba çocukları İçin fedakârlıklara katlanır. Bize ait olan bu yapıya rağmen, kendimizi feda ettiğimiz çocuklarımıza özenmeyiz, onlara dikkatli davranmayız. 

Çalışanlarımızı, arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi, çocuklarımızı önemsediğimizi belirtmek için en iyi yolun bu olduğunu düşünüyorum. Çalışanımıza: “işi yaparsın, sen İşini ciddi yapan birisin; ancak dün eşin rahatsızdı; bugün nasıl, İyi mi? istersen bugün sana izin vereyim.” demek, onun önemsendiğini göstermek için en iyi fırsattır. 

Üzgün gördüğünüz öğrencinizin, kırık not almasına karşın, notu değil de derdini sorarsanız ona örnek olursunuz. 

Hasta olan eşinize yemeği sormaktan ziyade, sağlığını sormak, hastalığının kısa sürede geçmesine imkân sağlayacaktır. Kardeşim, umarım kızmaz. Aile meclisinde hep beraber sohbet ederken eşimin, rahatsızlığından dolayı, ilâcını İçme saatinin geldiğini fark ettim. Mutfaktan su getirirken, ilâcı aç karnına İçmesi İyi olmayacağı İçin, yanında aperatif yiyecek ilâve edip küçük tepsiye koyarak eşime vermiştim. Kız 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kardeşim eğitimli, modern bir bayan olmasına ve eşimi çok sevmesine rağmen, geleneksel yapıya uymadığını düşünerek ayağa kalkmış, “Bu kadar da olmaz; Tokat erkeğine yakışmaz bu yaptığın!” diyerek, kapıyı çarpıp çıkmıştı odadan. 

Sivas erkeği, Antep erkeği, Erzurum erkeği... ne yapar bilmem, ama bir ömür boyu bu dünyada, sonsuza dek diğer âlemde birlikte olmak istediğim insana saygımı göstermekten çekinmemiş olmaktan dolayı, yaptığım işin doğru olduğunu biliyorum. 

Babamın önünde sesimi asla yükseltmemiş olmakla birlikte, oğlumun benimle yüksek sesle tartışmasına izin veriyorum. 
Eğer mantıklı yaklaşmışsam, onu önemsediğimi belirtip onun konuşmasına ortam hazırlayıp müsaade etmişsem, baba olma duruşumu koruyarak “Arkadaşı olma duygusunu da bende tatmalı.” diye düşünüyorum. Böyle düşünüyorum diye, babamla yüksek sesle asla konuşmuyorum. Oğlumun bana olan tavrını hakaret olarak görmüyorum. Ben görmediğim için, benimle fikirlerini geliştirecek ortam buluyor oğlum. Ancak babam benim yüksek sesle konuşmamı hakaret olarak algılayacağı için, ben bir yetişkin olarak, bu acıyı ona tattırmayı asla hazmedemem. 

Bizlere düşen; insanlardan, istediğimiz gibi olmalarını beklemekten ziyade, onlara oldukları gibi davranıp onların doğrularını, değerlerini önemsemektir. Özellikle, anne-babamızın huylarını eşimiz ya da çocuklarımız için değiştirmeye çabalamamalıyız. Yörelerin yapısına göre, büyüklerin yetişme şartlarına göre, onların önceliğini öncelik bilip davranışlarımızı ona göre ayarlamalıyız. 

Annem babam kışın İzmir’de, yazın Turhal’da oturuyorlar. 
Kayınvalidem de yazın İzmir’de oturuyor. İzmir’e gittiğimde. 
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Öncelikle, ilk önce cnlara uğramamı beklerler. Ama benim için, cğlum önce arkadaşına gitmiş, kayınvalidesine gitmiş... fark etmez. Benim bir beklentim yek. 

Bizlere düşen görev, anne ve babalarımıza “Huylarınızı, geleneğinizi değiştirin.” demek değil, beklentilerini yerine getirmek elmalı. Onları önemsediğimizi cnlara bildirmeliyiz. Kimisine önce hatır serulur, kimisinin de ziyareti yapılır. 

Anne yengeç, yavrusuna: “Yan yan yürüme yavruml” demiş. Yavru yengeç de: “Anne, önden sen git; senin gibi yürüyeyim.” demiş. 
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14. “Ama”ya Dikkat! 

“Seni Seviyorum; Ama...” 

Ofiste seminer için hazırlıklarımı yaparken bir arkadaşım içeri girdi ve “Görüşelim mi?” dedi. “Olur; ama iki dakika...” dedim. 
Sonra birden dışarı çıktı. Normalde, görüşmek isteyen o idi; ancak neden dışarı çıktığını anlayamamıştım. Biraz düşündüğüm¬ de, sebebini anlamıştım. Aslında, rahatsız edilmek istemiyordum. 
Ve istemesem de arkadaşımı kırmıştım. Bu da, kullandığım cümlede seçtiğim sözcükte saklıydı. “Olur; ama...” Aslında “Olmaz.” 
demiştim. Ne kadar basit olursa olsun, seçilen sözcükler, içinizin dışa yansıması olabilir. Çok basit bir cümle: “Olur; ama...” 

Öyleyse şu kuralı unutmamalıyız: “Ne söylediğin değil, nasıl anlaşıldığı önemli.” 

Bizler süslü, nazik, kibar cümle kursak dahi, içimizin enerjisi cümlemize yansıyor. Bazı sözcükler, cümlenin başında, ortasında veya sonunda olduğunda, anlamı nasıl değiştiriyor, göreceksiniz. 

Sevdiğiniz insanı bilmeyerek kırdınız; onun gönlünü almak istiyorsunuz. “Seni kırmak istememiştim.” ile “Seni kırmak istememiştim; ama...” arasındaki farka bakalım isterseniz: Birincisinde gerçekten, bir özür ve kontrolün dışında bir gelişme; İkincisinde ise “Aslında hak ediyorsun...” demeye gelen bir vurgu var. 

işte, “ama”lar, böyle oyun oynuyor bizlere. 

“Seninle evlenmek istiyorum; ama babam istemiyor.” diyen, sizce ne demek istiyor? “Seninle evlenmek istemeyen benim; ama bunu sana direkt söyleyemiyorum.” diyor. 

“Bize yemeğe gelin; ama masamız küçük.” diyen ne diyor sizce? “Sizi yemeğe almayı istemiyorum aslında. Yemek daveti de yapmak zorundayım; böylece işi kurtarıyorum.” 

“Olur; ama iki dakika...” demekle ben arkadaşıma ne demiş oldum? “Şu an çok işim var; seninle görüşmek istemiyorum.” 

“Bize gelin; ama çocuğun yarın okulu var.” 

“Seni işe alacaktım; ama ekonomik kriz var.” 

“Seninle görüşelim; ama hiç vaktim yok.” 

“Senin fikirlerine katılıyorum; ama...” Bakın, bunu çok kullanıyoruz. Spor programlarına, tartışma programlarına, televizyon ekranlarına dikkatle bakın; baktığınızda bunu görecek, duyacaksınız. “Sen de haklısın; ama...” diyor, aslında “Bal gibi de haksızsın.” diyor. “Fikirlerine katılıyorum; ama...” diyen kişi size diyor ki: “Fikirlerine katılmıyorum; elimden gelse, senin fikirlerini on yıl yasaklayacağım. Benim fikirlerim var ve seninkinden daha güzel.” 

“Daha çok örnek vermek isterdim; ama konu bitti.” diyen ben, ne demek istiyorum? ‘Ama’ ile ilgili örneğim bu kadar, aklıma başka örnek gelmiyor. Bilmiyorum.” demek istiyorum aslında... 

Bizim Ali ihsan’ımız var. Söze başlarken “Hayır.” der ve devam eder. Siz bir fikir söylersiniz, “Hayır.” der ve aynı fikri söylemeye devam eder. Çok zekice, değil mi? O an sizin fikriniz şirket değiştirmiş ve ses tonu değişmiş olarak, size satışı yapılmaya çalışılan dehşet bir fikir olmuştur. Siz de: “Hayır, dedi; ama benim fikirlerime ne kadar benziyor.” dersiniz. 

“Aslal”yı asla kullanmayın, sık sık yemin etmeyin, ikide bir “Velhasıl.” demeyin. “Nitekim”! sakın demeyin. 

“Kesinlikle olmazi” tarzı girişler yapmayın. Maksadınız diyalog, bir şey öğrenmek veya bir şey öğretmek ise, konuşmalara zenginlik katacak, akıcılık kazandıracak sözcüklerle bunu sağlamalısınız. “Nasıl?” gibi, “Niçin?” gibi sorular, karşı tarafın, kendisini daha rahat anlatmasını sağlayacağı için, sizin yanlış anlaşılmanızın da önüne geçecektir. Siz bu soruları soracak; “iyi bir dinleyici olma” özelliğini göstermiş olacaksınız. Arkadaşlarınız, diyalog için sizi tercih edecek. Çocuklarınız, sizinle konuşurken, kendilerini daha rahat ifade etmenin huzurunu hissedecekler ve onların sırdaşı, yoldaşı, en iyi arkadaşı olacaksınız. 
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15. Hiç Yalan Konuşmadi! 
Bugün Öyle Bîrîsî Var mi? 

Fark ettiniz mi? Konu başlığı birden değişti. Kitabın tarzına, sanırım alıştınız. Şu ana kadar pek çok tespit yapmışım görgü kuralları İle İlgili olarak. Düşünebiliyor musunuz? Bu tespitleri madde madde sıralamasaydım; konu başlıklarına göre, internetten yazıları “kes-kopyala-yapıştır” yapsaydım, altıncı sayfa¬ da bırakmıştınız. 

Buraya kadar gelip “Yeter, gerisini getiremeyeceğim; konular İlgimi çekmiyor.” diyorsanız “tamerbayraktar@hotmail.com”a mail adresinizi bildirin, kitabın bedelini iade edeceğim. Ancak bir şartım var: Birkaç satır yorum yazmanızı istirham edeceğim. 

Şimdi, A. Türkcan’a gelelim. 

Bugün Anadolu’ya bakın; en çok İtibar gören insanlar doğru sözlü insanlardır. Onların sözü çekten, senetten daha güçlüdür. Ancak, kötü bir haber: Bu hasletimizden de yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. “Kısa yoldan köşe dönme mantığı” artıp kanaatkârlık azalınca, insanlığın en yüce değeri olan “sözünde durma” erdemi yok olmakla karşı karşıya. 
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insan ilişkilerinde birinci tercihini “sözünde durmak ve randevuya sadık olmak.” Muhatabınız “Unuttum.” diyorsa, özrü mazeretinden büyük; çünkü insanlar, değer vermediği şeyi unutur. Hiç kimse, yapacağı tahsilâtı; yani bir yerden alacağı parayı hiç unutmaz. Unutanlar, bir şeyi verecek olanlar olunca, oran çoğalıyor. 

Asya kültüründe eleştiri sevilmez ve net cevap verilmez. 
Örneğin, sizden birisi bir şey istiyor; siz de vermek istemiyorsunuz. Ama “Hayır.” demediniz, “Bir bakayım.” dediniz. Bu ne demektir? “Büyük ihtimalle olur.” anlamına gelir. Ama “Bir bakayım.” diyen, aslında “Hayır.” demiştir. 

Arkadaşı, istediği şeyi almaya geldiğinde ona yine “Hayır.” ve “Bir bakayım.” sözünü artık diyemeyeceğinizden ya telefonlara çıkmaz ya da işyerinde olsa dahi, “Dışarı çıktı.” diye, personeline yalan söyletir. 

Emin olun ve bilin ki, iyi yerlere gelmiş işletme sahiplerinin geçmişinde bu şekilde bir davranış yoktur. 

Yalan söyleyen insanlar bilmeliler ki, bu yalan, ikiyüzlülük; yüzlerine yansıyacak, müşteriler ve çevresindeki insanlar bunu okuyacaktır. Bu tarz insanlar, İlâhi denge gereği, hayatta başarılı olamayacaklardır. Bir dönem zenginlediklerini; hatta başarılı gibi gözüktüklerini görseniz dahi, piyasalardan elenip gidecekler veya en çok, hayatlarını devam ettirecek kadar varlık göstereceklerdir. 

Peygamber Efendimiz’in hiç yalan söylemediğini ve sözünde duran bir insan olduğunu çok iyi biliyoruz. 

Bedir Savaşı’nın yapıldığı esnada bir düşman geliyor ve kendisine bir emanet vermek istediğini söylüyor. Adam, birlikte savaştığı insanlara güvenmiyor ve düşmanı gördüğü kişiye emanetini teslim ediyor: “Hayatta kalırsam alırım.” Emin olduğu bir şey var ki, o da şudur: Efendimiz o emaneti muhakkak ve her halükârda sahibine verecektir. “Bu kadar güveniyor da neden savaşıyor?” diyebiiirsiniz. O günkü ortama baktığımızda, insanlar atalarının dinini bırakmakta zorlanıyorlar ve Müslümanlığı kabul ettiklerinde belli bir sorumluluğa giriyorlar. 
Bu sebeple bazı kişiler, tercih etmekte güçlük çekiyorlar. En önemlisi, o günün aristokratları kabul edilen insanlar “Ne yani, yanımızdaki kölelerle aynı safta mı olacağız?” diyor ve sosyal adalet sistemini kabul etmekte zorluk çekiyorlar. 

Ülkemizde, iyi huyluların sayısı hâlâ istenen seviyede değil. Bu iyi huylular hem marka oluyorlar hem işlerini büyütüyor hem de okumak isteyen öğrencilere burs vererek iyilerin sayısını artırmaya çalışıyorlar. “Saat onda geleceğim.” diyorsa geliyor. “Çarşamba günü ödeyeceğim.” derse ödüyor. Birisinin yardıma ihtiyacı varsa koşuyorlar; etraflarına güven telkin ediyorlar. 

A. Türkcan, onlardan sadece birisi. O, öyle sağlam olunca, etrafında Muammer, Hakkı, Ramazan, Yücel, Mustafa, Ömer, Yavuz, Ahmet, ibrahimler de onun gibi olur. Ancak toplumda sadece isimlere takılırsanız, güven vermezler; onlara güven duymazsınız. Onlar da kendilerine güven duymazlar aslında. 
Onların etrafında da at sinekleri vardır. Sineklerin çoğalmasını istemiyorsanız parola şudur: iyilerin çoğalması gerekiyor, iyiler çoğalmalı. 

“Yurt dışında durum nedir?” diye baktığımızda -yurt dışındaki Türkleri kastediyorum- iyileri pek çoktur: Nevzat, Durmuş, Uğur, Kâmil, Mevlüt, Osman, Hamdi, Alparslan, Gülbey, Hilmi, Mehmet, Nurullah, Abdullah, Müslüm, Necati, Hanefi, Deniz, irfan, Ediz, Halit, Kenan, Hacı, Mustafa... Ancak onların da sayıları az, henüz çok çok az. 
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Eskiden “âhîlik” teşkilâtı sayesinde, piyasada iş yapacak insanlar testlerden geçirilir; törenlerle onlara çıraklık, kalfalık, ustalık belgeleri verilirmiş. Her kademede, sorumlulukları genişletilirmiş. Yalan konuşana, sözünde durmayana bu payeler verilmez; iş dünyasının ahlâkı ve ahlâkî değerleri de böylece korunması sağlanırmış. Bu gelenek. Cumhuriyet döneminde de gayr-i resmî olarak -etkisi son yıllarda azalma gösterse de- devam etti. Âhîlik teşkilâtı, merasimleri yoktu; ama eleme usulü ile piyasaya bir nebze iyi modeller sunuluyordu. 

Yurt dışındaki Türkler, ne âhîlik teşkilâtının geleneğini ne de Cumhuriyet döneminin âhîlik sürecini uygulayarak piyasada iş yapmaya başladılar. Ancak uyanıklık, kuralsızlık, malı toplayıp götürme duygusu, milletimizin çok kötü temsil edilmesine sebep oldu. 

Yurt dışındaki millî oyuncularımız olan işadamlarımız, kısa zamanda çok kazanarak yer elde etmeye çalışıyorlar ve ortaya, hoş olmayan manzaralar çıkıyor. Türkiye, Avrupa’dan otuz yıl geri. Buradaki Türkler de Türkiye’den otuz yıl geri diye düşünürsek, eğitimin aciliyeti ortaya çıkıyor. 
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Diğer toplumlara göre, beden dilini iyi kullanıyoruz. Ancak, konuşma dilini de iyi kullanmamız gerekiyor. Ama öyle değil. Cümle kurmayı sevmeyen, “m... m...” diye sesler çıkararak -uzun uzun cümleler kurmadan- meramını kısa seslerle anlatan bir toplum olduk. Tarihten günümüze kadar gelen kelimeleri unuttuk; ancak günümüzde çokça kullandığımız 300 
kelime İle konuşur olduk. Bu nedenle, “cıss, cırk, şişşt, ıh ıh” gibi vurgular, İşimizi halleder oldu. 

Çocuklarımızdan çok şikâyet eden, bunu anons ile gerçekleştiren bir özelliğimiz var. “Amcası, Kaan çok yaramazi Ablası, Yonca çok ağlıyorl Teyzesi, Özlem çok haylazi” Çocuklara bunu söylerken, elimizdeki veriler daha çok, çocukların, yaşıtları İle kurdukları İlişkiler sonrasında bizim yaptığımız tespitler. 

Davranışlarımızla bizler örnek olduğumuz İçin, çocuklar bizlerl kopyalıyorlar. 

Psikolog arkadaşım Cevat, aynı zamanda okullarda pedagoji dersi veriyor ve psikoloji danışmanlığı yapıyor. Diyor ki: “Okullardaki çocuklar arasındaki tartışmaların birinci kaynağı. 
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ailelerin davranış şekilleri. Çocuklarla ilgili şikayetlerin birinci sebebi fiilî davranışları. Çocuklar ya birbirlerini ısırıyorlar ya birbirlerine vuruyorlar ya da kötü söz kullanıyorlar. Çocukla konuştuğunnuzda, vurnna ve ısırma nedeninin, sevmek isteğinden kaynaklandığını ve büyüklerden gördüğünü tatbik ettiğini gördük. Yaptığımız araştırmada; büyüklerin, çocuklarını, vurarak ve ısırarak sevdiklerini tespit ettik. Çocuklar böyle sevildikleri için, sevmeyi de bu yolla yapıyorlar.” 

Düşünebiliyor musunuz? Arkadaşını sevdiğini zanneden çocuk, büyüklerinden azar işitiyor. “Yaramaz, haylaz, geçim¬ siz.” ithamlarını duya duya buna kendisi de inanıyor ve ileriki yaşlarda toplumdan uzaklaşıyor ya da sevgisini kimselere belli etmiyor. 

Siz, sevdiğiniz ve oynadığınız için şikâyet edilen birisi olsanız ne yapardınız? Çoğunuz bunu yaşamış ve atlatmış olabilirsiniz. Atlatamayıp şu an bu satırları okuyarak “Çok haklısınız Tamer Beyi” diyenlerin olduğunu iyi bilmeliyiz. 

Öyleyse, meseleleri halletmek için, lütfen işaretlerle ve kısa seslerle değil de cümle kurarak konuşalım. 

Cıssslayan, fıslayan toplum; eğer meselelerini konuşarak çözmeye; çocuklarını, konuşarak eğitmeye çalışmazsa, piyasada iletişim özürlü insanların sayısının çokluğuna razı olacaktır. 

Karşı tarafa değer vermenin en güzel yolu konuşmak, daha da güzeli ise onu konuşturmak, en güzeli ise onu dinlemektir. 

Üniversitede, iki sene derslerime giren Aydoğan Bey: “Bizler soru sorarız; dinlemeyiz. Karşı taraf konuşurken, soracağı soruyu düşündüğümüz için bir şey anlamayız.” derdi. Maazallah, bunu eşler daha çok yapıyorlar birbirlerine. Bir şey soruyorlar; ya dinlemiyorlar ya da dinlermiş gibi gözüküyorlar. 
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Kardeşim Emel beni aradı, “Nasılsın?” dedi. Ben de: “Sağ ayağımın yan lifleri koptu.” dedim. Aynen şöyle devam etti: “Ağabeyciğim, babamlara ulaşamıyorum. Sen ulaştığında, beni aramalarını söyler misin?” Sonra “Çocuklara selam söyle; öp benim için onları. Hoşça kal.” dedi. Sonra ben aradım. 
“Emel, ayağımın yan lifleri yırtıldı. Geçmiş olsun, demeyecek misin?” dediğimde çok üzüldü ve “Ne zaman?” dedi. Buna benzer bir olayı ben de bir başkasına yapmadım değil. 

Bir konuda bilgi almak istediğim Dr. Fethi Bey’e, kendisinin çok hasta olduğunu e-mailinde belirtmesine rağmen, konusuna çok odaklanmış olan ben “Geçmiş olsun.” demedim. 
Bana “Sayın İzmirli, bravo sanal” diye sitem gönderdi. “İzmirli” demesinin sebebi de İzmir’den evli olmam. Biz erkekler, nereden evli isek oralı oluruz, bunu kimse inkâr etmemeli. 

“i. Cingöz Bey nasıl biridir?” diye soran dostuma dedim ki: “Hayatta tanıdığım en iyi dinleyicidir. Onunla konuşmaya can atarsınız. Sohbet hiç bitmesin, dersiniz. Sizi o kadar içten, samimi ve can kulağı ile dinler ki, kendinizi çok değerli hissedersiniz.” 

iletişim kurmanın en güzel yolu, dinlemek. Peygamber Efendimiz, muhatabını dinlerken hem onun yüzüne bakar hem de ilgisini belirtmek için, arada sorular sorardı. Bugün bizler hem işaretlerle hem kısa cümlelerle konuşuyoruz hem de muhatabımızı dinlemiyoruz. Olacak iş değil. 

Başka dillerdekinin aksine Türkçedeki kelimeler ve cümleler kısa ve özdür. At üzerinde yaşayan bir toplum olduğumuz için, kısa cümleleri tercih etmişiz. Bunun, pratik zekâmızla ilgisi olduğu kesin. Hem hızlı yaşayıp hem de Fransızlar gibi, işin yoksa, “95” demek için, “4 tane yirmi, bir tane de 15” dediklerini düşünsenize. Bizimkiler, bir defada “95” demiş, geçmiş. 
Kısa, öz, net... Pratik zekâ pırıltıları yansıyor. 
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Ülkeler konjonktüründe bulunduğunnuz yeri şu an beğenmiyorum. Neyse ki, bilgi çağını yakaladık ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyoruz. Zaten gelecekte “saygın, sözü geçen, itibarlı” olmanın, bu milletin hakkı olduğunu düşünüyorum. 

Geçmişinde zulüm, cahillik, terör, vahşilik olmayan nadir ülkelerden değil miyiz? Kurduğumuz sistemle, tüm ırkların, dinlerin adresi olmamış mıyız? Buna inancımız tam. Geçmişte, dinamizmimizi nasıl sağladıysak, gelecekte de sağlayabiliriz. 
Bunun için, geç değil. Yeter ki neslimizi sahipsiz bırakmayalım. Onlarla konuşalım, onlara sorular soralım. Sorularına geçiştirme cevaplar değil, tatmin olacağı cevaplar verelim. Bilgimiz yetmiyorsa, yardım alacağımız müesseseler! bulalım veya kuralım. 

Eğer biz bunları yapmazsak; Avrupa’nın, neslini yitirmesi gibi, ABD entrikalarına ve sinemanın özendirdiği ahlâksızlıklara neslimizi kaptırmak tehlikesi var. 

Dünya toplumunda, en güzel, en matematiksel dile, kültüre sahibiz. Avrupa’da başarılı olmuş, sonra ülkesine döndüğünde çalışmalarına devam etmiş olan Oktay Sinanoğlu; bizim, bizi bilmeyişimizden çok yakınıyor. Öğrenme becerisi ve buluşlar İçin en güzel dile sahip olduğumuzu, en çok kelimeyi bizim dilimizin ürettiğini söylüyor. 

Yeter kİ konuşalım. 

Çocuk, şömineye yaklaşır, “Cısssl” deriz; vazoya dokunmak ister “Cısssl” deriz; çocuk, boya yapmak İster, halı kirlenir diye “Cısssl” deriz. Kitaplığa el atar, “Cısssl” ; merak edip çekmeceleri açar, “Cısssl” 

Çocuklar çok zeki oldukları İçin, sizin bu ikazınıza kulak verecekler ve hiçbir şeyi merak etmeyen, bir şey sormayan, ilgisiz-alâkasız insanlar olarak yetişeceklerdir. 
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16 yaşına kadar, görerek, kopyalayarak, dokunarak öğrennneleri gerekirken, maalesef, öğrenme çağında “cıss cıss”larla heba edileceğinden ötürü, sizler “Kocaman kız oldu; kocaman adam oldular, neden kitap okumuyorlar?” diye üzülecek ve üzülmekle kalmayıp çevrenize, öğretmenlerine şikâyet edecek; şikâyet etmekle de kalmayıp anons yapacaksınız. 

Elin oğlu metrolarda dahi kitap okuyor, diye yakınmalarla teselli olacaksınız. Anonsunuzu kendisi de duyacağı için, “Evet, ben böyle birisiyim.” diyerek tamamen pasifize olacaktır. 

Onu okumaya özendirin. Çok az okuduğunda dahi takdir ve tebrik edin, alkışlayın ki araştırma merakı yeniden gelişsin. 

Hatırlar mısınız, büyüklerimiz ninni söylerler, meramlarını bu şekilde dile getirirlerdi. Bu ninniler, aynı zamanda dua idi, aynı zamanda dilek ve temenni idi. 

Haydi, ninnilerimizi, masallarımızı, hikâyelerimizi yeniden terennüm edelim? 

Haydil... 
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17. Doğum Günü 

Annesi küçük kıza: “Kızım, önümüzdeki salı, babanın doğum günü.” der. Annesinin verdiği mesajı alan kızımız, babasına gelir ve der ki: “Babacığım, bana kırmızı kurdele, pembe ambalaj kâğıdı, bir kutu, bir de bant alır mısın?” Baba önce pek bir şey anlamaz. Anne arkadan göz hareketi ile mesaj verir. Bayanlar hem beden dilini iyi kullanır hem de iyi okur. 
“Peki kızım.” der babası. Akşam eve gelirken, kızının siparişlerini getirmeyi unutmaz. 

Sizin birkaç işiniz olabilir; ancak bilmelisiniz ki, o gün kızınızın birinci önceliği, verdiği siparişlerdir. Kendi önceliğinizin anlamı ile çocukların önceliğinin anlamını düşünmelisiniz. 
Eğer böyle yapmaz da işlerinizin arasına katarsanız, çocuklarınız önemsenmediklerini düşünürler. 

Çocuklarınızı önemseyin, onlara değer verin, özen gösterin. Siz kendinize özen gösteriyor, kendinizi önemsiyor ve kendinize değer veriyorsanız bunu çevrenize zaten yansıtacaksınız. 

Kızın babası, doğru olanı yaptı. Kızın önceliği olan siparişleri getirdi. Kızımız o gün verdiği siparişler için hayal kurdu; 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kurgular yaptı zihninde. Eğer akşam baba bu ürünleri getirmeseydi kız çok üzülecek ve hayal kırıklığı yaşayacaktı. Üstelik baba “Peki kızım, getireceğim.” dediği için, artık onun başka alternatifi kalmıyor; akşam siparişler gelecek. 

Kız heyecanla, babasının getirdiği ürünleri alır ve sonra, verdiği sözü tutan babasının yanağından öper. Bu davranışları sizden öğrenmemiştir; fıtratında vardır. Ancak zamanla, bizler farkına varmadan bunları köreltiriz. Yaptıkları jestleri fark etmeyen, tepki vermeyen, sıradan bulan aileler, bu hatalarından ötürü, renksiz, heyecansız, estetikten yoksun çocuklar yetiştirirler. Onların zerafet örneği bizler olduğumuza göre, yaptıkları ve yapacakları hatadan dolayı eleştiriyi önce kendimize yapmalı, sonra zaman yitirmeden hatamızı gidermek için fırsat kollamalıyız. 

Çocuklar için, arkadaşlar için, çalışanlar için en çok fedakârlıkta bulunan millet olmamıza rağmen, “Amcası, bu çok haylaz; hiç söz dinlemiyorl” gibi sözlerle şikâyette bulunan ve telâşlanan da bizleriz. Okul çıkışında çocuğumuzu, iş çıkışında arkadaşımızı, toplantı esnasında çalışanımızı bekletiyorsak, bilin ki, bilmelisiniz ki içlerinden size çok ama çok hakaret ediyorlar. Hakaretle kurtarsanız tamam; içinize sindirirsiniz, yutarsınız; kıvrak zekânız bunu halleder. Ama sizi “sıradan” görmeye başlamaları buradan itibaren başlayacaktır. 

Sonuç mu? Onun için, çok bir şey ifade etmiyorsunuz. 

- Tamer Bey, çok acımasız davranıyorsunuz. Bunda ne var ki canım? 

- Mesele burada. “Bunda ne var ki?” dediğiniz o kadar çok şey var ki: 

Televizyonun sesini çok fazla açıyorsunuz, ikaz edildiniz; ama tekrar ediyorsunuz. 
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Ağzınızı şapırdatıyorsunuz; sizden huylanıyor çocuğunuz; ama söyleyemiyor. 

Gülme şeklinizi sevmiyor; ama söylemiyor. 

Odasının kapısını vurmadan giriyorsunuz, rahatsız oluyor; ama söyleyemiyor. 

Sevmediği elbiseleri alıyor, istediğiniz şekilde giydiriyorsunuz; ama söyleyemiyor. 

Onu diğer çocuklarla kıyaslıyorsunuz, bundan nefret ediyor, ama söyleyemiyor. 

Onu itham ediyor ve ona güvenmiyorsunuz, bundan rahatsız; ama söyleyemiyor. 

Hep derslerini soruyor, hiç onu sormuyorsunuz, çok kırılıyor; ama söyleyemiyor. 

istemediği ziyaretlere zorla götürüyorsunuz, gelmek istemiyor; ama dinlemiyorsunuz. 

Etkinliklerinde yanında bulunmuyorsunuz; boynu bükük kalıyor ve çok üzülüyor. 

Öğretmenleri, rehberleri ile diyalog kurmuyorsunuz, kendisini yalnız hissediyor. 

Kendinizi gözden geçirdiğinizde, bunlara ekleyeceğiniz birçok örnek olacaktır. 

Babamdan aldığım bir ders var. Bunu bana söylemedi, sadece uyguladı. Çok etkilendiğim bir konu. Söylemedi; ama ben yapmaya çalışıyorum. Benim yanımda tuvalete girdiğini pek hatırlamam. Gece mi kalkar, biz meşgulken mi ya da biz kalkmadan mı ihtiyacını giderir bilmem. Bu konuya dikkat ediyor olması, benim gözümde, ruhumun derinliğinde ayrı bir yere oturmasını sağlamıştır. 

Çok doğal bir ihtiyaçtır; kimsenin kınadığı yok. Özgürlük, 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serbestlik ilkesi ile açıklamaya kalkacaklar olabilir. Ancak ben, bana gösterilen zarafeti tattım, ruh estetiğini yakaladım, ince düşünmenin ne demek olduğunu keşfettim. Bizim toplumumuzun en güzel dinamikleri bunlar; yani bu davranışlardır. Bunlar bize, geleneklerimizden geliyor. 

Bir gün, i. Kocabıyık hocam şu soruyu sordu: “El öpmek konusunda düşüncen nedir?” Avrupa’da yayımlanan “kişisel seri” kitaplarını tetkik ettiğim günlerdi. “Özgüveni zedeliyor, fikir özgürlüğünü kısıtlıyor.” demiş ve savunmuştum. Şimdi o sözü geri alıyorum. El öpmek, kuralların bir parçası. Hayatımızdaki kurallar ve folklorik şekiller, bana saray adabı gibi geliyor. Saray adabını ise, günümüzün şehirli formatının karşılığı olarak ele aldığımdan, bu kuralların gereğine çok inanıyorum artık. Kuralların, folklorik hareketlerin ve desenlerin; insan ruhunun zarafetini gösterebilmesi için en iyi fırsat olduğunu düşünüyorum. Bedevînin, kaba insanların, bencil insanların, aile terbiyesi almamış insanların; kurallardan geleneksel edep-erkan dediğimiz folklorik uygulamalardan anlamadığı kesin. Medeniyetin ölçüsünün, kuralların uygulanıp uygulanamamasını puanlamak suretiyle ortaya konan karne olduğuna şüphem yok. 

Cep telefonunu yanında taşıdığı halde, arayan kişiye bakmayanların, telefonu açmayanların, bu görgü kuralını hazmedemediklerini anlamak için, kâhin olmaya gerek yoktur. 

Köyde doğan ve büyüyene “köylü” denir bizim toplumumuzda. Osmanlı, dervişleri ve memurları ile, kendi döneminde köyleri çok iyi eğitmiş ve Osmanlı efendisinin, hanımefendisinin yaşayışını köye tıpatıp yansıtabilmiştir. Bu, büyük bir başarıdır. Ancak günümüzde, haksız bir şekilde, yanlış anlamaya maruz kalmışlar ve şehirdeki görgüsüz, kaba, kural tanımaz, nezaketten habersiz insanlara “köylü” denmeye başlamıştır. 
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büyük bir hata olarak görüyorum bu tespiti. Denilse denilse bu tip insanlara; “lümpen” denebilir. 

Bizim köylümüz; siz sofradan kalkmadan kalkmaz, sizi en iyi yerde yatırmaya çalışır, elbiselerinizi yıkamayı teklif eder, kendi yiyeceğini size ikram eder. Sizinle saygılı konuşan, yürürken önünüze geçmeyen, size yol veren, konuşurken sesini sizin sesinizden fazla yükseltmeyen, sizi son noktaya kadar uğurlayan, kendi ürünlerinden bir paket yapıp size veren, evinin baş köşesine sizi oturtan, köyüne ibadethanesini, çeşmesini yaptıran, hayvanların başkalarının alanına girmesine, tecavüz etmesine izin vermeyen, ağaçlarının bir kısmını halkın istifadesine açan, cadde ve sokaklarını temiz tutan insanlara denilse denilse “medenî insan; görgülü, kibar ve nazik insan” denir. 

Küçüklerin büyüklere en çok hürmet ettiği yerler, köylerdi. 
Buralarda büyükler, ceplerinde köyün çocuklarına vermek için şeker taşırlardı. Bayram harçlıkları çocuklara mendilin içine konur da verilirdi. 

Bunları, bizim “köylü” dediğimiz insanlarımız Paris’te yapsalar herhalde şu anda Parislilerden daha çok taklit edilen bir topluluk olurlardı. Şu an Paris’te, bunun yirmide biri yapılıyor ve Fransa, “en medenî insanların ülkesi” diye anılıyor. 

Bizlerin problemi, kendi insanımızı hakkı ile bilemeyişimiz. 

AvrupalInın köylüsü, bizim köylümüz gibi değildi geçmişte. Avrupa’nın köylüsü “barbar, vahşi, yardım etmez, bencil, yıkanmaz kişi” demekti. Sanırım, her şeyi tercüme ederken, buradaki “köylü” kavramında da tercüme hatası yaptık. 

Provasız elbise bize uymadı. Yeni tasarımlara ihtiyacımız olduğu kesin. 

Gördünüz mü, çocuğunuzun siparişini unutmamanız için nerelerde gezindik ve ne tür doğrulara vardık hep beraber. 
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Küçük kız; kutuyu, kurdeleyi ve ambalaj kâğıdını almış ve hazırlıklara başlamıştır. Babası da göz ucuyla, “Ne yapıyor?” 
diye merakını gidermeye çalışmaktadır. En son gördüğü, kızının, ambalajı sıkı sıkı sarıp bantlayışıdır. Adamcağız, doğum gününe denk gelen gün, erkenden eve gitmiş ve bu inceliğinden dolayı da eşinden teşekkür gibi, insanın duygularını besleyen nezaket sözcüğünü de duymuştur. 

Kızımızın babası, gördüğünüz gibi, oldukça duyarlıdır. 
Hem verdiği sözde durarak hem kızının isteğini önemseyerek hem de program günü, çaba sarf ederek eve erken gelmiştir. Belli bir saatten sonra, çocuğunun uyuması gerektiğini bilmekte ve hassas davranmaktadır. Beklenen an gelir ve ailece, yapılan hazırlıklardan tadılırken küçük kız sabırsızlanır. Ancak, annesi küçük bir işaretle, beklemesi gerektiğini bildirir. Kızımız da “Tamam.” anlamına gelen işaretiyle karşılık verir. Baba bu sürprizlerden büyük keyif alır. Önce anne; elleri ile yaptığı, baş harflerini işlediği küçük mendili eşine takdim ederken Allah’tan, sağlıklı, mutlu ömürler diler. “Ebedî âlemde de birlikte olalım.” temennisi ile ve “Uğurlu olsun.” dileği ile eşine takdim eder. Gerçekten de, güzel bir düşüncedir. 

Bizler bazen, pahalı hediyeler almaya gayret ediyor ve alamadığımızda bunun mahcubiyetini yaşıyoruz. Hediye, sevgi değeri sunma şeklidir. Ruhtaki saygının, eşya ile, muhataba iletilmesidir. Asıl olan, eşyanın cinsi değildir; hatırlanması ve dile getirilmesi önemlidir, içten bir şekilde verdiğimiz hediyeler, duygularımızın tercümanıdır. Bu bir çiçek, bir yüzük, bir mendil, bir kravat veya mektuptur. Hediyenin cinsi önemli değildir aslında. Belki kapitalist düzenin moda çarkları ya da trend yaptırımın etkisi ile, harcamalar yüksek tutuluyor. 
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Sıra küçük kıza gelmiştir ve babasına hediyesini takdim ederken yerinde duramaz, “Haydi aç babacığım!” diyerek heyecanını belli etmekten geri durmaz. Baba paketi “Aman da benim kızım ne almış; ne de güzel sarmış paketi!...” diyerek açar. Ancak, açarken zorlanır. Paket sıkı sıkı bantlanmıştır. Paketi açar bakar ki, paketin içerisinde bir şey yok. Belli etmese de, işletildiğini zannederek “Ben de bir şey var zannetmiştim.” 
der ve paketi kenara atar. Ağzından şu sözün çıkmasına o an engel olamaz: “Bunun için mi aldırdın bunları?...” 

Kızımız şaşkındır ve hayal kırıklığına uğramıştır. Sadece “içerisine sevgimi üflemiştim...” der. 

Eyvahhh! 

Baba hatasını anlar; ancak iş işten geçmiştir. Kızına karşı çok nazik ve duyarlı olan baba, hiç istemediği halde, kızının jestini görememiştir. Bundan sonra daha dikkatli davranacak; kızıyla güzel diyalog kurmaya çalışacaktır. Bu olay, ona iyi bir ders olmuştur. Ama bu kızımız büyüyecek ve doğum gününde babasına takdim ettiği sevgisini artık hiçbir kutuya üflemeyecektir. Nezaketen, babasına hediye alacaktır. 

Farkına varmadan sarf ettiğimiz hangi sözlerle, hangi heyecanların, gayretlerin ve sürprizlerin önünü tıkamış ve son bulmasına sebep olmuşuzdur. 

Sizce? 

Düşünsenize!... 

Bir daha denemediği neler vardır hayatlarında... 
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Seminerlerimden birisinin bitiminde, güçlü olduğunu belli edercesine parmaklarını normalden fazla sıkarak bileğimi kavrayan bir izleyici: “Bir bakar mısın?” dedi. 

“Bir bakamam...” demek gibi bir şansım yoktu ve bir baktım. “Bu söylediklerin gerçekten, doğru mu?” dedi. Söylediklerimden hoşlanmamıştı. 

Seminerin başlangıcına; yani 2,5 saat öncesine dönelim isterseniz. 

- Sizi biraz bekleteceğim efendim... (Burada okuyucularıma hitap ediyorum.) 

“Erkeklerin, eşlerine altı adet güzel söz söylemeleri gerekir.” diye başladığım bir seminerdi. Bakışlar neyin nesi? Kıvamına gelmişti ki, “Durun, durunl” dedim. “Bayların da üç adet güzel söz duymaları gerekiyor.” diyerek durumu dengeledim. 

Tam, konuya balıklama dalacaktım ki dinleyicilerin arasından bir hanımefendi, söz istedi. Normalde, seminerin arkasından söyleşi için zaman ayırırdım. Ancak, hanımefendi beni konuşturmadan “Siz yanlış şeyler anlatıyorsunuz galiba.” dedi. 
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Artık, karizmayı kurtarma zamanıydı ve “Nasıl yani?” diye tepki verdim. 

“Nasıl olsun; eşim geçenlerde sizin verdiğiniz seminere katılmıştı ve sizden duyduğu bir örneği bana uyguladı. Eğer bunları anlatıyorsanız bunlar başkalarına da zarar verir. Vermeyin diye insanları uyarmak için geldim.” dedi. 

Bir yanlış anlaşılma vardı ortada. “Başka birisi olmasın.” 
dedim. “Hayır, sizsiniz. Fotoğraf bile çektirmiş sizinle.” 

Artık, yapacak bir şey yoktu. Mahkemelerde fotoğraflar suç delili sayılmasa da buradaki durum farklıydı. 

“Nedenmiş?” dedim. 

“Anlatayım.” dedi. 

idam kararım okunurken ben de savunmadan vazgeçemezdim. “Buyurun mikrofonu da alın bari.” dedim. Anlatmaya başladı. “Evlilik yıldönümümüzde bana çok istediğim, tek taş yüzüğü alma sözü verdi.” dediğinde “Ohhl” dedim. Genelde, hediye aldırdığım için erkeklerin gazabına uğradığımı ve bu sefer sıyrılacağımı düşündüm. “Ama, evlilik yıldönümümüzde yüzüğü bana vermedi; üstelik benimle alay etti.” dedi. “AmanI Nasıl yapar?” dedim. 

- Yapar işte; siz söylemişsiniz. 

- Ne söylemişim. 

- Üfleyin, demişsin. Küçük bir kızın, babasına, sevgisini üfleyerek verdiği hediyelerin en güzeli buydu, demişsin. 

- Eee, dedim. 

- O da, sana üflüyorum, dedi ve “ÜfffI” diye üfledi. Siz söylemişsiniz. Söylediniz mi? 

“Söyledim; ama...” demeye kalmadı; idam kararım verilmiş ve kalem kırılmıştı. “Burada ne anlatacaksın, merak ediyorum.” dedi ve yerine oturdu. Kendisine teşekkür ettim salonu 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terk etmediği için. Eğer terk etseydi hem çok olumsuz hava olacak hem de gerçekleri öğrenme fırsatı bulamayacaktı. 

O günkü eşinin katıldığı seminerde, sevgisini üfleyen kız çocuğundan bahsetmiştim. Ardından şunu ifade etmiştim: “Sizler de sevginizi üfleyin; bazen bir gülün, bazen bir yüzüğün, bazen de bir mektubun üzerine. Liflemekten de kastettiğim, sadece sıcak bir nefes değildi, ruhunuzun derinliğindeki sevginin yansıtılma şekliydi.” 

Son cümleyi söylediğimde hava yumuşamış; mesele anlaşılmıştı. “Kusura bakmayın, üzgünüm, hata bende...” anlamına gelen, avuç içini bana doğru göstererek dilediği özre, hafif tebessüm edip çenemi sağa doğru çekerek “Mühim değil.” 
anlamına gelen hareketle karşılık vererek problemi gidermiş oldum, iki elinin avuç içini bana göstererek dudaklarını hafifçe inceltmesi “Gerçekten üzgünüm.” anlamına geliyordu. Bilerek de, bilmeyerek de olsa çok güzel kullanmıştı ve gönlümü almayı başarmıştı. 

Unutmayın, trafikte de dalgınlıkla yaptığımız bir hatada, gerçekten üzgün olduğumuzu, istemeyerek yaptığımızı bildirmek için avuç içini göstermemiz yetecektir. Bu hareketinize trafik magandası dahi, hoşgörüyle karşılık verecektir. Magandalardan kurtulmak için, bir sürü masraf yapıp dağ arabası ve arazi arabası ile şehirlerde gezmenize gerek kalmayacaktır. 

Güzel söz söyleyen, güzel sözü duyandan ziyade motive olacaktır. Güzel sözü söyleyen insan; moral salgısını artıracak, güne yüksek moral, yüksek enerji ve dinamizmle başlayacaktır. Bu sözleri söylemek için yüzlerce vesile bulunabilmektedir. 
Hazırlanan kahvaltı; sabah güler bir yüz, akşamki yemek, güzel söz için birer vesiledir. 3 ya da 6’dan fazla olmasına da gerek yok; bir güzel söz de yeter aslında. Yeter ki, kuru söz söylemeyin ve güzel sözü ayda bir de söyleseniz olur. Ancak, düşünnneden ya da hissinize, sinirinize mağlûp olarak söylediğiniz her söz, telâfisi mümkün olmayacak gelişmelere sebep olacaktır. 

Salondaki katılımcılardan örnek istediğim bir programımı hiç unutamıyorum. Erzurumlu olduğu konuşmasından belli olan, sonradan KonyalI olduğunu anladığım bir bey (Konya¬ 
’dan evliymiş.) programı diğer katılımcılara göre daha ilgiyle izliyordu. “Siz, eşinize nasıl iltifat ediyorsunuz?’’ dedim. Önce sağa sola, arkaya baktı ve kendisine sorduğumu anladıktan sonra “Benim özel usulüm var.’’ dedi. “Nedir?’’ dedim. “Çocuğumu çağırıyorum.” “Eeel...” dedik salondakilerle birlikte. 
Meraklanmıştık. “Oğlum, git annene, bugün yemekleri güzel yapmış, ‘Eline sağlık’ de, diyorum.” dedi. “Siz neden söylemiyorsunuz?” dediğimde “Hocam, aradaki mesafeyi korumak gerekiyor.” dedi. Önce, şaka yapıyor zannettim; sonra, ciddi olduğunu anladım. Otoriteyi seven bir millet olduğumuzu hemen hatırlamıştım. 

Anadolu’da kadın, çok kutsal ve saygındır. Erkeğimiz ne kadar katı, disiplinli, kuralcı olursa olsun, eşleri onlara her türlü mesajı verebilir ve o, tavizsiz görünen erkekler Anadolu kadını tarafından çok rahatlıkla yönlendirilebilirler. Kabul etmeliyiz ki, “asker millet” olma özelliğimizi, tarihten gelen bilinçaltımız¬ da günümüzde de devam ettiriyoruz. Ancak Anadolu kadını; sabrı, cefakârlığı, mütevazı ve saygın kişiliğiyle bu askerleri iyi yönlendirmiştir. 

Eski Türk geleneğinde hatun, Türk kağanının eşi demektir; devlet yönetiminde etkindir ve iyi savaşır. Selçuklularda, OsmanlIlarda ve Cumhuriyet dönemimizde hatun olan anne ve eşlerimiz, ailelerin içişlerinden sorumlu olarak etkinliğini devam ettirmiş ve devam ettirmektedir. 
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Maskot taktiğiyle, anahtarı eşinin eline veren hatun, şunun bilincindedir: Erkek, anahtarı taşıdığını zanneder; ancak sadece maskotu kullandığını ona fark ettirmeyecek kadar, ince siyaseti bilir bizim kadınlarımız. Erkek zanneder ki, anahtar elinde... Kadın bunu o kadar güzel yapar ki hem erkeğin onurunu korur hem de onun otoritesine zarar vermemek konusunda çok duyarlı davranır. Başarılı her erkeğin arkasında bir kadının olduğunu asla unutmayın. Erkek, tez canlıdır; aniden sinirlenir, pire için yorganı yakar. Ancak kadın bunlara hep “Dur.” der; onun hata yapmasına izin vermez. Erkeğin çocuklarla ilişkisini anne ayarlar. Eşinin imajını o belirler; toplumdaki saygınlığını o perçinler. 

Eşine, çocuğunu gönderen babaya dönelim isterseniz, iltifatı kendi yapmalı. Bir söz, bir bakış veya jest... Kadın bunu çok iyi okur ve gereken mesajı zaten alır. Kadınların, beden dilini erkeğe göre çok daha iyi okuduğunu kabul etmemiz gerekir. Yaratılışı ile ilgili bir kazanımdır bu özelliği; beden dilini hem iyi okur hem de iyi kullanır. 

Bir kural vardır ki çok değişmez: Yalan söyleyen insan, muhatabının gözüne bakamaz. Polisin sorgulamalarında, sorgulanan kişinin başının üzerinde yüksek voltajlı bir ışığın olduğunu görürsünüz. Bu ışık, muhatabınızın tüm mimik ve reflekslerini çok iyi okumanıza yardımcı olacaktır. Zanlıya “Sen mi çaldın?” diye sorarlar; zanlı “hayır.” derken gözünü kaçırır ve kendini ele verir. Tek bir soru ile değil elbette, konuşma süreci içerisinde bu gözlemi yaparlar güvenlik güçleri. Ancak, kadınları ışık altında sorgulamazlar; “birbirleri ile ilintili sık sorular ve mantık bağı ile ifadesini alma” yöntemi vardır. 

Erkek eve geldi. Eşi: “Hayrola, neden geç kaldın?” diye soru sorarken tüm dikkatini erkeğin yüzüne yönlendirir. Eğer 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doğru söylemiyorsa bunu kesinlikle anlayan kadın, erkeğin onurunu kırmamak için, o an “Yalan söylüyorsun.” demez; inanmış gibi yapar. Kadının inandığına erkek inanır, inanmış gibi yapar; çünkü erkeğin onurunu önemser, sevdiği erkeği rencide etmek istemez, saygınlığını korumaya çabalar, erkeğine opsiyon tanır. Kadın, erkeğinin kutsallığını sonuna kadar korur ve yüzüne karşı “Yalan söylüyorsun.” demez. Kadın, kutsal değerlere daha çok saygılıdır. Erkeğin itibarını sonuna kadar korur. Mesafeyi korumak için iltifatını esirgeyen erkek, maskotu anahtar zannediyor anlaşılan. 

iki buçuk saat sonra, programı bitirmek üzereydim ki, bileğimi sıkı sıkı tutan bey “iltifat etmesem olmaz mı?” dedi. “Olur; ancak çorbanın tadı değişecektir, bunu göze alabilir misin?” 
dedim. “Nasıl yani?” dedi. Bizim, çorba olayını duymamıştı; ona anlayacağı bir örneği verip bir yirmi dakika daha programı uzatmam gerekiyordu. 

“Asker Mehmet varmış. Askerliğinin bitmesine on gün kalmış. Üstleri demişler ki: ‘Mehmet, sen bize çaycılık yapıyorsun; bize çok emeğin geçti. Bu kalan on günde sana hakaret etmeyeceğiz, seni dövmeyeceğiz.’ Mehmet de ‘Tamam.’ demiş. ‘Sağ olun, Allah razı olsun.’ demiş. On dakika sonra çay alıp getirmiş ve ‘Vicdanım rahat etsin diye size bir şey açıklayacağım.’ demiş. 
‘Nedir?’ demişler. ‘Ben de size çay getirirken artık, içine tükürmeyeceğim.’ demiş. ‘Ne yani? Sen bir buçuk senedir bize, içine tükürülmüş çay mı getiriyordun?’ diyerek lavaboya koşmuşlar.” 

Gücünüzden, otoritenizden, makamınızdan, yaşınızdan sakın güç almayın. Her yaptığınızın bir bedelinin olacağını unutmayın. 

Annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bizden duydukları güzel sözlerle motive oluyor. 
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mutlu oluyorlarsa neden duralım ki? Bazen bir nefeste, bazen bir çiçekte, bazen bir kravatta, bazen bir güzel kokuda, bazen bir yüzükte, bazen de bir bakışta gelecek olan bu hediyelerin anlamını sakın göz ardı etmeyin. 

Programdan çıktığımda eşime telefon ettim. Onu bulunduğu yerden arabaya aldığımda, hazırladığım çiçeği hiçbir şey demeden kendisine takdim ettim. Çok duygulanmış ve gözlerinden yaşlar dökülmüştü. Sadece “Hakkım helâl olsun.” dedi. 
Ben de gözyaşını sildiği mendili aldım. O mendili sakladım. 
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19. ÖNYARGILI OlMAYIN 

İstanbul trafiği, malûmunuz... 

Ana yola çıkmak için hamle yaptığımda, yaya geçidi olmamasına rağmen, önüme bir bey çıktı. Bizi umursamaz tavırlarla karşıdan karşıya geçerken, yanımda oturan arkadaşım sinirlendi ve “Şu adama bak yaal” dedi. Buradaki “adam” kelimesi, kızgınlık ifadesi oluşturuyor. “Adam” kelimesi, olumlu olarak misal “Adam gibi adam” sözünde kullanılıyor. 

“Ne biçim adami”, “Adama dönmüş”, “Adamdan saymak” vurguları, üçüncü şahısları kapsamaktadır. Bilinen birisinden bahsederken “adam” kelimesini kullanmak abes kabul edilir, ismini bildiğiniz kişiden bahsederken “Adamı bekledik.” veya “Adamın yanına gittik.” diyemezsiniz. Dersiniz; ama sizin için iyi olmaz. 

Yolda yanımdakinin umursamaz bir tavırla yürüyen kişiye sakin olarak, “Şu adama bak yaal” demesine tepki gösterdim. 
“Ayakkabısına bak.” dedim. Ayakkabının arkasına basmıştı ve çorabının da delik olduğu gözüküyordu. “Ne olmuş, paspalın birli” der demez susturdum onu. “Hayır, öyle söyleme. Şöyle düşünsene.” dedim. “Nasıl?” dedi. “Şu an çocuğu hastanede; 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paraya ihtiyacı var. Ne seni ne beni görür ne de bizi duyar. Ennpati kursana... Biz şu an bir davete, yemeğe gidiyoruz; keyfimiz yerinde. Arkadaşlarımızla buluşacağız. O nereye gidiyordur sence?” dedim. “Oooo, herkese böyle bakarsak hata yaparız. 
Yapma böyle; çok acı çekersin sen bu kafa ilel” deyince, açılan yoldan aracımı hareket ettirip “Dinle.” dedim. “Çalıştığım şirketin güvenlik girişinde çok beyefendi bir görevli çalışıyordu. Kendisi aynı zamanda bize ağabeylik yapar, her konuda yardımcı olmaya çalışır. Bir gün Fatih Bey ile eşi Serap Hanım şirkete, yanıma geldiler. Güvenlik görevlisi: “Misafirleriniz var, getireyim mi?” dedi. “Estağfirullah, ben karşılarım.” dedim. “Siz asansöre bindirin, ben onları alırım.” dedikten sonra koridora çıktım. 

Asansörün kapısı açıldığında. Serap Hanım’ın gülmekten kırıldığını görünce şaşırdım. Hoşbeş faslı geçmesine rağmen, gülme krizi devam ediyordu. Ben “Ne oldu, hayrola?” dedikçe, “Sormal” diyor, gülmeye devam ediyordu. “Çok komik bir şey gördük, ona gülüyorum.” dedi. “Söyleyin; merak ettim.” 
dedim. “Sizin binanın girişinde bir bey var ya...” dedi. “Eeel” demişim. “Ama sakın söylemeyini” diye sıkı sıkı tembih ederek anlatmaya başladı. “Binaya geldiğimizde bizi karşılayan beyin, pardesüsünü ilikleme şekli çok komikti. Düğmeyi yanlış ilikten geçirmişti ve komik bir duruşu vardı, inan çok komikti. 
Güvenlik görevlisinin bu halini hiç görmemiştim. Dışarıdan birisi olsa gülmezdim; ama ciddi bir şirketin girişindeki bu görüntü çok komiğime gitti.” dedi. “Sizce de komik değil mi?” 
deyip gülmeye devam etti. 

Fatih Bey’in, “Yeter artık Serap, insanların zaaflarıyla bu kadar alay etmel” ikazından sonra ben “Hayır, bence gülmeye devam et. Gülmen bittiğinde bir şey açıklayacağım.” dedim. Tuhaf bir durum olduğunu fark edip “Hayrola, nedir?” diye sordu. 
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“Kapıdaki beyefendi saat 23.00’te görev aiıyor. Sizin geidiğinizde ise saat 23.07 idi. Yani yeni geinnişti; ancak nereden geidiğini söyieyeceğim size; sıkı durun. Evi, Suitanbeyii’de. 
Çocuğunu haftada üç gün Üsküdar’a, Zeynep Kâmii Hastanesi’ne götürüp kan değiştiriyor. Evinden doinnuşa kadar, dokuz yaşındaki oğiunu sırtında götürüyor. Doinnuştan indiğinde hastaneye kadar sırtında taşımaya devam ediyor.” dedim. 

“Oğiunun neyi var?” dediier. Kan kanseri oiduğunu duyunca ve çektikieri zoriukiarı da göz önüne getirince hava birden değişti. Oğiu kan kanseri idi. Aracı yoktu, işe yetişmesi gerekiyordu ve o gün saiı idi. Çocuk, hastanede hortuma saatierce bağiı kaidıktan sonra onu eve götürüyor, oradan da işe yetişiyordu. Ve genelde mesaisine geç kalmaz; diğer arkadaşlarının haklarına, hukuklarına çok riayet eder. Dini bütün bir insandır. 

Serap Hanım gerçekten çok üzülmüştü. Onun da çocukları vardı. Empati kurabilecek kadar erdem sahibiydi. Fatih Bey, heybetli sesi ile “Bak Serap, ne yaptın? Bir hafta uyuyamazsın artık.” dedi. Gerçekten çok üzülen Serap Hanım, bir gün sonra, hiç değilse vicdanını rahatlatmak için, hasta olan çocuğa hediye getirmişti. 

Bizler çoğu zaman önyargıda bulunuyoruz ve acımasız, kırıcı olabiliyor, hoşgörüsüz davranabiliyoruz. 

Aydın ve medenî insanların hoşgörülü olmalarının bir sebebi de, empatik davranabilmeleridir. Bu hoşgörüyü eşimiz bekler, çocuklarımız bekler, öğrencilerimiz bekler, iş işten geçmeden, telâfi yolunu bulmalıyız. Ama en doğrusu, baştan hüküm koymamalıyız. 

Her olayın, görünen yüzünden başka bir yüzü olduğunu unutmayın. Empati kurmayı unutmayın. 
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Empati, kendisini karşıdakinin yerine koynnaktır. 

Bir de sempati var; nedense bu kavram çok işieniyor topiumumuzda. Sempati de, kendisini karşısındakinin yerine koymakia kaimayıp onun sevincini, acısını, üzüntüsünü de hissetmektir. 

Karadeniziinin birine “Çok sempatiksiniz.” demişier. O da çekmiş vurmuş. Hakim: “Neden vurdun idris?” diye sormuş. 
“Hakim Bey, aniamını biimiyordum; tedbir oisun diye vurdum. 
Ya anlamı kötüyse?” demiş. Al sana, önyargı... 

idris’in, silahı İle vurduğu gibi, bizler de söz ve davranışlarımızla vurmuyor muyuz? 

Çok iyi düşünün çoook... 

Öğrencinizi dinlemeden ona attığınız fırçayı, çocuğunuza yaptığınız eleştiriyi, eşinize gösterdiğiniz tepkiyi, arkadaşlarınıza ettiğiniz hakareti düşünün. 

icabında haklı çıktınız... Haklı çıktığınızda dahi, değdi mi? 

Okul bittiğinde öğrencisinden ayrılan öğretmen, çocuğunu okumaya gönderen anne-baba, eşini kaybeden ya da arkadaşını yitiren insanlar, “Ah keşkel” demediler mi tarih boyunca? 

Annenizi kırdığınızda, ya helâlleşmeden giderse? 

Gittiğimiz yere ulaştığımızda, arkadaşım, çok dalgındı ve “helâlleşeceğim çok insan var...” dedi. 

Çok insan var... 
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20. Bana Değer Verdİğİnîz 
İçin Teşekkür Ederİm 

Hava çok güzel; ama siz buna rağmen evde oturmuş, kitap okuyorsunuz. Üstelik tatil. Dışarıdan kuşların sesi geliyor. 
Gerçi ara sıra, geçen kamyonların sesleri dikkatinizi dağıtsa da, okuduğunuz kitaptan hoşlanmışsınız. Tam bu esnada eşiniz size kahve getiriyor, içinizden teşekkür ederek gözlerinizle bunu eşinize sunuyorsunuz. 

Aramızda kalsın; eğer hanımlar kahve getiriyorlarsa, sizinle biraz konuşmak istiyorlar demektir. Haklılar da aslında. 
Ama biz erkekler, yapı itibarıyla bencil olduğumuz için ya da önceliği kendimizde gördüğümüz için, paylaşımcı olamıyoruz. 
Bayanlara göre, “Keşkel”, “OffI”, “Tühl” sözlerini daha çok kullanıyoruz. 

O gün benim de, bencilliğimin zirvede olduğu bir gündü. 
Teşekkürümü sadece gözlerimle yapmış, “Daha sonra konuşuruz canım.” anlamına gelen bir harekette bulunmuştum. O gün sadece kamyonlar dikkatimi dağıtabilirdi; başkalarına izin vermemekte kararlıydım. Kitabın havasına girdikçe oturuş tarzım değişiyordu. Bazen uzanıyor, bazen oturuyor, bazen de ayaklarınnı yüksekte ne varsa ona yaslıyordum. 

Elimdeki kitabı okurken koklamayı çok severim. “Bu ne demek?” derseniz, söyleyeyim efendim: Japonlar yeni doğan bebeklerine kitap okumadan önce kitabı koklatırlar, sonra okurlar. Çünkü en derin hafıza, koku hafızasıdır. Kitap koklayan çocuklar ve kitap okunan ortamda yaşayan çocuklar, ileriki yaşlarında hem kitap okuma alışkanlığı elde ederler hem de hafızalarının derinliğindeki kokuya yakınlık duyarlar. Yani severek okudukları için, dirilerinin ikaz etmesine ihtiyaç duymazlar. 

Uzmanlar özellikle belirtir: Yaptığınız işi, severek yapın. 

Çok doğrudur; severek yapılan işler hem başarılı oluyor hem de işini severek yapanlar, sağlıklı ve mutlu oluyor. 

Bir de kitap eski ise, sanki yılların bilgisi, sevgisi, sıcaklığı kitabın kokusuna sinmiştir. Siz, kokladığınızda tüm o deneyimleri içinize çekiyor gibi haz alırsınız. Kitap okuma alışkanlığı, kitabın kokusu ile başlatılmalı. 

Koku deyip geçmeyin ne olur; koku hissi, insanın en derin hafızasıdır. Hafızamızda en fazla 6-7 yaşına kadar gidebiliriz. 
Sizin gözünüzün önüne çok az flu bir şekilde gelebilir. Koku ise, doğduğunuz âna kadar gidebilir, ileriki yaşlarda, bir fabrikanın yanından geçerken aldığınız bir koku, sizi şeklini hiç hatırlamadığınız ilk oyuncağınıza kadar götürür. Orada aldığınız plastik kokusu, anılarınızı derinliğine ortaya çıkarır. 

Ben mazot kokusunu çok severim; babamın tamir atölyesinde, çocukluğumun güzel anıları vardır. Kurşunkalem kokusunu da severim. Annem PTT’de çalışırdı, onun yanına çok sık giderdik. Hatta bakıcılar gelmediğinde, annem bir pusetle ofise götürürdü. Santraldeki kâğıtlar, kalemler; sevdiğim kokunun temelini oluşturmuş olsa gerek. Hepimizin, buna benzer anıları olduğu muhakkak. 

ileriki yıllarda, çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Bu arkadaşlarımdan birisi de Ş. Z. Kolak’tır. Ondaki deniz sevdasını hep izler ve dinlerdim. Kaş’ta doğmuş, büyümüş. Öyle güzel anlatırdı ki, elinizle kendinizi, elbiselerinizi yoklardınız, acaba ıslandık mı diye. Denize dalar; deniz ürünlerini seyreder gelirdiniz. Ondaki tutkuyu gözlerinde de görürdünüz. 

Evet, işini seven, tutkulu insanlar hayatta hep başarılı oluyorlar. işini sevmiyorsa; ama tutkusu varsa yine başarılı oluyor. 
Onlardaki o tutku, motive araçları oluyor. Tutku yoksa, iş zor. 

Kendimize, arkadaşımıza, öğrencimize, çocuğumuza tutku kazandırabilir miyiz? Evet, bu kitabın satırlarının arasında gezinip dikkatle baktığınızda göreceksiniz. 

Liseyi bitirdiğim sene, “Artık okumayacağım.” dedim. Mazot kokusu beni çekmişti; profesyonel işletmeci olacaktım. 
Büyük bir servis ağı kuracaktım. Tutkum vardı ve bunu gerçekleştirmek istiyordum. Kendime olan saygımdan vazgeçemezdim. 

Tutku, söz vermeyi gerektirir. Bu, dilinizle olmaz, duygularınızla olur. Siz ne istediğinizi bilmeseniz de tutkunuz ne istediğini bilir. 

Tutkum, ortaya bir model koymamı istiyordu. Hatta öyle ileri gidiyordu ki yeni aldığım bir ayakkabıya dahi bunu uyguluyor; bir tarz oluşturmak istiyordum. Aradan üç ay geçmedi ki kitap kokusu, mazot kokusunu bastırmaya başladı. Üniversiteye gidecektim. Derslere başladığım gün ilk iş, kitabımı koklamak oldu. 

Kahvemi yudumladıktan sonra, kitabımı koklaya koklaya okurken ve kocaman kocaman otururken oğlum odaya girdi. 
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Ben de babamdan gördüğüm ve aldığım terbiye ile toparlandım. Çocuğum odadan alacağı şeyi aldıktan sonra çıktı, az sonra tekrar içeri girdi. “Babacığım -sürekli ‘babacığım’ der- bir şey söyleyebilir miyim?” dedi. Ben de “Buyur yavrum, seni dinliyorum.” dedim. “Kendimi çok değerli hissettim; içeri girdiğimde oturuşunu değiştirdin. Bunu yapmayabilirdin. Teşekkür ederim.” dedi ve beni öpüp gitti. Eee, ben de kitabı kapattım tabii. Okuyacak durumda değildim. 

En nazik davranacağımız kişiler, ailemizdir. Terbiye ilk önce ailede, yuvada başlar. Eşinize ve çocuklarınıza nazik davranmadığınızda sizden şikâyetçi olurlar. Maalesef bu şikâyetlerini, çevreleriyle paylaşarak dile getirirler. 

Çocukların, anne ve babalarının sözünü kesmeleri, eşlerin birbirlerini karikatürize etmeleri, aileyi rezil etmenin en etkin yoludur. 

Yuvanızda “sevgi halesi” oluşturmalısınız. 

Bamteli’nde şöyle denmektedir: Evlerinde çocuklarına Kur’an öğreten aileler, sevgi haleleri oluştururlar. Sevgi halesinin olduğu ortamların kokusu bir başkadır. O kokuyu alan eş ve çocuklar, aile dışında teselli aramazlar. 

Koklamaya var mısınız? 
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21. Ah Keşke Opseydîm 

FY... iyi mobilya. Çok klas bir marka. Kulağa da hoş geliyor. Feridun Y.... Bir beyefendi... Konuşmayı iyi bilir, giyimine dikkat eder ve giydiğini yakıştırır. Nezaketi kendisine gösterir; siz de istifade edersiniz. Renklere dans ettiren İtalyanların pabucunu dama atan adam... Eşinin hastalığında, tüm varlığı ile onun yanında yerini alabilecek kadar erdem sahibi. Kitap okumayı sever, kendisini sürekli yeniler. Aynı zamanda, çok iyi bir baba. Fuarlarda açtığı standlarda göğsümüzü kabartan bir tasarımcı. Yemeği ve yemek kültürünü iyi bilir; ama kilo almıyor. Sadece balık yiyor. 

Birlikte oturduğumuz bir gün, İzmir’in sıcak bir gününde ofisinin serin ortamında, çok muhterem babası, bulunduğumuz odaya girdiğinde Feridun Bey, yerinden kalkıp doğruca babasının yanına gitti ve iki elini de öpüverdi. Sıcacık duygularla ona sarılıp onun hatırını sordu ve ondan dua istedi. 
Emrettiği bir şey olup olmadığını sordu. O bunları yaparken ben de başarının rastlantı olmadığını bir kez daha zihnimden geçirdim. Nezaket bir dua idi. Zarafet de bir dua. Merhametii olmak da bir dua idi. Tüm nimetleri bize verene karşı bunlar 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bir şükür niteliğinde idi ve duasının neticesini dünyada görüyordu. 

Babasını uğurladıktan sonra, “Neden iki elini öptün? Dikkatimi çekti.” dedim. “Şu an babam yanımda, hayatta ve sağ. 
Ve öpebileceğim iki tane eli var. ileride öpmek istediğimde öpecek el bulamadığımda üzüntü çekeceğim. Doya doya öpüyorum; duasını alıyorum.” dedi. 

Babaları hayatta olanlar için iyi bir örnek. Babalarını yitirmiş olanların da, yanında olan diğer sevdiklerini ihmal etmemeleri mesajını almaları gerekir. 

Bizler, millet olarak “Ah keşke...”leri çok sözde kullanıyoruz. “Ah keşke...”leri çok kullanan bir milletiz. Geçmişin üzüntüsü, geleceğin endişesi ile, günümüzün güzelliklerini; çocuklarımızın ilk defa “Anne, baba...” demelerini ya da ilk adımlarını kaçırıyoruz. 

An’ı değerlendirmek için, bulunduğu zaman dilimini yaşamak için o kadar çok gerekçesi var ki insanların. Elimizden kaçtığında yanacağımıza, onlar yanımızdayken onları doya doyaöpmeli, koklamalı, onlara sarılmalıyız. 

Kaçırdığımız bir şey daha var ki dostlardır. Dostları çoğu zaman, konuşurken kaçırırız. 

Karşılıklı konuşmalarda gözden kaçırılmaması gereken mevzular vardır. 

İzmir’den M. Eldem der ki: “Konuşurken, muhatabının gözüne bakacaksın.” 

“Neden bunu tekrar ediyorsun?” dediğimde bir anısını anlatmıştı. Kuyumcudur kendisi, işyerine gelen bir hanımefendi, birden M. Eldem Bey’e bağırmaya başlar. “Neden gözlerime bakmıyorsun konuşurken?” der ve işyerini terk eder. Bizim Eldem de başka müşterilerini kaçırmamak için artık, müşterilerinin yüzlerine daha dikkatli bakmaya başlar. Bu şekilde müşterisinin arttığı kesin. 

Muhatabını can kulağı ile dinlemenin en etkin yolu, muhatabının yüzüne bakmaktır. Yüzüne bakılarak konuşulan insanlar, kendilerini değerli hissederler. Dostlar ise kendilerini değerli hissetmek isterler. 

Söz söylediğiniz kişinin yüzüne ve gözlerine bakınız. Bu demek değildir ki, gözlerinizi onun gözlerine dikecek ve hipnotize etmek istermiş gibi bakacaksınız. Karşınızdaki konuşurken gözlerinizi çevrenizdeki eşya üzerinde gezdirip tasasız bir durum almalısınız. Gözleriniz zekice, konuştuğunuz kişinin gözlerinde ve yüzünde gezinmelidir. 

Dostlukları olumsuz etkileyen şeylerden biri de patavatsızlıktır. Konuşmalarda tatlı olmalı, patavatsız olmamaya çalışmalıyız. Patavatsız kişi her zaman, damdan düşer gibi konuşur; diliyle, birçok kişiyle beraber kendisine de zarar verir. 

“Önce düşünün, sonra söyleyin.” diye düsturumuz vardır. 
Savunamayacağınız bir fikri ortaya atmamalısınız ki dostluklar, İlişkiler zarar görmesin. Güzel bir konunuz varsa bunu anlatmak İçin bir fırsat kollamaya bakınız. Yoksa, başkalarının sözünü keserek araya sokuşturacağınız en güzel konu da sizde talihsizliğe uğrayabilir; hafifsenebilirsiniz. Hatırınızdan çıkarmayın: Mizah kabiliyetiniz yoksa lütfen, fıkra anlatmayın. Beklediğiniz etkiden çok, tepkiye hazır olmalısınız. 

Feridun Bey’in fıkralarını çok severim. Ancak, anlattıktan sonra, anladığımızı test etmek için yüzümüze dikkatle bakar. 
Bu tavrı, dinleyiciye dikkatli olması için mesaj verir. 


121 




22. KENDİMİZİ CİDDİYE AlMAK 

Hayatımıza koyacağımız kurallar bizi sıkıntıya sokmamalı. 

Toplumsal değerlere bağlılıktan ötürü kurallar arasında kalakalıyoruz. Kendimizi aşırı bağlıyoruz. Bize kalsa bağlamayacağız; ancak çevre faktöründen dolayı, “Yanlış anlaşılırız, ne derleri” gibi düşünceler, kişisel dinamizmimizi etkiliyor; yeni projeler üretmemize engel oluyor. Olaylara duvarların ardından bakıyor olmamız ise alternatif düşünce zenginliğini engelliyor. 

Aşırı direniş kabiliyetimizin bizi sarmasından dolayı kendimize aşırı sevgi duymaya başlıyoruz. Kendimizle şakalaşamıyor, kendimizle konuşamıyor ve kendimizi tabu haline getiriyoruz. Bunun neticesinde tavizsiz, eleştiriye kapalı, hoşgörüsüz bir yapı çıkıyor karşımıza. Bundan kendimiz de rahatsız olsak dahi kurtulmak için çaba harcamıyoruz. Daha doğrusu, tabuların yıkılması için çaba harcayamıyoruz. Yıkıldığında da bunun altında kalıp ezilmekten korkuyoruz. Bize gelen en ufak eleştiriyi, bir öneriyi, bir fikri kişileştirip kişiliğimize yapılmış bir hareket olarak görüyoruz. Bu bakış açımızdan dolayı alternatif bakış zenginliği oluşturamıyor, kendimizi yeniliklere açamıyoruz. 
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Kendisini en çok yenileyen insanların, çevresindeki fikirlere başvuran, oralardaki zenginliklerden istifade eden insanlar olduğunu bilmenniz gerekiyor. Bunların hepsi birer tespitten ibaret. “Ne yapmamız gerekiyor?” sorusunun cevabı elbette var. 

Gerektiğinde kendimize dıştan bakabilmemiz, hatalarımızı görebilmemiz gerekiyor. Kolay mı bu? Kolay aslında. 
Etrafımızın baskısını üzerimizden kaldırdığımız taktirde, sadece “kendimiz” olduğumuzda, hayatın etkinliklerinde, hayatın içinde cereyan eden hadiselerde bizim irademizin, rolümüzün ne kadar az ve küçük olduğunu bildiğimizde bunu sağlamak mümkün. 

Hakperest olmak gerekirse, ABD’Iİ yöneticilere veya insanlarına kızmak için çok gerekçemiz var elbette. Özellikle Amerikalıların kendilerini eleştirebildiklerini görmekteyiz. Bunu nasıl sağladıklarını bilmek için, yetişme tarzlarına bakmanın gerektiğini düşünüyorum. 

Bizim yetişme tarzımızda utanma kültürümüz yanlış empoze ediliyor bizlere. Bıyığımızdan utanıyoruz, sivilcemizden utanıyoruz, soru sorduğumuzda mahcup olmaktan utanıyoruz, yürürken utanıyoruz, kabiliyetimizi sergilerken utanıyoruz. 

İslâm’da, beyan esastır. Akıl baliğ olan her insanın, fikir özgürlüğü ve rey hakkı vardır. Dünyada gelişen sistemler, 20. 
yüzyılın başında insanlarına bunu sunabilmiştir. Örneğin, küçük yaştaki işçi çocukları koruma kuralları vardır. Dışarıdan baktığımızda, “öoo, adamlara bak, çocukları korumak için kanun bile çıkarmışlar!” diye hayranlığımızı bildirecek bir durum yoktur. 
Aslında onlar için, “Çocuk kanunu” bir utanç levhasıdır. 

Bizim toplumumuzda “çocuğun, kadının, yaşlının, daha doğrusu, ezilen, sömürülen insanın korunması” diye bir yasaya ihtiyaç yoktur. Çünkü ortada böyle bir zulüm yoktur ve olmamıştır. 

Bazı ülkelerin, geleneksel eğitim yapıları olmadığından ve bazıları itibariyle de devlet gelenekleri olmadığından ötürü, sağlam gelenekleri ve hayat tarzları yoktur. Bize göre bu dezavantajları onlara avantaj kazandırmış; medenî ilişkilerde, gelişen sanayi ve bilgi çağında başarılı duruş sağlamıştır. 

Hayreti Çalışmayı ve keşfi ibadet sayan dinimizin mensupları nerede kilitlendi. Birisini eleştireceksen, sana daha yakın olandan; yani kendinden başlamalısın. Peygamber Efendimiz: “Kendinizi sigaya çekin, kendinize itiraflarda bulunun.” diyor. 

insan; günahlarını sürekli hatırda tutmalı ki, çevresi ile sağlıklı, hoşgörülü iletişim kurabilsin. 

işinizi ciddiye alın. 

Randevunuza dikkat edin, mesai saatinize özen gösterin, işlerinizi günlük takip edin. 

“işlerini günlük takip etmek” ile ilgili, M. Ak Bey’in çok güzel bir sözünü nakletmek istiyorum: “Bir insanın, işinde başarılı olması için, üniversite bitirmesine, zeki olmasına, deha olmasına hiç gerek yok. Orta zekâda olsa da, çok becerisi olmasa da, eğer iyi takipçi ise kesinlikle başarılı insandır.” 

Yüzde yüz katılıyorum. 

Peki, kendisine aşırı önem verip eleştiriye kapanan insan, toplumla temasa nasıl geçecek, iletişimi nasıl sağlayacak? 
Çok zor... 

“Beceremedim.”, “Bilmiyorum; bana yardım edin.” diyen insan, emin olun, daha çok sevilir ve onun yardımına daha çok koşulur. Bu itirafı kendisine yapabilen insan şu sözü söylemekten çekinmeyecektir: “Bu işi birlikte yapalım.” 
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Evet, “Birlikte yapalım.” demek, bir erdemdir ve bir paylaşım işaretidir. Birlikte yapmak, birlikte başarmanın gücünü pekiştirir. Neticesinde ise, birlikte oluşacak ekibi güçlü tutacaktır. 

AvrupalIların bize uymayan bir özelliğinden daha söz edeyim isterseniz. Diyaloglarını samimileştirmek için, birbirlerine, kısaltılmış ve unvansız hitap etmeyi; yani senli benli konuşmayı önerirler. Eğer biraz güven duymuşsa, “Bana ‘canım’ veya ‘bey’ diyebilirsin.” demekle, rahat bir iletişim sağlarlar. 
Tamam, bu bize uymaz; hatta basitlik anlamına gelir. Bu vurgular, kenar mahalle akşamdır. İbrahim’e “ibo”, Selahattin’e “Selo”, Süleyman’a “Sülo” demek gibi... Bu, ismin ciddiyetini, duruşunu yansıtmaz. Toplumumuzda hoş da karşılanmıyor zaten. “Bari başındaki takıları, sonundaki unvan eklerini alalım.” diyorsunuz; bu da pek tutmuyor, isimlerin önündeki unvanlar, araya mesafe konmasına neden olur. Ancak, biraz yakınlık hissettiğiniz insanlara sadece isminizle hitap etmesini söylemeniz, yakınlığınızı artıracaktır. 

Seminerlerde bana sadece ismimle hitap etmelerini istemişimdir katılımcılardan, ismimle, unvansız hitap edenlerin daha rahat soru sorduklarını gördüm. Kürsü heyecanı olan, topluluk önünde konuşmakta zorlanan insanların heyecanlarını incelediğimde, konuşmaktan korktuklarından değil, misafirlerine unvanları ile, alt-üst ilişkileri ile hitap etmekten çekindikleri için tedirgin olduklarını, heyecanlandıklarını gördüm. 

13 Mayıs 2006’da, bir açılış nedeniyle Hollanda’da bulunmuştum. Hollanda Başbakanı Balkanende’nin ne kadar sade, ne kadar sıradan, ne kadar mütevazı olduğunu gördüm. Onu, Alucular’ın belediye başkanı ile kıyasladığımda, korkunç bir gerçek ortaya çıktı: Korumalar, hizmetçiler, çaycılar, odacılar ile, herkes küçük aşiretini oluşturuyor. 
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Hepimiz unvaniarı seviyoruz. Özgüven eğitimini veremediğimiz için, gerektiğinde kendimize unvaniar takıyoruz. Eğer bir unvan takıp takıştıramamışsak, araba modeiimiz iie, teiefonumuzun modeii iie, saatimizin markası iie, eibiseierimizin fiyatı iie bunu kapatmaya çaiışıyoruz. 

Haibuki dinimiz bizden, “insaniardan bir insan” oimamızı istiyor. Peygamberimizin bulunduğu meclise giren bir insan. 
Efendimizi önceden görmemişse onu tanıyamaz; ancak işaretle gösterirlerse kendisine hitap ederdi. Elbisesi gibi, oturduğu yer de, herkesinkinden farksızdı. 

Ülkemizde statülerin, simgelerin gerisine saklanıyor olmayı, okul sayısının azlığına, eğitimin yetersizliğine bağlıyorum. 

Zeynel Abidin hazretlerine birisi geliyor “Sen kendini âlim zannediyorsun; ama sen şöylesin, böylesini” diye ağır sözler söylüyor. Bu sözleri söyleyen insanın, Zeynel Abidin’den daha güçsüz olduğu söyleniyor. Zeynel Abidin dinliyor dinliyor ve “Bitti mi? Benim için söylediklerin az bile.” diyor ve kendi hatalarını saymaya başlıyor. Bunun üzerine adam, hatasını anlıyor; özür diliyor ve gidiyor. 

Bediüzzaman-manaolarak-diyor ki: “Uzun boylu insanlar, bir pencereden bakabilmek İçin eğilirler ki dışarıyı görsünler, insanlarla konuşabilsinler. Kısa boylu insanların da o pencereden dışarı bakabilmek ve konuşabilmek İçin ayak parmaklarının ucuna dikleşmeleri veya hoplamaları ya da pencereye asılmaları, tutunmaları gerekir.” 

Bu örnekteki gibi, kendisini büyük gören insanlar kompleksli olacaklarından ötürü, bir takımın oyuncusu olamazlar. 
Bunu sağlamanın yolunu belirtmiştim; ancak şunları İlâve etmemde yarar var sanırım: 
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Hatalarınızı itiraf edin. Dostlarınıza hediye alın. Özür dileyin. 
Ağlamayı öğrenin. Ağlamak istediğinizde kendinizi sıkmayın. 

Çaktırmayalım; ama aslında bizim erkeklerimizin gözü yaşlıdır. “Erkekler ağlamaz.” diye erkeklerimizi duygusal anlamda bastırmışlar. 
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23. Nezaket Örneği 

Kendimiz yapmıyor olabiliriz; ancak çevremizde bunu yapanları duyduğumuzda bundan etkilenir, hoşlanırız. 

Kibar davranışlar bizim için kıymetlidir; ancak yapmak konusunda biraz tembelliğimiz tutar. 

Toplumumuz nazik ve kibar insanlardan hoşlanır ve onları yüceltir. Bir siyasinin kırmızı ışıkta beklemesi, oy vermek için soğuk havaya veya sıcak havaya rağmen sıraya girmesi, kendisine oy verebilmemizi sağlayacaktır. “Adama bak, sıraya girdi.” deriz. “Kırmızı ışıkta bekledi.” diye takdirlerimizi dile getiririz. “Ne insanlar çıkıyor bizdenl” diye gurur duyarız. 

Etraf kalabalık ve unvanı olan, iltifat ve hürmet edilen bazı insanları şunu çok iyi biiiyorlar: Konumları değiştiğinde, yetkilerini yitirdiklerinde, sıradan bir insan kadar dahi kıymetleri kalmıyor. Bunu bile bile yaşıyor olmaları, çok acı bir durum olsa gerek. Gösterilen ihtimam, kendilerine değil, sadece konumlarına. Kendilerinin bir hiç olduğunu bilen bu insanlar, ellerindeki unvanları, sert bir şekilde uyguluyorlar. Benim kastettiğim, belli bir zümreden ibaret. Birbirlerine sevgileri olmadığı gibi, asla güven de duymuyorlar. 
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Bir de bunların dışında bir kesim var. Nezaketten hoşlanan, medenî davranmayı tercih eden, unvanlara takılmayan bu kesim, azınlıkta olsa da var. Bunlar ara sıra karşınıza çıkar. 
Türkiye şartları için size bir örnek: Otobüs yolculuklarını düşünün. Çok sıkışık koltuklar, daracık mekânlar. Neyse ki havayolu şirketleri devreye girdi de kâbusumuz biraz azaldı. Firma imajına göre yolcu kalitesi vardır. “Biraz pahalı; ama olsun.” 
dediğiniz firmayı tercih edersiniz ki, daha az rahatsız olarak, ulaşmak istediğiniz yere ulaşıp işinizi göresiniz. 

Seyahate çıkmak için yerinizi alırsınız. Biraz elit, biraz entel, biraz okumuşların çoğunlukta olduğu yolcuların arasından size arkadaş olarak, elindeki tespih ile, “Şöyle bir yana çekili” diyen partneriniz yanınıza ilişir. Yolculuk boyunca, “çat çat çat” diye tespihten gelen sesleri yutarsınız, “ikaz edin.” diyeceksiniz. Ediyorum. Genelde çoğunluğu cebine geri götürüyor. Ama öyleleri var ki, “Ne münasebet kardeşimi Özgürlük diye bir şey var.” diyor ve demokrasiden ne anladığını bir güzel tarif ediyor. Yaptığı tarif, yaşanmaz bir ülke tarifi, işte, ara sıra karşımıza çıkan ve nezaketi içlerine sindirmiş, “Bravol” diyeceğiniz insanlar size “Bu iş bitmedi; vereceğimiz savaş var.” dedirtecektir. 

Avrupa’da demiryollarının ülkeyi nasıl sardığını ve medenî bir ulaşım aracı olduğunu gördüğümde içim bir kere daha yandı. Bazı insanlar, yolculuk sırasında eğer önünüzdeki koltukta iseler koltuğunu yatırmak için muhakkak sizden izin isterler. 
Siz de bundan memnun olursunuz. Bunu düşünüyor olması, sizi memnun edecektir. Siz de onun nezaketine karşılık, koltuğunu yatırabildiği kadar yatırmasını sağlarsınız. 

Yine böyle yolculuk yaptığım bir esnada, ön koltuktaki yolcu “Koltuğu biraz yatırabilir miyim?” dedi. “Elbette.” dedim. 
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Benim elimde kitap vardı; okumaya istekliydim. Yolculuk gece olduğundan, benim mercek ışığım, koltuğunu yatıran kişinin direkt olarak yüzüne geliyordu. Bunu fark ettiğim anda, onun adına rahatsız oldum. Onun jestine karşılık duyarsız kalamazdım. Kendi ışığımı kapatıp kitap okumayı bıraktım. Bir müddet sonra, mola verip yerimizi aldığımızda ne yaptı biliyor musunuz? Koltuğunu yatırdıktan sonra, kitabımı okuyabilmem İçin kendi ışığını yaktı. Nezaketin, “Vay bel” dedirten cinsindendi. 
Ben de “Vay bel” deyip okumaya devam ettim. Ümitlerim tekrar arttı, moralim tekrar düzeldi. 

Bu konuda yazılı ve görsel medyanın, görgü kuralları, adabı muaşeret, nezaket gibi başlıkları İçeren programlara yayın saatlerinde yer vermeleri ne iyi olurdu. 

Taşımacılığımız havayollarına ve demiryollarına dönüştüğünde, konforu sunduğumuzda, İmkânlar genişlediğinde, nezaket eğitimi süreci hızlanacaktır. Topluma hizmet veren sektörlerde; ulaşım, yemek, güvenlik, sağlık ve benzeri alanlarda görevli olanların eğitim seviyesi ve formasyon eğitimleri arttıkça insanların standartları da artacaktır. Karşılıklı oluşan bu süreç, toplumun kalitesini etkileyecek; hem çocuklarımıza daha güzel gelecek hazırlayacağız hem de Osmanlı hanımefendisine, OsmanlI beyefendisine yeniden kavuşup kompleksimizi yenmeyi başarabileceğiz. 

OsmanlI nezaketini, hızla lümpenleşen şehirlerimize, trafiğine, cadde-sokak temizliğine, sosyal hayatına yansıtmalıyız. 

Tüm meslek görevlilerinin, çalışanlarının eğitimleri, nezaket formasyonundan geçmiş olsa, toplumun kibarlaşmasının daha hızlı olacağı muhakkak. 

Kıbrıs’ta görev yaptığım sürede, özellikle poliste çok güzel bir uygulama görmüştüm. Diğer alanlar aynı bizim ülkemizde- 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ki gibiydi. Sanırım, poiis teşkiiâtının başındaki insan, özveriii birisiydi ki formasyon vermişti. Poiisier, tebiigat vermek veya diğer işiemierini yapmak için, eiierindeki adresin önüne kadar poiis otosu iie gitmiyoriar; araçiarını farkii bir noktada bırakıp yaya oiarak gidiyoriar ve işiemierini yapıyoriardı. 

Hizmet sektörü, bir topiumun medeniyet aynasıdır. Diğer tespitimi yineiiyorum: Bu sektörier; son mesiek, son kapı oimaktan çıkarıiıp aiieierin, çocukiarını göndermek istedikieri aian haiine getiriiirse imkâniar dahiiinde sorunun çözümü mümkündür. Bu sektörier, topiumun genei hizmet sektörüdür. 

“Haydi canım sen dei” diyecek oianiar şunu sorabiiir: “Doimuş sektörünün ya da özei haik otobüsierinin, senin dediğinie ne aiâkası var?” 

Avrupa’da servis şoföriüğü, bayaniarın da üstiendiği cazip bir mesiektir. Eğer Amerikan mantığı gibi yakiaşır; varoşiarda- ki cinayetiere, poiisiye oiayiara müdahaie etmez de, oiayiara “Kötüier temizieniyor; meseie yok.” diye bakarsanız, biiin ki meseie yok. 

Yeni komşunun, aracı nasii park ettiğine baksana. 

Üst katında sesier çok mu arttı? 

Apartmanın tuvaietieri mi tıkandı? 

Apartmanın kokusu mu değişti? Kapıiarın önüne ayakkabıiar mı konmaya başiandı? 

Baikondan haiıiar mı siikeiendi? 

Kapıiar hızii mı kapatıiıyor? 

Merdivenier çamur mu oidu? 

Asansörünüzün keyfi mi kaçtı? 

Mahaiiede korna-kiakson sesieri mi arttı? 

insaniar yoi mu vermiyor? 

Arabaiar mı çamuriu? 
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Çözüm ne? 

Mahalleyi mi değiştirelim? 

Kaçamazsınız ve kaçamayız. 

Kaçmamız “çözümsüzlük” demektir. 

Çözüm şu: 

Kibar davranın ki sizi model olarak görsünler. Kibar hareketlerin önünde kimse dayanamaz, işçinize kibar davranırsanız, sizden bunu gören bu işçi, mahallesine müdahale edecektir ve sizin mahallenize göz koymayacaktır. 

Sivas’ta böyle problem yok mu? Ya da Mersin’de veya Kayseri’de? 

“Umut fermuar”ın sahibi, nezaket sahibi ve beyefendi arkadaşım evini yüksek duvarların arkasına yaptı. Bu saydığım görgüsüzlüklere fazla dayanamayacaktı. Hayallerimizi zorlayan bir villa yaptı ve “Bana dokunmayın.” dedi. 

- Toplumu nasıl eğiteceğiz. Onlardan uzaklaşarak mı? 
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24. Ses Terbîyesî 

Celal Bayar, cumhurbaşkanlığı köşkünden bakanlığa, oradan da İnönü’nün ziyaretine gitmek üzere makam aracına biner. Korumalar da yerini almıştır. 

Oturma şekli şöyledir: Aracın ön sağ koltuğunda bir koruma, arka solda ise diğer koruma yerini alır. 

Yola çıkmadan önce, oldukça kısık bir sesle şoför, yanındaki korumaya döner ve der ki: “Nereye gidiyoruz önce?” 
Koruma da, “Önce İnönü mü?” diye tereddüt eder; şoförün kısık olan sesinin etkisiyle, diğer korumaya eğilmesini söyler ve yine kısık ses tonuyla, nereye gidileceğini sorar. Diğer koruma da önce tereddütte kalır; cesaretini toplar ve Celal Bayar’a “Efendim, önce nereye gidiyoruz?” diye sorar. Celal Bayar da aynı ses tonuyla “Bakanlığa gidiyoruz evlâdım.” der; ancak merakına engel olamaz ve “Evlâdım, neden kısık ses tonuyla konuşuyoruz?” der yanındaki görevliye. Bunu sorarken de ses tonu kısıktır. Görevli de: “Bilemiyorum efendim.” diye kısık sesle cevap verir. Öndeki güvenlik görevlisine, neden kısık sesle konuştuklarını sorar; o da kısık sesle “Bilemiyorum.” der. 
Şoföre “Neden kısık sesle konuşuyoruz?” der ve aldığı cevap 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ilginçtir: “Sizi bilemiyorum; ancak benim boğazım rahatsız; sesim en çok bu kadar çıkıyor.” der. 

Burada ses alanında özel bir eğitim almamış olmama rağmen, okuyan, gören, tecrübe eden ve pek çok insanla içli-dışlı olan bir insan olarak sîzlerle ses terbiyesine dair bazı hususları paylaşmak istiyorum: 

Ses sinir sistemini en çok etkileyen ve muhatabı gerektiğinde sakinleştiren, gerektiğinde tahrik eden bir güçtür. Ses tonunu kullanarak insanların ruhlarına hitap edip onları coşturan liderler tarihte ve günümüzde pek çoktur. 

Sesler, kişilerin cismi ile çok orantılı olmayabilir. Eğer iri yarı biriyseniz ve sesiniz de ince ise gerçekten uyumlu bir ses değildir bu. Bedeninizin yapısına göre, sesinizi biçimlendirmek mümkündür. Göğsünüze basınç uygulayarak veya karnınızı içeri çekerek sesinize ton verebilirsiniz. Kişiler makamlarına göre, bu seslerini biçimlendirebilir ve yönetebilirler. 

Ses kalitemizi, ortamdaki insanların sesleri, yaşadığımız şehirdeki şive ve aksanın vurguları olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Cem Yılmaz, bu geçişleri çok iyi yansıtır. Eğitimsiz birisini canlandırırken birden sesini ara ses haline getirir ve siz sesini, kıyafetini, renklerini, kösele ayakkabısını, kumaş pantolonunu ve üzerine giydiği penye tişörtünü gözünüzün önüne getirirsiniz. 

Kısa boylu insanlarda, zayıf; uzun boylu insanlarda, yüksek volümü daha çok görürsünüz. Bizim toplumumuz, gür sese itibar eder. Çünkü biz sesi severiz ve de ses gücü simgeler. 

Türkçemiz, bağırarak konuşulduğunda güzel değildir. Sakin ama yüksek volümlü ses ile, Türkçemizin kulağa daha etkili geldiği kesindir. 

Sesler, yörelere göre şekil alır. Tokatlının ses volümü, ManisalIların ses volümü, DiyarbakIrlInın ses volümü farklıdır. Benim en 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sevdiğim volüm, İzmir volümüdür. İzmir volümünde konuşanı görmeseniz de, konuşan insanın birkaç dil bildiğini hissedersiniz. 

Mesela ingilizler de sadeleştirme yaptılar. Bugünkü gençlik, Şekspir’i okuduğunda anlamaz. Ancak ses fonetiğini korumayı başardılar. Amerikalılar daha, tarla İngilizcesi konuşuyorlar; ama tonlamalarını korumayı başardılar. Normal bir konuda sesleri çıkarmak için ağız hareketleriniz ve boğazınızın devreye girmesi ile, tonlu bir İngilizce karşımıza çıkar. 

Türkçeyi, ağzını açarak neredeyse dişlerini kilitleyip dudaklarını çok az oynatıp konuşanlar çoğaldıkça dilimizin ses kalitesi ister istemez düşüyor. Çocuklar yetişirken, ağızlarını açarak konuşmalarına ve yavaş yavaş telâffuzlarına özen göstermelisiniz. Bunu yapmak için en güzel egzersiz, onun yüz hizasına eğilip sakin sakin, düzgün Türkçe ile konuşmaktır. Daha etkin bir yol daha var. Kitap okumalısınız. Oldukça yavaş okur; hatta sesinizi kısarsanız daha başarılı olursunuz. 
Bir hikâye veya masalı ezberden okuyup anlattığınızda, hızlı konuşma riskiniz var. Okumak ise süreyi uzatır, aynı zamanda sizin de konuşmanızı çok olumlu etkiler. 

Hızlı kitap okuma teknikleri ile kitap okuyan meşhur bir zat diyor ki: “Kitap bitti; ancak konunun neyle ilgili olduğunu anlayamadım. Bu nedenle yetişkinler, çocuklarına hikâyeyi okumayacaklarsa versinler babaları okusun kitabı çocuklarına. Bu vesileyle, çocuklarıyla ilişkileri gelişir.” 

Kadınların dil becerileri, erkeklere göre daha iyi olduğu için kadınlar ağız hareketlerini de daha kolay kullanıp uygulayabiliyorlar. Üstelik insanlar öylesine ergonomik yaratılmışlar ki, konuşurken hiç enerji harcamıyor; konuşmanın maliyeti sıfır. Erkekler boğaz kasları ile değil de karın kasları ile konuştukları için, konuşmak onları yoruyor. 
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Kitabı sesli okumak, cümle bağlaçlarını zihnimize yerleştirdiği ve de kelime hâzinemizi geliştirdiği için, cümle aralarında “eee, iii” gibi sesler çıkarmadan konuşabilmemize katkı sağlıyor. 

Bir noktaya bakarak konuşmak hem zor olduğu hem de nahoş bir görüntü verdiği için, gözlerimizin, dinleyici kitlesi üzerinde gezmesine dikkat etmeliyiz. Muhatabınız, topluluk değil de şahıs ise, yüzünün çevresinde gözlerinizi gezdirmelisiniz. 

Çocuklarımızla konuşurken direkt gözlerine bakma süresini 10-15 saniyeden uzun tutmamak gerekiyor. 

Her toplumda, uzun süreli göz teması tehdit unsuru oluşturur. Zencilerde bu oran 4-5 saniye; 6 saniyede savaş için hazır olmalısınız. Kültür seviyesi düştükçe, göz temasını kısa tutmanız gerekiyor. Bizi eğitimli toplumlardan saydığımız İçin “10-15 saniye” dedim. Fransızlarda 13-18 saniyeye kadar çıkabilirsiniz. Bu süreden sonra bakışlarınızı yüz çevresi etrafında döndürmelisiniz. Yutkunma esnasında bakışlarımızı üzerinden tamamen çekmeliyiz ki karşımızdaki kendisini baskı altında hissetmesin. 

Almanlara “kaba saba” diye tanımlamada bulunuruz; ancak göz gülmesinde çok başarılılar. Renkli gözlerinin etkisi de olabilir. Ancaaak Anadolu’nun yağız delikanlısı gülen gözlerden çok derin mesajlar çıkardığı için, Almanya’ya göç eden, İŞÇİ olarak gelen vatandaşlarımızın, bu gülen gözlerden mesajlar çıkarıp hatalı davranışlara girdiklerine çok şahit olunmuş. 

Sizin göz temasınız sırasında çocuklar siz konuşurken gözünüze değil ağzınıza bakacaklar. Ağız hareketiniz burada çok önem arz ediyor. Aman dikkati Yavaş yavaş ve ağzınızı açarak, diğer tabirle yayvan konuşun. Çocuklarınızla ve öğrencilerinizle konuşurken yöre vurgularından uzak durmanız gerekiyor. Yöre dillerinde “g, ğ” genelde çok kullanılır; mümkün olduğu kadar bundan uzak durmak gerekir. 

“Ayağım”daki yazılışı okurken “g” nin yerine “i” koyar veya “ğ” yi hiç söylemezseniz daha güzel ses çıkarmış olursunuz. 
Hiç değilse, ikinci kitabıma kadar “ğ” yi dilinizden biraz atın. 
“Gene” yi nasıl okursunuz? Cevap “yine” olacaktır. 

Size bir sır vereyim mi? Güzel konuşmaya etki eden faktörlerin birisi de diş temizliği. Dişlerini fırçalamış bir insan, daha net, pürüzsüz ve anlaşılır konuşacaktır. 

Çocuklar ergenlik çağına girerken dişleri eğri geliyor ve sıkışık duruyorsa, çene yapılarını bozduğu için de konuşmalarını olumsuz etkiliyor. Oğlumun, 16 yaşında, sapasağlam dört dişini çektirmeyi tereddütsüz kabul ettim. Birincisi, acıyı ben çekmeyecektim (tabii ki şaka); İkincisi, çenesi gerçekten bozulmaya başlamıştı ve de dudakları ile dişlerini kapatmaya çalışıyordu. Şimdi nasıl mı? Çok iyi. Zavallının dil akordu bozuktu; sağa sola çekiyordu. Şu an iyi; ağzını açarak ve yayarak konuşuyor. 

Seslerinizi maskeler gibi kullanın. Yüzümüzün maskeleri vardır, işyerindeki maskemizi eve taşımayız. Hem iş konularını hem de işyeri maskemizi, eve gelirken sanal çöp kutumuza atarız. Rahmetli Sakıp Sabancı’nın ekrana yansıyan ve çalışanları ile bir arada iken kullandığı maske ile iş toplantılarındaki kullandığı maskenin çok farklı olduğunu iş arkadaşları söylemektedir. Sabancı aynı zamanda, kendisini çok ciddiye almıyor, işini ciddiye alıyordu. Ödül aldığında bunu, çalışanların omuzların¬ da kendisinin havaya atılmasını sağlayarak kutlamıştı. Orada arkadaş, kardeş, baba maskesini aynı zamanda kullanarak ve ölçülü davranarak patronaj yönetimini sergilemiştir. 
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Kendisini aşırı ciddiye alan insanlar, bunu otoritelerinin yıkımı, prestijlerinin kaybı olarak görürler. Kendisini aşan insanlar, eleştiriye açık olan insanlardır. “Saf Anadolu çocuğu” dediğimiz tabir buradan gelir. Yanınızda, sizi eleştirecek insanları bulundurun, fikir üretsinler. “Aynen sizin gibi düşünüyorum.” 
diyenler, size hiçbir şey katamazlar. Sizin gibi düşünüyorsa ona ne gerek var. Sizler de, kendinizi eleştirecek dostlar bulursunuz. Eşiniz ve çocuğunuz en iyi anket malzemesi bence. 
Bunu size sevgi ve şefkatleri ile yapacaklar. Eleştirildiğinizde, inanın ki, değiştirecek çok şeyiniz olduğunu göreceksiniz. 

Bu dünyaya taallümle tekâmül etmeye gönderilen insanların, nezaketi öğrenme yaşı bitmemiş, estetiği geliştirme yaşı bitmemiş. Kendisine, sesine emek vermesi için malzemenin bitmemiş olduğuna inanması gerekir, iş dünyasında, devlet bürokrasisinde, ses kullanımı ile ilgili özel kurslar ve dersler verilmektedir. Devlet bürokrasisinde özellikle büyükelçiler bu konuda daha gayretli olmaktadır. Seslerinin tonlamasını iyi ayarlayabilmekteler. Bunu da bir kurstan ziyade, okudukları okullarda geleceği hazırlarken, bilinçli olarak, birbirlerinden etkilenerek yapmaktadırlar. 

Ses terbiyesinde “asker sesi” dediğimiz bir tabir vardır ki, Anadolu’nun her yerinde, bu ocağa dahil olan ortaokul öğrencilerinin -askerdeyken subay adayları kastetmiştim- aynı formatta, aynı aksanda, otorite sesine alıştırıldıklarını görebilirsiniz. Volümlü, vurgulu Türkçeye alışırlar. Onların yaptırım güçleri, sesleridir. “Evde seslerini aynı ton ve volümle eşlerine, çocuklarına kullanıyorlar mı?” derseniz bunu bilmiyorum. 

Sesini kullanamadığı için bilgisini sunamayan hocalar, sesini kullanamadığı için takımını çalıştıramayan satış pazarlamacıları vardır. Bu konuda kadınlar, volümden ziyade resmî 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sesi takınabilmekteler. Eğer bayan yöneticiler, seslerine otoriteyi katarlarsa iş yaptırnnakta zorlanmaları kaçınılmazdır. Onlar zaten şefkati temsil ediyorlar. Seslerinde bunu ayarlar ve gülmeyen gözlerle bakmayı başarırlarsa daha etkin yöneticilik yapabileceklerdir. Ancak bir tehlike var; gülmeyen gözleri eşlerine de yansıtır, o sesi çocuklarına da kullanırlarsa bence o mesleği bırakıp evlerine dönsünler. 

Ses ayarlarının en iyi yolu şudur: Sesinizi kaydedin, dinleyin; bir daha kaydedin, biraz daha yüksek sesle dinleyin. 
(“Gene”yi “yine” diye okuyacağız.) Tekrar, bu defa sesinizi bir paragraf okuyarak kaydedin. Düzelteceğiniz yerleri, vurguları göreceksiniz. Yeter ki hızlı konuşmayın, sakin sakin konuşun. 
Diş temizliğini de unutmayın. 

Sevdiğiniz kokuyu kullandıysanız ve sevdiğiniz renklerde giyindiyseniz tüm bunlar sesinize “özgüven” olarak yansıyacaktır. Konuşurken sesinizin tonunda müziğe benzer, ölçülü bir güzellik oluşturmaya dikkat ediniz. Sesimizi, şarkı söylemek için nasıl terbiye edersek, konuşmak için de terbiye etmek zorundayız. 

Çevremizde her gün konuştuğumuz nice insan vardır ki, düşüncelerinin güzelliğini bir yana bırakalım, salt sesleri yorucu ve tatsız olduğu için kendilerini dinlemekten bıkarız. 

Kendisini sevmeseniz de konuşmasını sevdiğiniz insanların ortamlarını paylaştığınız gibi, sevdiğiniz halde, konuşması rahatsız edici olduğu için bir araya gelmek istemediğiniz insanlar olacaktır. 

Pekiyi ama, bir de içten gelen ses var. Onun volümünü nasıl ayarlayacağız. O sesi sadece siz duyacaksınız. O ses sadece sizin için, sizin iyiliğiniz için size mırıldanacak “Bununla evlenme.” diyecek; hevesiniz “Evlen.” diyecek. Evlendikten 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sonra “Ah ah ah! Neden o sesi dinlemedim?” diyeceksiniz, içinizdeki ses “Sev.” dediğinde ise onu dinlemeyen, hata edecek. içinizdeki sesi inançlarınızla terbiye edebiiir, ona değer verebilir; heveslerinizin önüne geçebilirsiniz. 

Siz kitap okuduğunuzda bundan en çok, içinizdeki ses istifade edecek. Bu nedenle, sizi doğrulara sevk edebilmesi için, okuduğunuz kitapları rastgele seçmemelisiniz. Özenerek seçtiğiniz kitaplar sizi doğru sesle tanıştıracaktır. 
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insanların hata yapmalarına izin vermemiz gerekir, diye savunduğum bir ilkem var. Hata yapmalılar ve bedel ödemeliler. 

Bizim müdahalemizle yön vermeye çalıştığımız çocuklarımız, gençlerimiz kendilerine diretilen bu sevimsiz şeylerden hoşlanmıyorlar ve bunlara sahip çıkmıyorlar. Hatta kimilerine rağmen, onların fikirlerini alma ihtiyacı hissetmeden sunduğunuz önerilere soğuk bakıyor, yaptırmanız halinde, isteksiz duruyorlar. Zorladığınız andan itibaren “Bak, gördün mü?” diyebilmek için, gelişmelerin, kendi düşüncelerinin lehine olmasını istiyor ve bu yönde çaba harcıyorlar. Hatta sessiz sessiz muhalefet yaparak psikolojik savaşı başlatıyorlar. 

Unutmayın: Kişiler, dahil olmadıkları veya tekliflerinin alınmadığı hiçbir işe sahip çıkmıyorlar. Katkılarının olduğunu düşündükleri icraatların içerisinde daha aktif rol alıyorlar. Bunu işyerlerinizde çalışanlarınızla, okulunuzda ya da dershanenizde öğrencilerinizle, evde çocuklarınızla test edebilirsiniz. 
Hep birlikte aldığınız kararların savunucusu olduklarını göreçeksiniz. Hatta onun propagandasını biie yaptıkiarına şahit oiacaksınız. 

Biriikte kitap mı okumak istiyorsunuz? Saatini oniara beiirietin. Evinizin modeiini mi yeniiiyorsunuz? Oniarın düşünceierini aiın, renk tercihierini oniara yaptırın. 

Fransa’nın Lyon şehrinde “insan iiişkiieri ve Babacığım” konuiu seminerimi verdikten sonra küçük bir ara verdim. Programın birinci kısmını “Kapıiannızı açın, üzerine ‘açık’ diye yazmakia kaimayın.” diye, konuyu özetieyen siogania bitirmiştim. 

Eğitimii bir hanımefendi, çocuğu iie iietişim kuramadığını söyiedi. Kıyafetinden, çok özenii bir kişiiiği oiduğu beiii oian bu hanımın titiz birisi olduğunu anlamakta zorlanmadım. 

Görünüşü, iç sıkıntıları olduğunu, hedeflerine ulaşamamış olmaktan dolayı çektiği zorlukları yansıtıyordu. 

Bulunduğu ortamı ve konumu kabullenemiyor, savaş veriyordu; silahı da kızıydı. Ancak onunla arasındaki diyalog da pek iyi sayılmazdı. “Kızınızı görebilir miyim?” dedim. “Elbette.” 
dedi. Kızının, seminer odasının yanında gençler ve çocuklar için oluşturulan köşede arkadaşları ile oynadığını söyledi. 

Dokuz yaşlarında olan, titizlikle giydirildiği ve her şeyine özenildiği gözden kaçmayan kızımızla muhabbetimizi yaparken, tercihlerini, sevdiği renkleri, programlarını nasıl yaptığını ve odasını sordum. Cevabını söylüyorum; dokuz yaşındaki kızın tespitine bakın: “Oda benim değil; ben sadece yatıyorum, orası annemin odası. O, kendisi için yaptı odayı.” 

Meselenin püf noktası ortaya çıkmıştı. 

Bizler, okumadığımız için, okumaya isteği olmayanı zorlarız. 
Enstrüman çalmadığımız için, çocuklarımızın çalmasını isteriz. 
Yanımızdaki satıcıların, kendi kabiliyetleri ile değil, bizim taktiklerimizle satış yapmalarını isteriz. Çocuklarımızdan odalarını bizim gibi düzeltmelerini, istediğimiz şekilde ve renkte giyinmelerini isteriz. Ayakkabılarına kesinlikle müdahale ederiz. O kadar müdahale ederiz ve ayağına göre büyük alırız ki, seneye, diğer seneye; hatta diğer senenin yarısına kadar o ayakkabıyı giysinler isteriz. Çocukların ruhları, hayal dünyaları ile ayakkabılarının arasında nasıl bir bağ olduğunu gözden kaçırırız. 

Bir çocuğun başarısını sadece verdiğimiz eğitim, davranışlarımız ve zekâsı belirlemez. Odasının rengi, kokusu, aydınlatması, gürültü alıp almadığı, mobilyaların şekli, halısının deseni belirli oranda etkiler. Hatta daha da ileri gider; oyuncaklarına karışır, kendilerini yönlendirmeye çalışırız. 

Lütfen, herkesin genlerinin kodu gibi, kişiliğinin yapısı gibi, doğrularının da sizin dışınızdaki güç tarafından, sizi sizden çok seven Yaratıcı tarafından kodlandığını, onların doğal süreçte en uygununu bulacağını görün artık. 

Karışmayınl Kuaför olacaksa ve bunu istiyorsa, becerileri varsa doktor olduğunda da başarısız olacak ve sağlık ocağın¬ da çürümeye terk edeceksiniz onu. Öğretmen olmak istiyorsa ve siz endüstri mühendisi olsun diye diretirseniz, işini sevmediği için başarılı olamayacaktır. Sizin için aldığı diploması hiçbir işe yaramayacaktır. 

Yemeğine, giyimine, tercihlerine karışmayın, iyi bir izleyici olun ve riskli yerlerde uyarılar gönderin. Hayatın doğrularını, uygulayarak gösterin. Hayatın doğru ve yanlışlarını gösteren trafik levhaları ile işaretler koyun. Tercihleri o yapsın. Yeri geldiğinde bedel ödeme özgürlüğünü ona tattırın ki doğruya, fikir almaya, paylaşmaya kendisi karar versin. 

Aşırı sevgimizden ve şefkatimizden dolayı, kabiliyetlerinin önünü tıkıyor, becerilerini bitiriyor, hayallerini bulandırıyor, dirençlerini kırıyor, özgüvenlerini zedeliyoruz. 
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“Aşırı sevgi ve şefkat” derken, sanırım biraz hata ettim. 
Aslında onları çok âciz, zayıf görüyoruz; büyüdüklerini de fark etmiyoruz. 16-18 yaşlarında dahi, biz olmadan bir şeyler beceremeyeceklerine inanıyoruz. Dört yaşlarında, en geç 6- 
7 yaşlarında ellerimizi üzerlerinden çekebilsek, göreceğimiz 
şeyler bizi çok şaşırtacak. Özgüvenleri, tercihleri, kararlılıkları, kutsala karşı saygı ve merakları ile bizi bile eğitebileceklerini, yönlendirebileceklerini göreceğiz. 

“Neden bilimsel çalışmalarımız yok, neden tıp ödülümüz yok?” diye üzülüyoruz, ilkokul mezunu olup dünyanın en büyük plânlarını yapan patronlarımız var mı sizce? 

Cevabını vereyim: “Okuyup adam olmaz.” diye elimizi üzerlerinden çekip “Ne hali varsa görsün” dediğimiz insanları rahat bırakınca onlar kendi becerilerini sergileyecek ortam ve zamanı buldukları için bugün holding sahibi, proje sahibi ve marka sahibi. 

Zorla okuttuğumuz, kendi olmasına izin vermediğimiz çocuklar var ya! Nerede onlar, biliyor musunuz? Söyleyeyim: “Ellerimizi üzerlerinden çektiğimiz çocukların yanında işe girmek için form dolduruyorlar şu anda. Siz bu satırları okurken, yüzlercesi formunu doldurdu bile.” 

Kızımız, “Bu oda benim değil, annemin odası.” dediğinde bizler kendimizi değil, onları yaşadığımızdan dolayı da onlara iyi örnek olamıyoruz aslında. 

iyi örneğe ihtiyacı olan çocuklarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız, örneği bazen bizim şaşkınlıkla karşıladığımız modellerden bulup da kopyalamaya çalıştıklarında, bu defa edebiyat yapıp onları nankörlükle itham ediyor; saçımızı süpürge, sermayelerimizi heba ettiğimiz için hırçınlaşıyoruz. 

Sen, ben örnek olamadık ki... Karşılarında baba, anne, öğretmen, patron göremediler ki... ihtiraslarını, arzularını, heveslerini yerine getirnnek isteyen adamlar, kadınlar gördüler. 
Bize ihtiyaç duyduklarında, deniz feneri aradıklarında dizler orada değildik. Onların oyuncakları ile oynuyorduk. 

Bugün şirketlerde de sorun bu değil mi? Genel müdür; ama satıcının işini yapıyor, müdür; ama pazarlamacıya müdahale ediyor. Patron da genel müdürlük yaptığı için herkes fazladan para alıyor. Genel müdüre, genel müdür maaşı fazladan veriliyor. Çünkü o, genel müdürün projeleri ile meşgul değil. Zincirleme böyle gidince ortada problem büyüyor büyüyor ve şirket rekabete dayanamıyor. Sonrası malüm; iş arayanlar, suçu birbirlerine yüklemeye çalışanlar... 

Bir soru duyuyorum: “Çocuklarımıza hiç karışmayacak mıyız? Bunu mu demek istiyorsunuz?” 

Karışmalısınız; ama müdahale şeklinizi değiştirin, diyorum sadece. Ama en güzeli, onlara örnek olun. Örnek olmak emek istiyor. Karışırken bir emeğe ihtiyacınız yok. Sadece talimat yağdırıyor veya kendi isteklerimizi yapıyoruz. 

Kitabın başındaki konuyu hatırlayın. Oğlum bana demişti ki: “Bana mı konuşuyorsun, benimle mi konuşuyorsun?” Ben de: “Seninle konuşuyorum.” demiş; iletişimimi, diyaloğumu geliştirmiştim. 

ileriki yaşa kadar müdahale ettiğimiz için, yetişkin olan çocuklarımız, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızdan sorumluluk beklediğimizde bu defa bunu yerine getiremiyorlar. Bu defa onları, sorumsuz oldukları için itham ediyoruz. 

Artık vazgeçelim, suçlamayalım onları. Temeldeki hatanın bizden kaynaklandığını görmemiz gerekir. Daha çocukken, onlara yanlış müdahale ediyor; özgüvenlerini kazanmalarına engel oluyoruz. Yeni yürümeye başladıklarında, ayağa kalkarken, sandalyeye, sehpaya çıkmaya çalışırken onlara müdahale ederek başarılarını kutlannalarına engel olduğumuzdan, İç mücadelelerini yitirmeye başlıyoruz. 

Düşünün, sehpaya çıkmak isteyen çocuğa ilk iş olarak ne yaparız? Tabii ki onu sehpanın yanından ya da sehpayı ortadan alırız. “Ama, ortası cam; kırılırl” diyeceksiniz. Şaşırtayım sizi o zaman. O kırılabilir sehpayı ortaya koymayınız lütfenl Olmasa ne olur; o cam her an orada tehlike değil mi? Camsız olanı alın. 

Koruyuculuk gücünüzü, engel olarak değil, ortamı güvenli, sağlıklı hale getirerek göstermelisiniz. Estetik zevkinizi, güvenli olmayan eşyaları, prizleri tekrar gözden geçirin lütfen. Salonlarınızdaki devasa vitrinlerin içini kristaller, cam eşyalar İle doldurmayın. illâ, “Bulunsun.” diyorsanız, kitaplık bulundurun. 

Evlerimiz küçülüyor, ergonomik olanların açılması gerekiyor. Evlerimizi, odalarımızı bir an önce sadeleştirelim. Evimiz, sergi salonu değil kİ... Yaşadığımız mekânları ayrıntılara boğmayalım; kendimize işkence yapmayalım. 

Geçmişte geleneksel aile yapısı nedeni ile evler hem geniş hem de oturma alanları bolca idi. Bugün öyle değil. Hatırası olan, kırılmasından korktuğunuz vazoyu korumak için hem çocukları cıslıyor hem de onlara müdahale ediyorsunuz. Tam ulaşacağı sırada ya kendisi ya vazo havalarda uçuşuyor, yer değiştiriyor. Çocukların “huysuz, hırçın” diye tanımlanmasının sebebi bu olmasın sakın. 

Örnek olun, trafik levhalarını İyi okutun; levhalara uymanın, kendi özgürlük alanlarını genişlettiğini onlara tecrübe ettirin. 

Sehpanın camsız olanını aldınız, ortada estetiğe uygun bir şekilde duruyor. Çok güzel, ahşap bir sehpa. Yeni yürüyen çocuk, sehpaya tam çıkacak; çocuğa ne yaparsınız? Tabi kİ yorulmasın, zorlanmasın, bir yerini incitmesin diye alır, sehpa- 


148 




Çocuklara ve Gençlere Örnek Olun 


nın üzerine siz çıkarırsınız değil nni? Çocuğun, hayatta emek vermesine gerek kalmadı kİ; dirileri onları bir yere getiriyor. 
Bugün sizden bekleyecek; İş hayatında da dayılar, dostlar, babalar arayacak bu yavrular. 

Siz bıraksanız da kendileri tırmanabilseler, bazen başlarını vursalar, düşseler, tekrar çıksalar; ama vazgeçmeseler. Siz karışmasanız onlar asla vazgeçmeyecekler; eninde sonunda başaracaklar. 

Sakın bu görüntüyü kaçırmayın, izleyin. Sehpaya çıktığında, başarmanın hazzını size nasıl gösterecek; hiç unutamayacağınız sesleri mutluluk içinde sizden esirgemeyecektir. 
Bu safhada, ona hissettirmeden, tırmanışına yardımcı olabilir, gizli destekler oluşturabilirsiniz. Bu zaferi onlardan almayın ne olur... 
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26 . Görgü Kurallari 

Osman Hamdi Aydoğmuş, “görgü kuralları” sözünün, adab-ı muaşeret” gibi derinlik içermediğini söyledi. 

FATİAD’ın salonunda, Paris’teki işadamları ile sohbet ederken Hilmi Çalışkan Bey: “Kitabınızın konusu ne olacak?” 
dedi bana. Hilmi Bey, çok zarif bir beyefendidir. 

Son İran Şahı’nın eşi Süreyya der ki: “Bizim petrollerimizin gelirini Parisli terziler, makasları ile bizden geri alıyor.” 

Paris’in terzilerinden birisi olan Hilmi Bey, ziyaretine gittiğimde, muhakkak benim kıyafetlerime müdahale eder. Üzerimden alıp ütülediği de olur. 

Kitabımın konusuyla ilgili sorusuna karşılık “Adab-ı muaşeret; ama pek çoklarına anlaşılmaz diye ‘görgü kuralları’nı düşünüyorum.” dediğimde, Osman Hamdi Bey, yazımın girişindeki tespiti yaptı. Kâmil Bey de ona katıldı. Kitabın adı için 
16 aday başlık var. Bu satırları yazarken, kesin kararımı henüz 
vermiş değildim. Ancak “adabı muaşeref’te gerçekten bir derinlik, bir farklılık olduğu kesin. 

Kâmil Bey ile, trende yemek yiyoruz. Birden, “Sen kitapta, yemekten önce meyve yememizi söylüyorsun; ama sen önce makarnayı yemeye başladın.” dedi. Ben de: “Haklısın.” dedim. 
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Adab-ı muaşeret ile görgü kuralları arasındaki fark nedir diye baktığımda şunlar çıktı karşıma: 

Görgü kurallarında; metrodan çıkarken kapıyı tutarsınız ya, bu, “görgü kuralı” ise, kapıyı tutma şekliniz “adab-ı muaşeret” olacaktır. 

Adres sorduğunuzda, görgü kurallarına göre teşekkür edersiniz. Adab-ı muaşerette, yardımcı olmayı teklif edersiniz. 

Görgü kurallarında, yapmadığınızda ayıp olacağını düşünürsünüz. Adab-ı muaşerette ise, yapmamayı düşünmezsiniz zaten. 

Binaların merdiven başlarında veya metroların çıkışların¬ da, çocuğu olan, bebeği olan insanlar beklerler, “Siz tutar mısınız?” veya “Alır mısınız?” diye teklif ederler. Siz de ıhlaya tıslaya yardım eder, puseti 20-30 basamak taşırsınız. Genelde, bunu yaptığınız için size teşekkür etmez. Görgü kuralı gereği, onun size teşekkür etmesi gerekir; ama etmez. 

Bana kızmayın; ama yine teşekkür almadığım yardımımdan sonra bir başka gün yardım isteyen zencinin yanından “Olmaz.” diyerek geçtim. Benim yaptığım, görgü kurallarını ihlal etmek olmuştu. Ancak ailemden aldığım terbiye, inanç, nezaket gereği, adab-ı muaşeret dersi alarak büyüdüğüm için, bu yaptığım beni çok rahatsız etti. Ona sinirlenmiş olabilirim; ama Peygamberimiz olsa ne yapardı? Benim yaptığımı yapmaz; defalarca olsa da yardım ederdi. 

Yaratılanı, yaratandan ötürü sevmeyi ruhlarına sindirmiş olan bizlerin, adab-ı muaşerete bakışları, görgü kurallarından çok derin ve daha anlamlıdır. 

“Adab-ı muaşeret” demekle haklıydı Osman Hamdi. Sonra Nevzat Ceylan bana kitabın içeriğini sordu. Kendisi FATİAD’ın başkanlığını yapmakta. Sanki Enderunlu. Doktorasını yapmak 


152 




Gör^ü Kurallan 


için Paris’e gelmiş. Fransızcaya çok hakim; muhasebe bürosu işletmiş ve tekstil işi ile meşgul. 

“Hayattan örnekler olacak.” dedim. “Sizleri anlatacağım; bizi bize anlatacağım, insanlar görgü kurallarını madde madde okumayı sevmiyorlar. Hayatın içine serpiştirdiğim örnekleri insanlara hap gibi değil, şurup şeklinde içireceğim.” dedim. 

Fransa’da yetişmiş İsmail amcamın oğlu Kâmil Karaoğlu: “Ben okumayacağım.” dedi. Böyle dese de, ilk önce onun okuyacağını biliyorum. Bu konulara çok düşkündür, bilirim, ilgimi çekmek için yapar bunları. Biz bunları konuşurken, Mevlüt Uçar tebessümle olaya dahil oldu. “Çok gerekli.” dedi. 

Nevzat Bey, 19 yıllık evliliğinde, mimar eşini hiçbir zaman solunda bir yere götürmemiş; hep sağında, kolunda olmasına özen göstermiş. Eşi de, Nevzat Bey işten geldiğinde, komşusunda veya dışarıda hiç olmamış; eşine kapıyı muhakkak kendisi açmış. Davete iştirak ettiklerinde, Nevzat Bey hiç “Kalkalım.” dememiş; eşi bunu hissetmiş ve hazır olmuş. 

Benzin istasyonunu işleten Deniz Kara: “Başka örnek verir misin?” dedi. Ben de: “Kitabı bedavaya getirmek istiyorsun anlaşılan. Şu an senin aracın var; benim yok. Benim nasıl gideceğimi düşünüyor olman gerek. Görgü kuralı, tam da işte bu.” 
dedim. 

Görgü kuralının ötesinde o, Hamdi Bey’in dediği gibi. 
Ancak eve gecikme ihtimalin varsa eşini arar, onun onayını alırsan, biraz gecikeceğin için affetmesini istersen fevkalâde adab-ı muaşerete uymuş olursun. Bir de eve giderken çiçek alırsan “Vay bee!” dedirtecek kadar adab-ı muaşerete uymuş olacaksın. 

Paris’te okuyup çok başarılı olan, bilgisayar sektöründe çalışan Gülbey Beyaz: “Bu saatte bulamaz çiçeği.” demez 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mi? “Bulur, bulur.” diyen Alp Şahin’in eşi o saatlerde ondan çiçek almaya alışık. 

Osman Hamdi, Yozgatlılığından vazgeçer mi? “Eve gidiyorum ya, yeter!” diyerek sıyrılmak istedi. Hem de adab-ı muaşereti bana önerdiği gün. 

“Uğur Bey, çayınız yok mu?” dedim. Sağ olsun. FATİAD’- ın mutfağını yapan Necati Bey’in ocağından bana çay yerine kendi yaptığı pilavı getirdi. 

Adab-ı muaşeret insanda çocukken yerleşir, ileriki yaşlarda da elbet mümkün; ancak galeride eskiden araba satarken “Doğan görünümlü.” derlerdi ya, onun gibi bir şey oluyor işte. 

Bazı arkadaşları aradığımda telefona hemen cevap vermiyorlar, ben kapattığımda hemen arıyorlar. Sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Kendilerinin faturalarına dahil olmam için. Görüşmenin bedelini kendileri ödemek için yapıyorlar. Küçük bir jest; ama büyük zarafeti barındırıyor. 
Bir Avrupalıya bunu zaten anlatamazsınız. Bu, bizim, ayrıntıdaki başarımız. 

Sosyal devlet geleneğini ev hayatına, aile hayatına, güncel hayata monte edebilmişiz. Devlet geleneğimiz çok köklü ve bunu geleneklerimizde bulmamız mümkün. Mirasımıza sahip çıktığımızda, yitirdiğimiz değerlere ağlamaktan, “Geçmişte biz şöyle veya böyleydik.” demekten başka avuntumuz kalmıyor. 

Ev hayatımız bizim temel direğimizdir. Evdeki baş öğretmen, annedir. Baba; otoriteyi, saygınlığı, kutsalı temsil eder. 
Babayı da yönlendiren, şekillendiren, saygınlığını koruyan, annedir. Babanın gücü, otoritesi, yaptırımı annenin duruşunda saklanmıştır. 

Bugün OsmanlI mutfağı gibi. Ermeni mutfağının piyasaya çıkmayışındaki sebep, ev hayatının kurumsallığıdır. Devlet yönetimindeki sarayın, tümüne yakın değerleriyle aileye taşınmış şeklidir. Bu sebepledir ki, Osmanlı hayat tarzı, Avrupalılarca hep gizemli kalmış; onların rüyalarını süslemiştir. 

OsmanlIdaki kuralların, hayatı kolaylaştırdığı ve günümüzde, “Hey gidi eski ramazanlar, bayramlar, mahalleleri” diye aradığımız şey, aslında görgü kurallarımız, adab-ı muaşerettir. 
Bizim, geçmişe ait özlemlerimiz, bahsettiğimiz bu merasimlerimizdir. 

Merasimler, değer katar ve büyülüdürler. Merasimler ve törenler birer folklorik geçittirler; hayatı sıradanlıktan çıkarırlar. 
Merasimlerin, törenlerin temelini ise adab-ı muaşeret oluşturur. 

Geçmişte yaptığım bir tespitim, çelişki olarak algılanmamalı. Amerikalılar için “Kendilerini ciddiye almazlar, rahat davranırlar, öğrenmeye açıktırlar ve komplekssizdirler.” demiştim. Yine yineliyorum; ancak bize göre dezavantajları, onların avantajları olmuştur. 

Bizi biz yapan, aile yapan, devlet yapan ve imparatorluk yapan ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan, inanç, kültür ve geleneklerimizdir. Bu nedenle, üst kimliğimiz bizi denetler. 
Batı dünyasında bu zenginlikler yoktur. Ancak bu bilgi çağında ve dünyada gerçek güçlerin oluşmasına kadar geçecek süreçte bu durumları, onları üretime sevk etmiştir. “Gelecek vaat ediyorlar mı?” derseniz, hayır. Zaten bilgi transferini sağlıyorlar. Bilgi gücünü, lehlerine teşvik ediyorlar. Nereye kadar? 

Hintliler, Çinliler uyandılar ve güçlendiler. Tabii bizi henüz fark etmediler. Dokunmayalım, fark etmesinler. 

Düzeltilmesi gereken çok yerimiz var. Klaksona, kornaya çok basıyoruz. Neden sizce? 

Birincisi; tahammülsüzüz. Diğeri; taşrayı bırakamadık. 
Toplu yaşamaya alışık olmayanlar şehre çok geldiler. 
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Düzeltilebilir mi? 

iki nesil bekleyeceğiz. 

Dışarıya çöp atabiiiyoruz. “Okumuşlar atmaz.” mı dediniz? 
Yanıldınız; en çok onlar atıyor. Neden mi? Sadece, üniversiteye girmeye şartlanan çocuklarımızın, estetiğe ayıracak vakti yok. “Hayır, cevap bu değil?” diyeceksiniz. Nedir öyleyse? 
Anne, adab-ı muaşeret dersi vermedi onlara. Onlardan tek bir şey istedik: Hayatlarını kurtarsınlar. “Kızım doktor, oğlum bilgisayar mühendisi olsun.” dedik. Eğer, kendilerini kendilerine bırakabilseydik, doğal süreçte her şey plânlı idi. Eğer plâna dahil olabilselerdi, kendi kararlarını kendileri verebilselerdi daha zarif olabilirlerdi. Ve örnekleri olan sizler, bizler ikaz yerine, elimizdeki kâğıt parçasını atmayıp, bekletip çöpü arayabilseydik onlar bunu asla unutmayacaktı. 

Çocuğumuzun, çalışanımızın, öğrencimizin odasına kapıyı vurup girmeye özen gösterseydik, kendilerini değerli hissedecekler; bizleri daha iyi kopyalayacaklardı. 

Aracımızla kırmızı ışıkta bekliyoruz. Semtimiz Üsküdar. Dolmuş, içi boş bir şekilde, kırmızı ışığa rağmen geçti gitti. Oğlumla göz göze geldik. Eyvah! “Kırmızı ışıkta geçilebiliyormuş.” diye düşünebilir. “Tüm kural ve kaidelere böyle yaklaşırsa ne yaparım?” diye düşündüğüm anda, “Babacığım, kırmızıda geçti, gördün mü?” dedi yedi yaşında iken. “Herhalde bir hastası olmalı; istersen yetişip soralım.” dedim. “Soralım.” dedi. Her şeyi göze alarak peşine takıldık. Risk, diyorum; çünkü “Sana ne be kardeşim!” diyebilirdi, “inşallah nazik birisidir.” diyerek gaza bastım, ileride bir markette durunca hemen arkasına yaklaşıp, oğlumdan önce inip “Amcası...” diyerek damarına basmadan “Oğlum, kırmızı ışıkta geçtiğinizi görünce çok şaşırdı. Ben de ‘Hastası varsa onun için geçmiştir oğlum.’ dedim.” şeklinde durumu izah ettim. 
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“Evet, acelem vardı; ama yaptığım, doğru değildi.” dedi ve oğlum Sait’ten özür diledi; selâmlaştılar ve ayrıldık. 

Ondan sonra ne mi oldu? Ne olacak; “Jandarma kesildi.” 
derler ya, aynen onun gibi oldu bizim oğlan. Sarı ışıkta bile durduruyor. Arkada diğer sürücüler “Yürüsene be kardeşimi” diye kornaya basıyorlar. “Kendini ne zannediyor?” diye söyleniyorlar. Ah dilimi Kendimi böylece bağlamış oldum işte. Espri bir yana; kendinizi benim gibi, dilinizle bağlayın. 

Şunu dinleyin: 

Bir Çerkez’e yatılı misafir gelmiş eskiden. Atını bağlamış, eve misafir olmuş; kal kal, gitmiyor. Bir gün “Ben gideyim.” 
demiş. Atını almış, tam gidecek -Çerkezlerde âdettir ya- ev sahibi, giden misafirine “Biraz daha kalsan.” demiş. Misafir de: “Pekiyi öyleyse, biraz daha kalayım. Atımı nereye bağlayayım?” demiş. Çerkez ev sahibi: “Nereye olacak? Gel dilime bağlal” demiş. Ben de dilimle kendimi bağladım. 

Onun için, büyüklerimiz: “Çocuklar anne babayı eğitir.” 
diye boşa dememişler. Bizim otokontrolümüz oluyorlar; bizi denetliyorlar. Biz de biliyoruz ki, yaptığımız bir hata onlara çok ağır bedel ödetecek. Kötü örnek olmadığımızda onlar, doğrulara sahip çıkacaklar. 

Bizler ziyareti seven toplumuz. Gideceğimiz yere bir şeyler götürmeyi severiz. Hasta ziyaretinde en etkili hediye çiçektir. Bazen süt, su, kolonya düşünülüyor. Kolonya belki olabilir; ancak yiyecek, içecek uygun olmayabilir. Hasta, çok yakınınız, dostunuz ise, maddî bir katkı düşünebilirsiniz. Tabii, ihtiyacı varsa. Yoksa, çiçekte inat edelim. 

Paris’e gelenler “Dostlarımız için ne alalım?” diye soruyorlar. Ben de: “Çanta veya saat alınabilir.” diyorum. Bazıları giyim eşyası, gömlek, tişört gibi şeyler almak istiyorlar. Müdahale ediyorum. Hediye olarak giyim eşyası çok uygun değildir; çok tercih edilmez. Ancak çanta, saat türü şeyler en idealidir. 
Eğer ev ziyaretine gidecekseniz; bir tablo olabilir ya da almak istediğiniz şeyi ev sahibine sorabilirsiniz. Hem alacağınız şeyin limitine göre, kendisi başka bir şeyi söyleyebilir. 

Gelen hediye, bizim kültürümüzde bir kenara bırakılır. Şimdilerde; bir kenara bırakılsa da, hediyeyi alan kişinin özenerek açması çok isabetli olur. Eğer normal ziyaretse ve ziyaretçiler tatlı veya lokum türü bir şey getirdilerse, ikram için sizde de bir şeyler varsa, gelenden, çok az olmak şartıyla, ikram edilmelidir. 

Yemekli bir davete giderken genelde pasta, yaş pasta alınabilirse daha iyi olur. Çikolata, hazır paket değil; tartılarak alınan ve özenle sarılan olmalı. Hazırın şu cinsine karşıyım: Marketlerde dikdörtgen, yassı paketler var ya, onlar çok sıradan. Kare ya da dikdörtgen; ancak derin olan paketlere sardırmalısınız. 

Yemeğe geçtiğinizde, bir şeyler atıştırmış olmamalısınız, iştahınız açık olmalı ve afiyetle yemelisiniz. 

Misafirler için masa hazırlanırken eğer erkekler ve bayanlar ayrı oda ve masalarda yemiyorlarsa, bu durumda bir masada eşlerin yan yana, beylerin karşı karşıya gelmesine dikkat edilmelidir. Çocuklar, büyüklerin karşısına değil, kendi yaşıtlarının karşısına oturtulmalıdır. Ev sahibinin çocuğu yoksa, misafirlerin çocukları; varsa örneğin iki çocuk ise, bayanların sağına gelecek şekilde oturtulmalıdır. 

Kıbrıs’ta olanlar “monoliha” yemeğini iyi bilirler. Bizim ıspanağın bir başka türü; ama hiç alışık olmadığımız bir kokusu vardır. Hintlilerin baharatı gibi kokar. Kıbrıslılar bunu özel misafirlerine yaparlar ve değerli bir yemektir. Yemediğinizde alınırlar. Kıbrıs’ta bulunduğun bir yemek davetinde, abartmamak 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gerektiğini çok iyi fark ettim. Yemekle ilgili yorumumu abarttım. Ev sahibi, benim bu kadar beğendiğimi görünce bana tekrar ikram etmek istedi. Ben, “Hayır, teşekkür ederim.” desem de “Utanmayın.” diyerek tabağımı doldurdu; bitirmek için çok zorlandım. 

Masada, uzağınızda bulunan ikramlardan yararlanmak için sakın kendiniz uzanmayın. Çekinmeden istemelisiniz. Ev sahibi zaten fark edecektir. Ama fark etmezse isteyin canım. 

Yemekten önce meyve yemek, tıbbî olarak önerilse de maalesef bu alışkanlık bizlerce uygulanmamaktadır. Meyveleri bizler yemekten sonra tercih ediyoruz; aslında boşa yiyoruz. 
Yemekten önce yenen meyve, mideyi yemeğe hazırlayacağı için, yemeğin hazmını kolaylaştıracak ve dengeli yememizi sağlayacaktır. 

Misafirlerin, evden aracının yanına kadar uğurlanması büyük bir nezakettir ve nezaketin üst baremidir. Yaptığınız davranışların “Vay bel” noktasını, “işte bu!” noktasını yakalamanız gerekir. Araca kadar uğurlamak, işte bu, nezakettir. 

Devletler protokolünde, ev sahibi olan bürokratın, başbakanın, cumhurbaşkanının, konuğunu dış kapıya kadar uğurlaması, en üst derecede nezakettir. Bu nezaketin bir de anlamı vardır: “Bizim için çok önemlisiniz; sizinle dostluğumuzun uzun süre devamını diliyoruz.” diye algılanması gerekir. 

OsmanlI döneminde, misafirler uğurlanırken kendilerine, ilâveten hediyeler takdim edilirdi. Bu hediye, evin hanımına verilirdi. Eşi ve çocukları için, günlük kullanabilecekleri türden veya ailece kullanılabilecekleri hediyeler düşünülürdü. Bazen sabun, havlu gibi şeyler; çok özel, el yapımı şeyler olurdu. 

Bugün Paris’te, en ekstra hediyelik eşyalar arasında, özel yapım, saf bitki sabunları revaçtadır. Sabunu bizden görüp 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aldıklarına göre, bunun, hediyelik eşyaların arasına girnnesi de bizim etkimizledir, diye düşünüyorum. 

Hiç unutamam; misafir olduğumuz bir ailenin çocuklarına çikolata almış ve çocukları sevindirmek istemiştim. Evin hanımı, çok açık sözlü olduğu için, çocuklara aldığım çikolatalar için, “Biz çocuklara çikolata yedirmiyoruz; dişlerine zarar veriyor.” demez mi? Herhalde, biz yanlış anlamayalım, kırılmayalım diye çocuklara çikolataları ikram etmişler. Çocuk ya, ellerini çikolataya bulaştırmadan nasıl yesin? Çocukluk hali; bulaşacak. Elleriyle koltuğa dokunmasınlar mı? Evin hanımı çocuklara kızarken bunu üzerime almamak için çok çaba harcadıysam da, vicdanım “Fırçayı iyi yedin!” diye beni ikaz etti. 

Erkeklerimiz tahammülsüz oldukları için, eşleri hazırlanırken “Ben araca gidiyorum, sen gelirsin.” derler. Evin hanımı hem eşini daha fazla bekletmemek hem hediyeyi hem de çocukların malzemelerini almak için özel çaba sarf eder. Çıkarken ocağı, suyu kontrol etmek de ona ait olacağından, anahtarı eşi almıştır diye kapıyı kapatır ve çıkar. Güzelim ziyaret, sabırsızlık yüzünden perişan olur gider. Anahtar içeride kalmıştır. 

Unutmayın; evden birlikte çıkıyor olmak, kapıyı birlikte kilitlemek ve araca binerken eşinizin kapısını açmak, aile protokolünün en önemli ayağıdır. 

Eski Türk geleneğinde kadın, erkeğin desteğini almadan ata asla binmezdi. 

Bayanlar eşlerine yardım ederler malzemeleri araca koymak için. Eşlerin, aracın kapısında beklemeleri gerekir. Eş kapıyı açar ve hanımı araca bindikten sonra kapatır. Kendi yerine gitmek için, aracın arkasından dolaşır. Çocuklar yetişkin olana kadar, hanımların önde, eşleriyle birlikte oturmaya özen göstermeleri gerekir. 
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Bu satırları yazarken, Cezayirli veya Tunuslu bir bey, balkonda uzun süre sesli konuşma yaptı. Hem dikkatimi dağıttı hem de benim negatif enerjimi aldı. Bir Fransız bunu yapmazken bir Cezayirli, bir Tunuslu bunu neden yapar? Bunun terbiyesini almadıkları için mi, yoksa iklimin etkisi mi? Bence, birikimleri ve görgüleri çok özenli değil. 

Bizler, geçmişimizle gurur duymalıyız. OsmanlInın terbiye sistemine teşekkürü bir borç bilmeliyiz. Cihanşümul bir devlet olmanın, gücü temsil etmenin ve gücün yanında temizliği, zarafeti, estetiği katmış olmanın erdemini doya doya yaşamalıyız. 

Türkiye’mizde en büyük eksiğimiz şu: Şehre göç eden insanları bir formasyona tâbi tutamadık. Birlikte yaşamanın kurallarını onlara öğretemedik. Sonra da onların, yaylada, ovada ve tabiattaki yaşayışlarını şehirde temsil etmelerini hazmedemeyip onları dışladık. 

Kırsal kesimdeki birisinin rahatsız etme ortamı var mıdır ki? Köyünde, kasabasında, rahatsız edecek ortam, nüfus ve diyalog yok ki. Ama şehre geldiğinde, rahatsız edecek yüzlerce insan, yüzlerce ortam çıkıyor karşısına. Bu nedenle, birlikte yaşama bilincini temelden vermek zorundayız. 

Verdiğim seminerlerde, katılımcıların en çok istedikleri konular, insanların eğitimi. Bir kısmı kendileri için istiyor; bir kısmı, muhataplarının eğitilmesini istiyor. 

Enteresan olan şu: Ekonomik imkânlar eşitlendikçe semtler yakınlaşıyor ve birleşiyor. Üst katınızdaki, boşalan daireye yeni taşınan ailenin hanımının, çocuğuna balkondan, daha önce hiç duymadığınız bir tarzda birşeyler dediğini duymaya başladığınızda ne yapacaksınız? Apartmanı veya mahalleyi mi değiştireceksiniz? Bunun, çözüm olmadığı kesin. Kaçacak yer bulamazsınız. 
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Toplumun öz değerinin saptanması gerekir. Bunun için de, belki polisiye yardım, ama muhakkak ahlâki müeyyideler gerekir. Avrupa’da polisiye yaptırımın ne kadar etkin olduğunu görüyor ve müşahade ediyorum. Yasalar var ve işletiliyor. 

Bizde, yasalar maalesef etkin bir şekilde işletilemiyor. 

“Polis yoksa kemer takma.” diyenler, “Polis yoksa geç, boşver.” diyenler, “Devletin malı deniz...” diyenler ve “Her koyun kendi bacağından asılır.” diyenlerinizle maalesef, kuralları işletemezsiniz. 

Yasa koyucuların işitilmeleri gerekir. Ahlâken, dinen ve de yargılayarak, hesap sorarak... Nerede olursa olsun insanlar dinî ve ahlâkî açıdan eğitim görmelidirler. 

OsmanlI beyefendisinin temelinde, din terbiyesi çok etkindir. O dönemde, genişleyen topraklara şehirlerden, saygın aileler yeni yerlere göç ettirilirdi. Ayrıca, çok iyi eğitim almış dervişler gönderilir; ruhlara hitap edilir, kul hakkından bahsedilirdi. insanlığa yapılacak iyiliğin, Allah’ın rızasını almak olduğu; ama insanları rahatsız etmenin de kul hakkı olduğu, bunun sorumluluğunun ağır olacağı anlatılırdı. 

İstanbul’da üretilen, geliştirilen davranışlar, edep ve terbiye şekilleri önce mahallelere, sonra taşraya ve Rumeli bölgesine yayılırdı. Bunlar fermanlarla, erenlerle, dervişlerle ve memurlarla yayılırdı. En önemlisi ise, insanlar inanç bilincini taşır; bu bilinçle kendileri bizzat uygularlardı. 

Büyüklerin küçüklere, küçüklerin de büyüklere davranış ve hitap şekillerine kadar tüm ayrıntılar düşünülür, hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmazdı. Büyükler, küçüklere hitap ederken “sabi, efendi, bey, yavrum, evlâdım” gibi unvanları isimlerine muhakkak ilâve ederlerdi. Uzaktan bağırarak asla hitap edilmez ve çağrılmazdı. Çocukla dahi konuşacak ise, ondan izin alıp 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söze başlarlardı. Bu hitaplarla yetişen nesiller, saygın davranış sergilerlerdi. Kendilerine saygıları artar ve aynı davranışları uygulanna konusunda gayretli olurlar, yapmayanı ayıplarlardı. 
Mahallenin ayıpladığı insanlar, oralarda çok barınamaz, yeni yerlere taşınırlar; aynı hataları buralarda yapmamaya özen gösterirlerdi. Terbiye modelini iyi almamış bir genç, istediği kızı alamaz; diğer türlü kız ise dul erkek ile evlendirilirdi. 

1950’lerden sonra, sosyo-ekonomik sirkülasyon nedeniyle, bu mozaik günümüze taşınamadı. Mozaik, diyorum; çünkü OsmanlI, dünya devleti olduğu için, çeşitli milletleri bünyesin¬ de barındırır; gördüğü tüm güzellikleri bünyesine monte eder ve bunların uygulayıcısı olurdu. Mutfak kültürü, kumaş kültürü, koku kültürü ve davranış kültürü sürekli gelişme gösterirdi. Tüm sınırlarına, Türkçenin İstanbul’da konuşulan şeklini yaymaya çalışır; İstanbul Türkçesini imparatorluğun dili kabul ederdi. Zeki Müren’de dinlediğiniz Türkçenin, eski Türkçenin çok az kalıntısını taşıdığını düşünürseniz ne demek istediğimi anlarsınız. 

Müzeyyen Senar, seyircilere karşı sırtını döndüğü için çok mahcup olmuş ve bu durumu dile getirerek seyircilerden özür dilemişti. Geçmişin terbiyesinin günümüze yansıması olarak gördüm ben bunu. 

Yitirdiğimiz cennetimizi bizler, evimizde emek vererek yeniden canlandırmalıyız. Muhatabın yüzünü görmeden konuşmamalı, sesimizi onun sesinden daha fazla artırmamalı, üçüncü şahıslara sırtımız dönük olduğunda konumumuzu, oturuşumuzu yeniden ayarlamalıyız. 

Oturma şekli, kişinin terbiyesini ele veren en etkin davranışlardan birisidir. Birincisi konuşmasıdır, İkincisi de oturuş şeklidir. Büyüklerin önünde bacak bacak üstüne asla atılamaz. Bu kural, bugün hâlâ geçerlidir. 
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Ailemle beraber, anne ve babamızın ziyaretlerini yaparken yanımıza Stiv’i de dahil etmiştik. Oğlumuza arkadaş olan Stiv; yarı Alman, yarı Fransız idi. Aile sıcaklığımızı hayranlıkla, İçtenlikle izliyordu. Ama oturuş şekli genişçe ve uzuncaydı. 
Babacığım, sonunda dayanamadı: “Tamam oğlum, bunların görgü kuralı bu. Kabul ediyorum. Hiç değilse, benim yanımda biraz derli toplu oturmasını sağlayamaz mısınız? Hakaret ediyormuş gibi geliyor?” diyerek üzüntüsünü dile getirmişti. 

Bireyselliği, özgürlüğü farklı yorumlayan Batı insanı, bence zarafeti kaçırdı; hatta ruhundaki estetiği de kaybetti. 

Folklorik hareketler, ritmler, törensel davranışlar, hayatımızın senfonisidir aslında. Avrupa, müziksiz bale yapıyor. Mekanik bazı hareketler, vitrinde göze hoş gelse de, bir şeylerin ciddî eksikliği size şu hissi veriyor: Geleceği bunlar sembolize edemezler, insanlığı tatmin edemezler. Bu nedenle, adab-ı muaşeret terbiyesini almadan önce, insanın kişilik eğitiminin aile tarafından pekiştirilmesi gerekiyor. 

Yalanla tanışan ve yalanın meşru gerekçesini duyan insanlar, maalesef, kişiliklerinde tutarlılık gösteremiyorlar, insanların yalanla tanışmaları da maalesef iyi niyetli, masum yalanlarla başlangıç yapıyor. Annesinin telefonu çaldığında, annesi yanında olduğu halde, telefonu açıp “Annem telefonu evde unuttu.” diyorsa; kapı çaldığında, babası evde olduğu halde “Babam evde yok.” demesi İsteniyorsa; yalanın, hayatın parçası olduğu zannına kapılmasını engelleyemeyeceksiniz. 
“Evde yok.” dediğinde bitmiyor; karşı taraf: “Ne zaman gelir, şu an nerede?” diye sorduğunda, bu sorulara cevap vererek bundan sonrası için, tecrübesini, bilmeyerek geliştirmektedir. 

Yalanla tanışan insanlar, ne kendisine ne de topluma güven duyacaklardır. Bunun üzerine bina edeceğiniz nezaket 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kuralları, zarafetll davranışlar istikrarlı oinnayacak, kayıp gidecektir. 

Yalanla tanıştırnnadığınnız neslinnizi nezaket, zarafet, adab-ı muaşeret konularında çok daha sağlıklı eğitme imkânımız olacak ve ömür boyu, kendilerine olan saygılarının gereği, terbiyeli insan olma erdemini üzerlerinde taşıyacaklardır. 

Adabı muaşeret dersini alan insanların yürüme, konuşma şekilleri farklı olacaktır. Diğer insanlara yardım etmeyi, saygılı olmayı, fıtratlarının gereği olarak göreceklerdir. Belirli zaman ve günlerde dostlarını arayıp soran, onların sıkıntılarını önemseyen insanların, toplumda sayıları az olmakla birlikte, gayretlerimizle, desteklerimizle çoğalmalarını sağlayabiliriz. 

Size çok basit bir örnek vereyim: Çocukken ailemiz evin kapılarını açıp kapatırken, apartmanın merdivenlerinde koşarken bize şu öğütte bulunurlardı: “Alt katta veya üst katımızda birileri hasta olabilir; yarın işe erken gidecekler olabilir; uyumuş olabilirler. Lütfen sessiz olun.” Bunları diyerek hem aklımıza hem de vicdanlarımıza hitap ederlerdi. Şehir hayatı bu sorumluluğu gerektirir. Siz hasta veya uykusuz olduğunuzda size yapılmasından rahatsız olduğunuz için, empati kurabilme ve çocuklarınızı bu bilinçle yetiştirme erdemini gösterebilmelisiniz. 

Çocuklarına “Dur, susl” dediğinde onları durduramayan, susturamayan aileler, özür dileyerek ifade ediyorum, bana dönüp aynen sırıtarak “Durmuyor, susmuyor amcası; çok yaramaz bu çocuk.” diye durumu seslendiriyor. Şimdi anlıyor musunuz, esas eğitilmesi gerekenin kim olduğunu? Çocuklarla konuşmalı; vicdanlarına hitap etmeli, “ayıp” kavramını onlara yerleştirmelisiniz. Nasıl ki kapıyı çarparak çıkmak, bir hakaret anlamı taşıyorsa ve bunun ne anlama geldiği öğretilmemişse. 
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O kişiye Aiiah yardım etsin. O, bir vakadır artık. Sanırım yaniiş oidu. Aiiah, onun çevresindekiiere yardım etsin, istanbui’da üst katımızda, namaz kıian bir aiie vardı. Namaz kıiarken, sec¬ de yapacağı esnada, dizierini haiıya yavaşça koyardı. Ama oniar gibi, namaz kıian arkadaşı oniara ne zaman geise hemen aniardım. O, secdeye giderken “güm” diye ses geiirdi. 

Adab-ı muaşerette, görgü kuraiiarında dikkat ediiecek en önemii, en hassas nokta; sana yapıimasını istemediğin bir şeyi başkasına asia yapmamaktır. 

Son zamaniarda, çocukiu aiieier misafiriiğe gittikierinde, daha rahat etmek için, bayaniar maaiesef çocukiarı, babaiarının ortamına yöniendirmektedirier. Bayaniar biimeiiier ki; erkekier bir anda birkaç işi biriikte yapamaziar; hem çocukia iigiienip hem de sohbet edemezier. Karakterieri gereği çocuk sesine tahammüiiü değiiier ve oniaria iigiienmeye müsait oimayabiiirier. 

Misafir geiinen evde teievizyon asia açık oimamaiıdır. Misafir oian aiie: “Dizi vardı, bakaiım.” dememeii; biriikte oiduğu dostiardan istifade etmeye çaiışmaiıdır. 

Bir seyahat nedeni iie yoicuiuk yaptığım esnada, bir aiiede misafir oimam gerekti. Eve girdiğimiz anda evde ağır bir koku vardı. Normai şartiarda, bu kokunun fark ediimesi gerekir. Fakat nemden ötürü, ev ahaiisinin fark etmediği bir koku oiuşmuştu. istemeye istemeye kaimak zorunda oiduğum gece, yatağa girdiğimde, kokunun yastıktan geidiğini aniadım. Evet, yastık çok kirii idi. Kıiıfı yeni takiimış oisa da yastık içi hiç yıkanmamıştı ve çok ağır kokuyordu. Geceyi yastıksız geçirdim. 
Neyse ki, yastıksız yatmayı seviyordum da sorun olmadı. 

Türk aileleri, ayakkabının ucuzunu almaya çalışır. Halbuki omurilik ve baş ağrılarında konforsuz ayakkabıların etkisinin 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büyük olduğunu biliyoruz. Tam bu satırları yazarken yine telefonum çaldı. Sami Bey, hatta idi ve soru sordu. Yemekle ilgili konulardan bahsettiğimden olsa gerek, akıldaki ilk soru soruluyor nedense. “Davete gittiğimiz evde sevmediğimiz yemek varsa ne yapacağız?” dedi, iyi bir soru, ciddî bir sorun. Ben de, az da olsa yemek gerektiğini söyledim. Ama asil olanın, ev sahibinin, yemek tercihlerini sorup ikram etmesinin en doğru şey olduğunu; bamya, pırasa gibi yemek ikram etmekten kaçınılması gerektiğini söyledim. 

Yastıklar genelde yıkatılmıyor. Eskiler, yün yastık kullanırlardı. Güneşli günlerde, kılıflarından çıkarılan yünler yıkanır, çırpılırdı. Günümüzdeki yastıkların böyle bir özelliği yok ve yıkamayı ihmal ettiğimiz kesin. Kurutulması sorun olduğu için; ancak kuru temizlemeciler bu işi çok rahat halledebiliyorlar. 

Diş fırçasının kullanım tarihi geçiyor. Misafir olduğum evlerde, diş fırçalarının ömrünün dolduğunu görüyorum. 

Pantolon kemerlerini çok geç değiştiriyorlar. Kemeri, aksesuar olarak görmüyorlar da ondan. Pantolonu tutmak için takılır zannediyorlar; zannediyoruz. Ya da kemer takmıyorlar. 
Kumaş pantolon giydiklerinde bellerine oturuyorsa kemere gerek görmüyorlar. Kumaş pantolon ve takım elbise kemersiz giyilmez. Spor giyimlerde, kemer olmaması daha uygundur. 

Bizlerin en az değiştirdiğimiz ve biriktirdiğimiz ürünlerin listesi aşağıdaki gibidir: 

1- Ayakkabı 

2- Yastık 

3- Diş fırçası 

4- Kemer 

5- Bayan çantası 
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Çok sevdiğim dostum ile uzun süredir görüşemiyordum. 
Nedenini merak ettim ve onu aradım. Biraz resmî konuşan dostuma “Hayrola, neden böylesin?” diye sorduğumda, durumu izah etti. Bize gelmek istedikleri gün, müsait olmadığımız için ziyareti ertelemişlerdi. Ancak bizler sonra arayıp kendilerini davet etme inceliğini gösterememiştik. Eşine karşı, en yakın arkadaşının vefasızlığını izah edememişti ve çok haklı idi. Bizim, arayıp tekrar davet etmemiz gerekirdi. 

Dostlarınızın doğum günlerini, evlilik yıldönümlerini özel ajandanıza lütfen not edin. Zaman içinde şehir farkı, güncel işler ve sağlık sorunları gibi nedenlerden ötürü ihmal ettiğimiz dostlukların devamını, özel anları hatırlayıp dostlarımızı yalnız bırakmadığımızı, okul hayatından sonra veya taşındığımız semtten - şehirden dolayı unutmadığımızı göstermek, en güzel jest; özel günlerde, tam ihtiyacımız olduğu anda gelecek mesaj veya bir ses olsa gerek. 

Mesajınız gelmiş olmasınl 

*■*•■*• 

Çocuklarınız kaba bir hareket veya görgüsüz bir davranış yaptıklarında, kimse çocuklarınızı yargılamaz. Önce, kimin çocukları olduklarını merak ederler. Eğer biliyorlar ise, onların gözlerinde saygınlığınızı yitirirsiniz. 

Bizim toplumda, kendisi yapmasa da karşı taraftan isteme gibi, hususi bir durum vardır. Eleştirilmekten hoşlanmayan; ancak eleştirmeyi seven bir toplum olduğumuzu belirtmem gerekir. 

Unutmayın ki, toplumun gözü her an üzerimizdedir. Sözlerimiz ve davranışlarımız, toplumun ince eleyip sık dokuyan süzgecinden geçmektedir. Bu nedenle, toplumla ve diğer insanlarla münasebetlerimizde uygulayacağımız kuralları iyi bilmemiz gerekir. 
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insanı hayatta başarıya ulaştıran sosyal, ekonomik ve kültürel etkenlerle birlikte, Osman Bey’in dediği gibi, adab-ı muaşeret gereği nazik ve terbiyeli olmanın gereği bilinmektedir. 

Dikkat edin, göreceksiniz ki; aynı zekâ ve düşünme gücü taşıyan, aynı seviyedeki insanlardan bazılarını çok sever, bazılarından hoşlanmazsınız. Yani “şeytan tüyü” dediğimiz özellik, hemencecik göze çarpar. Bu ise, terbiye, nezaket, görgüdür. 
Sınıflarda gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin sevdiği çocuklar hep, terbiyeli ve nazik olanlardır. Her toplumda, sevilip sayılmayan insanlar; şeytan tüyünden; görgü ve terbiyeden, nezaketten yoksun insanlardır. 

Nezaket ve terbiyenin temelinde her zaman, başkalarına iyilik edebilme düşüncesi gizlidir. Nezaket, sadece sevdiklerimize değil, herkese karşı gösterilmelidir. 

Görgülü insan, başkalarını rahatsız etmez. Annem, kardeşlerime derdi ki: “Sizden daha fakir dostlarınızın ziyaretine gittiğinizde sakın takıp takıştırmayın; bunu yapmak, insanlığa yakışmaz ve bu hal, nezaketi aşan bir tavırdır.” 

“Görgü, ailede başlar.” diyenler ne kadar haklılar; anladınız sanırım. 

“Peki, iş dünyasında ilk ders nedir?” diye sorarsanız. “Randevudur.” derim. Nazik insanların ilk yapacağı şey, randevuya sadık olmaktır. Randevusuna vaktinde gelmeyen bir kimse, kişiliğinden çok şey yitirir. Yitirilen kişilik, “güven” demektir. 

Güven, modern insanların başarılarını sağlayan unsurların başında gelir. 
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27. Vurun Tekmeyi 

1920’li yıllarda Türkiye’de ve tüm dünyada verem, tehlikeli bir hastalıktı. 

Toplu halde çalışılacak yerler için - ki o zaman Türkiye için “devlet dairesi” anlamına geliyordu. Özel sektör Yahudilerden, Ermenilerden müteşekkildi. Masum Anadolu’nun uyanık insanları Türkler, ticareti henüz öğrenememişti. Yasa çıkarılmış; iş başvurusunda bulunacak insanlardan ciğer filmi istenmesi kararı alınmıştı. 

Yıllar geçti, verem bitti; ama Özal’a kadar, devlet dairesin¬ de ikâmetgâh ilmühaberi, kimlik fotokopisi, temiz hal kâğıdı ile birlikte, bu ciğer filmi hep istenir oldu. Adamın ciğerine bakıyorlardı. 

Özal: “Yahu, nedir bu prosedür, neden istiyorsunuz?” 
dedi. Bürokratlar: “Efendim, yıllardır istenir; bir hikmeti vardır herhalde.” diyerek cevap verdiler. 

“Beş Maymun” hikâyesi vardır. Maymunları bir odaya kapatırlar. Tepeye de bir muz asarlar. Maymunlar, muzu görür de saldırmaz mı? Saldırdıkları esnada, tepedeki fıskiyeden suyu açıyorlar. Islanan maymunlar kaçışıyor; ancak az sonra tekrar 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müdahale edince yeniden ıslanıyorlar. Birkaç tekrardan sonra, ıslanmaktan hoşlanmayan ve bıkan maymunlar artık, asılı olan muza ellerini uzatmıyorlar, içlerinden birisini alıp farklı bir kafese koyduklarında bizim maymun bakıyor kimsede hareket yok. Elini tam uzatacağı sırada dört maymun buna öyle bir dayak atıyor ki, kurtardığı canı için sevinçten ağlıyor, içerden bir maymun daha alıyorlar; yani bir tane daha veriyorlar. Yeni maymun, hoşbeşten sonra bakıyor ki muz orada “Gel beni al.” 
diyor. “Bunlara bakma; sen çok zekisin.” diyor. 

Özal “Neden?” diye sordu; filmi kaldırdı. Sizin de “Niye?” 
diye sorabilmeniz için ipi koparmanız gerekir. 

Filler doğduğunda, ayağına ip bağlarlar, ipin boyu kadar gider. Ayağını atmak istediğinde, ipin “Durl” demesi ile, adım atamayacağı beynine işler. Büyüdüğünde ise, ipin boyu beynine kazıdığı için ve ayağına hafif de “Hayır.” dediği için, ipi aşamaz. 
Kocaman fil, bir tekmede koparacağı ipe tekmeyi vuramaz. 

Tarihte en güçlü tekmeleri zulme, haksızlığa, tecavüze, adaletsizliğe karşı peygamberlerin vurduğunu görürsünüz. 
Sonrasında da, onlardan ilham alan seçkin insanlar tekmeyi vurmuştur. Bu kadar güçlü inancı olan insanlar, tarihin balansına ayar yapmışlardır. 

Her bireyin, “Neden?” demek için gücü vardır. “Neden?” 
dediğinde, hakikatleri bulma süreci başlamıştır. Neden yaratıldığını soran her insan, elbette, sorusunun cevabını bulmanın manevî mutluluğunu bu dünyada yaşamış; edebî âlem ona çok sevimli gelmeye başlamıştır. 

AvrupalI, “Neden?”i her şeye sormuş; ancak kendi kaynaklarında gerekli cevabı alamadığı için, maneviyattan uzaklaşmış. Teknolojide ise, “Neden?” sorusu onu uzaklara, çok uzaklara götürmüş. 
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Tüm insanların, ömrünün bir döneminde ayağına böyle iplerin bağlandığı muhakkaktır. Okulda öğretmeni: “Bu dersi anlamıyorsun.” der; öğrenci, anlamadığını, anlamayacağını düşünür. Anne ve babası: “Bundan bir şey olmaz.” der ve çocuk, bir şey olmayacağına kendisini inandırır. “Gençlik döneminde dahi iyi satış yapamıyor.” diye işten çıkarılır, sonra bir farklı yorum ile birisi onun iyi satıcı olduğunu keşfeder; onu da buna inandırır; başarılı çalışmalar yapar ve kovulduğu şirketin satış - pazarlama müdürü olur, işte böyle; birilerl sizi keşfetmezse, ayağınızdaki ipten daha güçlü olduğunuzu söylemezse sizin, tek başınıza bunu yapmanız imkânsızlaşır. 

Hayvanlar, sorgulayamadığı ya da birbirlerini motive edemediği için, ömür boyu ipe mahkûm olurlar. 

içinizdeki isteği, arzuyu yitirmediğiniz sürece, eninde sonunda, yaratıcı size o istediğiniz değilse bile, size uyan başka bir şeyi, daha güzel şeyi nasip edecektir. Kesinlikle sizi sizden çok seven sahibinizden bunu ister, gayret gösterirseniz önünüze bir sürü fırsat çıkaracaktır ya da size bir yol göstereni muhakkak bulacaksınız. 

Eğer, ayağınızdaki ipi çözmeye, koparmaya niyetiniz varsa, gücünüz de var demektir. Yürümeye devam edin. Topallasanız da... Topallamak da yürümek sayılır, unutmayın. Yeter ki alışkanlıklarınız, kaygılarınız, zanlarınız, korkularınız, sizin duvarınız olmasın. Sizi eleştiren birisini yakınınızda bulundurun ve sizin, atalete düşmenize engel olsun. 

Denek olarak kullanılan balıklar üzerinde yapılan çalışma¬ da şöyle bir gözlem yapılıyor: Birinci akvaryumda aynı cins balıklar bulunuyor, ikinci akvaryuma da aynı cins balıkları koyuyorlar; ama yanlarına, yırtıcı balık dediğimiz “cat fish” koyuyorlar. On gün sonra, birinci akvaryumdaki balıkların şişmanladığını, mayıştığını, renklerinin solduğunu gözlemliyorlar. 
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ikinci akvaryumdaki baiıkiann ise, yırtıcı baiığın saidırıianndan korunmak zorunda kaimaiarından ötürü, atietik görünüm eide ettikieri, renkierinin daha canii oiduğu göziemieniyor ve kendisini canii tutabiimenin yoiu buradan geçiyor. 

Savaş teknoiojisi sayesinde insaniık, teknoiojik iieriemenin en önemiiierini savaş yıiiarında eide etmiştir. Hayatta kaima savaşı, zamanı verimii değeriendirmeyi gerektirmiştir. Topiumiar, en zor yıiiarında daha büyük başarıiar eide etmişierdir. 
Kişiierin de başanianna baktığımızda hastaiıkiann, kıtiıkiann, oianaksıziıkiann ve rekabetin oiduğu dönemierde, daha başarıiı portreierin çıktığını göreceksiniz. 

Direncinizi kırmayın, inancınızı yitirmeyin, “içinizdeki şarkı susmasın.” deyimini çok tutuyorum. Saatin zembereği gibi oian isteğiniz hiç bitmemeii, ümidinizi yitirmemeiisiniz. Zor şartiarın, sizin için fırsat oiduğunu unutmamaiısınız. Japonca- da, “kriz”in keiime karşiiığı “fırsat” demektir. Tüm zor şartiar, sizin kamçınız olmalıdır. 

“Kabiliyetli olup tembel olanlara ne yapacağız?” derseniz, onlara nişadır sürmeyi öneriyorum.Tembel eşekler, yükü taşımamakta direnince, eşeğin sahibi, eşeğe nişadır sürermiş; nişadırın acısı dinene kadar eşek koşarmış. Bu önerim, tembel olanlar içindi. 

Bazılarımız, ayağımızdaki ipi kaderimiz zannederiz; birkaç girişim yapıp vazgeçeriz. Asla vazgeçmemelisiniz. Size verilecek hediyelerin zamanını siz belirleyemezsiniz. 

ismi mahfuz birisi anlatıyor: “Bir yolculuk sırasında, beklediğimiz parayı alamadığımız için mağdur olmuştuk. ‘Ne yapacağız?’ diye düşündüğüm esnada Hanefi Akar bana bir miktar para uzattı; bizim de telâffuz ettiğimiz miktardı. Ben: ‘Neden verdin?’ dedim. Daha sonra o da ‘Hiç, içimden öyle geldi.’ dedi.” 
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inan ki gözetleniyorsunuz; nnağdur oinnuyorsunuz. 

Yine akvaryunn örneği vereceğini sizlere. Büyük bir akvaryum, ortasından seyyar cam ile ayrılır. Bir tarafa küçük balıklar, diğer tarafa ise büyük balıklar konur. Büyük balıklar, küçük balıklara saldırmak için hamle yaparlar; ancak aradaki bölmeye çarpıp geri dönerler. Bir, iki, üç... derken sonra, saldırmaktan vazgeçerler. Tam, camın önüne geldiklerinde hemen geri dönerler; çarpmaktan usanmışlardır. Aradaki camı kaldırırlar; ancak yine aynı hizaya geldiklerinde o noktadan geri dönerler. 
Yemleri, burunlarının dibindedir; ama onlar hâlâ, çarpacağını düşünüp hamle yapmaz. Hayatta, başınızı çarptığınız, başaramadığınız onca iş, girişim vardır, hayalleriniz vardır. 

Yaratıcının, oradaki engeli ya da ona ulaşmamızın zamanını takdir etme gücü ve kudretinin zamanını bizler bilmiyoruz ki... Aradaki cam alındı da ben elimi uzatıp başaracaksam. 
Ya da birkaç olumsuzluk, benim kaderim olarak mı kalacak? 
Buna izin mi vereceğim? Zihnimdeki camı çıkarmak gücünü, yaradan bana verdi ise, önce onu çıkarmakla, başladığım işin yüzde ellisinin bittiğini bildiğim halde neyi bekliyorum dersiniz; nişadır mı? Veya “Hadil” diyecek bir dost mu? Ya da beni keşfeden bir öğretmeni mi? Eşim: “Sen istersen başarırsınI” derdi; istesem mi acaba? 

Recep Uzunali hocam vardı; “Bir insan, isterse tekeden süt çıkarır.” atasözünü çok tekrar ederdi. “Tekeden süt çıkar mı?” 
dersiniz. Bir tohum, kayayı bile “Hul” deyip çatlatıyorsa, ben de “Bismillah...” deyip zihnimdeki ipi parçalayamaz mıyım? 

Gayreti bile ibadet sayan dinimiz, bana “Durmal” diyorsa, durur muyum artık? 

Bismillahirrahmanirrahim... 
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28 . TUTKULARINIZ VaR MI? 

Gök gürlüyor, şimşekler çakıyordu. Paris’in, en sevdiğim saatleridir. Yazın, en sıcak anlarda şimşekler çakar; ardından “Ben geliyorum; hemen bir yere sığının, çabuk olun, şemsiyenizi açın!” diyen uyarış, birkaç damla, size “Merhaba!” der. 
Sonra da, bardaktan boşalırcasına -bu deyimi çok seviyorumyağmur yağmaya başlar. 

Sahi; seçilenler, Avrupa’nın şehirlerine geldiğinizde bu belediyeciliği görüyor musunuz? içiniz rahatsız olmuyor mu ya da Avrupa’ya geldiğinizde nereye gidiyorsunuz? 

Kirli siyasete bulaşmayan kesimler, ülkenin gençliğine sahip çıkıyorlar; örnek çalışmalar yapıyorlar. Onlar, dünyanın gıpta ettiği en güzel şehirciliği, çevreciliği yapıyorlar. Onların şehirleri düzenli; cadde ve sokakları tertemiz; herkes kurallara riayet ediyor orada. En güzel ağaçları, en güzel çiçekleri yetiştiriyorlar ve birbirlerine karşı çok hürmetliler. Onlar yere tükürmüyor, çöp atmıyorlar; onlar, kendi gibi olanları, yüzlercesi ve binlercesi ile, dünyanın her yerindeki okulların koridorlarında, sınıflarında ve evlerine giden sokaklarda sizlere gösteriyorlar. 
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“Buyurun başkan olun, müdür olun.” dediklerinde, “Yok yok, sizin saadetinizi gördükten sonra, gitmeye söz verdik.” 
deyip öncekilerin atlarına binip gidecekler; hem de arkalarına hiç bakmadan. Bu gidiş; tutkunun, idealin, rızayı elde etmenin şükrüdür. Dönüp bakmıyorlar. Tutkunun; en üst, en yüce makamı; birilerini yaşatma, kendini feda etme idealidir. 

Bizden öncekiler, bizim yaşamımız için öldüler. Ne için öldüklerini, nereye gittiklerini biliyorlardı. Arkalarına bile bakmadan... 

Paris’in ıslak sokaklarında yürüyelim, dedim. “Bir tutkun var mı?” dedim. “Efendimi” dedi. “Bir tutkun var mı?” dedim. 
“Ne gibi?” dedi. “Yaprağın üzerindeki damlanın, süzülüp paraşütle düşüyor gibi, tek olmaktan, yalnız olmaktan kaçıp idealine ulaşmak için, uçuşunu seyretmek için. Ağaçlardan çıkan kokunun, yağmurda bir başka kokuya bürünmesi gibi. Toprağın varlığını hissettirircesine, burun kemiklerinin içine nüfuz etmesi gibi şeyleri düşünüp değerlendirmeler, düşünceler içerisine girer misin?” dedim. Yağmurun altında yürüyünce, örneğim buradan oldu elbette. 

Güneşin altında bir damlanın güneşe nasıl ayna olduğunu, hem uzaklığını hem de yakınlığını yorumlamasını, tutkusunu öğrenmek isterdim. Damlacık: “Güneş bana çok yakın; ben ona ulaşırım.” diyemez; ulaştığında bu, sonsuzluk olur onun için, insanın durumu da buna benzer mi acaba? “Bize çok yakın olana, toprağın altına konduğumuzda mı ulaşacağız?” 
diye sormak, tutkularını öğrenmek isterdim. Ya da en büyük tutku, yemek yiyip sonra da onu dışarı atmak mı? 

Güzel giyinip “Bakın ne kadar güzelim; ama bu güzellik gün be gün benden alınıyor. Bunun ıstırabı içimde; ama siz yine de ‘Aman ne güzelsin, güzelliğin hiç bitmeyecek.’ derşeniz veya ben kendimi genç ve güzel gösterdiğim sürece bu sözleri bana diyecekseniz 20-30 yıl daha idare ederim. 
Şimdilik; kim, kiminle onun derdindeyim. Bunları yitireceğimi düşünerek neden günümü zehir edeyim?” diyenlerin tutkusunda mısınız? Veya “Boşver bunlarıl” diyenlerin tutkusunda mısınız? 

Bir tutkunuz olmalı. “Ben sadece, bunları yapmak için yaratılmış olamam.” diyen tutkunuz... 

AvrupalInın bir tutkusu vardı: Dünyal Tutkuyu icraata dönüştürdüler. Ama insanları ağlıyor şimdi. Yaşlıları çok yalnız; kimsesiz olarak ölmek, toprak olup gitmek istemiyorlar. 
Gençleri boşlukta; tutkuları onları yokluğa, bitişe götürüyor. 
Gençlerin babaları, dedeleri sömürdüler, çok çalıştılar. “Dünya” dediler; tutkularına ulaştılar. Dünya: “Ben sizinim; bana doymazsınız, siz benimle tatmin olamazsınız, beni avucunuzun içine alamazsınız. Bu, rüyadır; geçici sarhoşluktur. Hem sizin kabiliyetiniz, benden ötesini yaşamak için verilmiştir. Aldanmakta fayda yok; sarhoşluğunuz, birbirinize teselli olmanız, benden ayrılacağınız an’a kadardır.” dese de kimse duymuyordu. Tutkuları dünya idi, duaları dünya idi. Tüm duaları kabul eden, onların da dualarını kabul etmiş, dünyayı onlara vermişti. Dünya, zehirli bal gibi idi, deniz suyu gibi idi. Dünya, bir daha seslendi onlara. “Sizin kabiliyet, donanım ve becerileriniz, sadece benim için değil, benden sonrası için.” dese de duyulmuyordu artık. 

“Senin tutkun da duymayanlardan mı?” dedim arkadaşıma. 
“Yok, yok.” dedi. “O zaman, tutkunu söyle.” dedim “Tutkunu...” 

Vay be, süper güçlere bak; o kadar çalışmışlar, çabalamışlar; Anadolu’da bir köyde, saf, okumamış bir hacı annenin bulduğunu bulamamışlar. Ölümden sonraya ait reçeteleri yok. 
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“Konuyu değiştirme; tutkunu söyle, dedim.” “Nasıl yani?” 
dedi. “Ahiretin reçetesi var; ama duvarda asılı. Reçetesini okumuyorsun ki... O senden teknolojiyi, aklı, bilgiyi kullanmanı istemiyor mu, onun ibadet olduğunu söylemiyor mu? Onun, senin elinde olması, senin övünç kaynağın olmasından ziyade, sorumluluğunun, diğerlerinden daha çok olduğunu göstermiyor mu?” dedim. “Ama...” dedi. “Vazgeçin şu amalardan; kendinize gelin artık. Elinizde o reçete var; ama, yolsuzluk sizde diz boyu, trafik keşmekeş. Şehirleriniz... Kaçak elektrik kullanıyorsunuz. Almanya’da, küveti parka götürüp kuzu çeviriyorsunuz, otelde mangal yakıyorsunuz. Ülkenizde ağaçlar kesiliyor, doğa yağmalanıyor. Ama, ama başınıza belâ olacak ama’larınız. Tutkunu söyle banal Yağmuru dinlel” dedim. 
“Yağmur durmuş, yağmıyor ki...” dedi. Güldüm. “Yağdığında dinlersin.” dedim. “Onun tutkusu, ulaşmak. Fizik kurallarını alt üst edercesine hem de. Normal kurallara göre, düştüğü yeri delip geçmesi gerekir. Ama bak, nasıl da şefkatle bize dokundular; hiç acıtmadılar. Sen de onlar gibi ol. Ulaşmak istediğin şeylerin olsun; ama acıtmadan, incitmeden... insanların duygularına tercüman ol; yağmur gibi, toprak kokuları versin, bitkiler kokusunu versin; çatlayan dudaklar, topraklar seninle hayat bulsun.” dedim. 

“Sonra?” dedi. “Damla gibi temiz, damla gibi nezaketli ol.” 
dedim. Yağmur tekrar gelmek üzere idi. “Ben metroyla gideceğim, sen nasıl gidiyorsun?” dedim. “Ben de trenle gideceğim.” dedi. Saint Michel’den ayrıldık. Trene giderken, yürümesinde bir tutku vardı, tutkulu yürüyordu. 

Ana ve babalar, öğretmenler tutkuların mimarlarıdır. Hikâyelerinizde onlara tutkuyu anlatın. Önce, bir çiçeği sevsinler; yapraklarından koleksiyon yapıp kuruyan damarlarını, dallarını, kılcal dallarını defterlerinin arasından seyretsinler. 


180 




Tutkularınız Var mı? 


Onlara tutkuyu anlatın. Yıldızlara baksınlar; onlara binip ötelere gitsinler. 

Onlara tutkuyu anlatın. Tutkuları kitap olsun. Okudukça doğa kitabını okuyacaklar; ağaçların yapraklarını, kelebeğin kanadını, arının bal yapışını okusunlar. 

Tutkusu olun; sizi seyretsinler, sizi izlesinler. Taviz vermediğiniz kurallarınızı görsünler. Dişlerini fırçalayan anne babalarını, spor yapan anne babalarını, kitap okuyan büyüklerini görsünler. Yemeğe oturduğunda, babasının, annesinin ne kadar kibar, saygılı yemek yediklerini görsünler. Ağızlarını şapırdatmadan yemeyi onlardan görsünler. Yemekten sonra, rutin olarak yaptığınız aile sohbetini aksatmadan yaptığınızı görsünler. Orada fikirlerinin alındığını, önemsendiklerini; aile hayatını, anne-babaları ve kardeşleri ile birlikte ve fikir çokluğu ile yürüttüklerini görsünler. Rey hakkının gücünü orada fark etsinler. Durması gereken yerleri, kırmızı çizgileri medenî şekilde, saygı İle karşılasınlar. Fikir üretmenin erdemini orada görsünler. Ailesinin, kendisine değer verdiğini fark edip aile müessesesine katkı sağlamanın bilincini elde etsinler. Aile olmanın erdemini bilsinler, aile çekirdeğinin kutsallığının bilincinde olsunlar. Yaptıkları toplantıda herkesin ödevi, görevi olsun; iş bölümünün, paylaşımın, bunu takip etmenin görev şuurunu içlerine yerleştirsinler. 

Çok düzenli bir arkadaşım vardı. Ayakkabılarını her akşam kalıba koyar, yıkanması gerekil olan şeyleri, nemli ise önce asar, kurutur, sonra kirlilerin arasına atardı. Dişlerini özenle fırçalar ve bunu zevkle yapar. Kişisel bakımına özen gösterir; hiç ter kokmaz. Ensesi her zaman temiz, ayakkabıları bakımlıdır. Eve geldiğinde ise, dışarıda giydiği tüm elbiseleri muhakkak değiştirir, evde giyeceği kıyafetleri özenle seçerdi. Günlük takip ettiği yazıları hiç aksatmadan okur, notlar alır, bunları bir 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defterde toplar, kuru kalem çalışması yapardı. Özgün bir giyim şekli vardı. Kendisine yakışan, pastel renklerden oluşan hafif spor tarzda giyinir, kendisinin buluşu olan aksesuarlar kullanırdı. Delinen pantolonuna yama yaptırırdı; ancak siz bunu fabrikanın işlemesi, nakışı sanırdınız. 

Bir gün gömleğinin omzunda, yağlı boyadan yapılmış bir papatya resmi gördüm. “Nedir?” dediğimde açıkladı. Sigaralı birisi, gömleğinin omzunu yakmış; delinen yere kumaş yağlı boyasından çiçek resmi yapmıştı. Çok yakışmıştı; hayranlığım artmıştı kendisine. 

“içinden mi geliyor bunlar?” dedim. “Evet; ancak babaannem ilham verdi bunları bana. Kendisinin hiç aksatmadan yaptığı şeyler vardı. Çocukluğumda, onu herkesten farklı görürdüm. Sıradan değildi. Çok mutlu idi. Küçük şeylerle mutlu olurdu. Hayatı çok iyi yorumlamıştı. Kendisine çok saygı duyardım. Beni severken “Sen bana benziyorsun.” dediğinde sevinçten uçardım. 

Sahi çocuklarınıza “Bana benzemek istiyor musun yavrum?” diye sormaya cesaretiniz var mı? Bir babaanne, torununa “Bana benziyorsun.” dediğinde, torun onun nesine benzediğini düşünüyordu o an? Fiziğine mi, davranışlarına mı? Nasıl bir etkiydi bu? Bir genç, babaanneyi kopyalıyor, kopyaladığında ise çok özel bir kişilik ortaya çıkıyor. Tutkulu bir kişilik; yardım eden, sanatla uğraşan, kendisi ile barışık ve nazik bir model... 

Tutkulu insanlar, aynı zamanda idealist olurlar, idealleri olan birisi, asla dedikodu yapmaz; kendisine bunu yakıştırmaz. 
Onlara güvenebilir, özel konuları onlarla paylaşabilirsiniz. 

Çocuklarınız arkadaş edindiklerinde, arkadaşlarının kimler olduklarını merak etmeli; onları görmeli ve konuşturmalısınız. Çevrenizde, idealist gençleri gördüğünüzde, çocuklarınızı onlarla tanıştırmalısınız. 

Tutkusu olan insanlar, fedakârdırlar ve anılara, dostluklara önem verirler. Sizin, dostlarınıza karşı ilginiz, onlara karşı vefalı davranmanız; onları dostluklara, kalıcı arkadaşlıklara yönlendirecektir. Kâzım Çiçek, bunlardan birisi. Tutkulu ve çok titiz. 
Tutkulu insanların en belirgin özellikleri, nedense, araçlarının çok ama çok temiz olmasıdır. Titizlikte Kâzım Bey mi öndedir, Yavuz Sepet mi, karar veremedim; ikisi birbirinden titiz. Eşlerine sormak gerek, ikisinin de aracına binerken silkelenmeniz ve tozlarınızı dökmeniz gerekiyor. Bunların ikisi de not tutmayı severler, randevularını muhakkak bir yere kaydederler, geç kalanı da affetmezler. “Helvacı geldi mi?” diye sorarlar. 

M. Erdurak not tutmaz. Notları genelde eşi tutar. 

Çocuklara tutku kazandırmanın en güzel yolu, onları bir enstrümanla tanıştırmak; onların sanatsal aktivite ve sporla ilgilenmelerini temin etmektir. 

Özellikle dikkat edin, rahat olsunlar. Sizin zorladığınız şeylerde çok başarılı olmayabilirler. Tercihlerini onlara yaptırın. Unutmayın; bıktırmadan yapın bunu; özendirerek, anons ederek. O alanda ailenizin otoritesi söz sahibi olsun ve yaşına dikkat edin. Bazı aktiviteler için süreç, 5-6 yaşlarında başlar. 

“Onları keşfetmenin en güzel yolu nedir?” mi? 

Müdahale etmeden izleyin; ona değil, onunla konuşun. 
Onunla konuşmanın nasıl olacağını kitabın başlarında okumuştunuz. Hatırlamıyorsanız tekrar; ama yavaş okuyunuz. 
Yavaş yavaş... Özellikle bu kitabı eskitin, karalayın, boyayın, kırıştırın ve not alın. Sizin tutkunuz neden bu olmasın ki? Not alan bir anne, not alan bir baba ve not veren değil, not alan bir öğretmen... 
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Çevreniz size, sizin tutkunuza saygı duyar ve tutkunuzu onaylarsa iletişiminiz çok kolay olacaktır. Okuduğu kitabın yazılarının altını çizen bir anne, ne kadar idealist ve tutkulu, değil mi? O anne kutsaldır. O anne taklit edilir. Tüm tutkulular gibi... 

Tutku; hedefe vardırır, kayayı çatlatan tohum gibi, mermeri delen damla gibi... 
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29 . BİREYİN İMAJI, KİŞİSEL BaKIM 

“Kişisel bakım alışkanlıkları temelden verilmelidir.” diye başlamayacağım. Ama bizim meşhur “temelden öğrenilen, edinilen alışkanlıklar” gibisinin de asla olmayacağını da bilmek gerekir. 

Bugünün bilgi çağında hız, hayatımıza daha da hakim durumdadır. Türkiye’miz, bu hıza uygundur, zihnimiz bu hıza uygundur, yaşayışımız bu hıza uygundur, tek şey ile çok şey anlatma kültürümüz bu hıza uygundur, zekâmız bu hıza uygundur. 

Bizi üzen sevdiğimize “Canın sağ olsun.” der geçeriz. Çok şey anlatan bu cümleyi başka milletler bu kadar kısa ele alamaz. “Seni sevdiğim için, yaptığın hatayı affediyorum. Aslında kırıldım; ama sen daha değerlisin; hem de seni kırmayacak, üzmeyecek kadar. Üzüldüğümü de sana belli etmek istemiyorum. Benim üzüldüğümü zannedip üzülmene gönlüm razı olmaz. Senin üzülmemen için bunu sineme çekerim; ancak bir dahakine daha dikkatli olmanı isterimi” cümlelerini, başka milletlerin bu şekilde anlatmasına imkân yoktur. 

En büyük yatırım, insanadır ve uzun vadeli bir yatırımdır bu. Şahıslara uzun gelen yıllar, milletlerin idealleri için, geleceği ve projesi için uzun değildir. Bir şirket 5-10-20-50 yıllık 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plânlar yapar, milletler 50-100-150 yıllık plânlar yapar. 300 yıldır dizlerin plânı olmadı; panikledik, şaşkın kaldık. 

Bugünkü neslimizin önündeki gelecek daha parlak, neslimiz ise daha idealisttir. Kısa, öz bilgiyi severler; “şiir gibi” deyip geçerler. 

Bizler, kahramanlar çıkarmışız; bunların hayatını başkaları yazsın istemişiz. Bizim tarihimiz Holiyvvood’un elinde olsa ne yapardı, dünyaya nasıl bir imaj verirdi sizce? Tarihlerindeki Vietnam yenilgisini ve diğer yenilgilerini nasıl süslüyor ve bizlere sunuyorlar. Onların bir Yavuz’u olsa ne yapmazlardı? Beyazıt’ı olsa, Murat Hüdavendigâr’ı olsa nasıl empoze ederlerdi dünya milletlerine? inşallah hem yaşayacağız hem de yazacağız destanımızı. 

Paris’in metrolarında, birçok milletten dilenci görebilirsiniz; ancak bir Türk’ü, dilenirken asla göremezsiniz. 

Babur Kuzucuoğlu, yıllardır Paris’te yaşayan bir aydınımız, bir tespit naklediyor: 

Türklerin işlettiği ve Paris’in orta yerindeki bir restorana bir Fransız müşteri giriyor, işletmeci olan Türk, işçisine, “Turistin siparişine bakın evlâdıml” diyor. Fransa’da, Paris’in göbeğin¬ de Fransız’a “turist” diyen düşünce; sizce sıradan bir bakış açısı mı ya da o ülkede gerçekten bir işçinin değil de çevresini himaye eden, çevresine ikram eden, mazlumu koruyan, insanlara asayişi getirmek isteyen yüce değerlerin ruh hali mi? 

Ruh halinin ruhu çok güzel; ancak sunuş şeklini ele almamız gerekli. Haçlı Savaşları’nda AvrupalIlar; yenemedikleri, baş edemedikleri bizleri inceliyorlar. Çorbayı içtiğimizi, yemeklerde dua ettiğimizi, kuşağımızı keşfediyorlar. Çorbamızı kışlalarında dev kazanlarda yaptırıp askerlerine içiriyorlar. Çorbanın adını öğrenmek isteyenlere söylüyorum: “tarhana”. Sonra yemeklerde dua ettiklerini gözlennliyorlar; o günden itibaren dualarına devam ediyorlar. Ve kuşağımız, ilgilerini çok çekiyor. 

Güçlü olduğumuzda bizi taklit ediyorlar; ancak güçsüz duruma düştüğümüzde ise Avrupa özentisi altında kalıp ezilen, kompleks içinde kalan aydınlarımız tüm zenginliklerden utanıyor. İstanbul’un hayatını, giyim şeklini küçümseyip panayıra ve sirkteki palyaçolara benzetiyor insanlarımızı. Gücümüzü yitirdiğimizde maskara olmayı hak etmişiz sanki. Üzüldüğümüz ise kesin. 

Yüzyıllar boyunca AvrupalI bizi taklit etmiş; yaşayış biçimimizi, temizlik anlayışımızı, kokumuzu, fiziğimizi, kumaşımızı ve evlerimizi süslememizi, bahçe bakımlarımızı... 

Sonradan geldiğimiz yerleşik kültürün özelliklerini, güzelliklerini alıp kendi getirdiğimiz birikim ile kaynaştırabilen özelliğimiz sayesinde kendimize ait bir tarzımız olmuş ve diğer toplumları peşinden sürüklemiştir. 

Fransız bir seyyah diyor ki: “Araplarda hakim olan renk, koyu yeşil. Türklerde ise renk açılıyor ve Türkler yeşile kendi mühürlerini koyuyorlar “turkuaz” yapıyorlar.” Turkuaz, açık yeşil demektir ve kendi çinilerimizde renkler açılır, pastelleşir. 

Kişilik yapımıza da baktığımızda turkuazın izlerini görmek mümkündür. Fransız seyyah devam ediyor ve diyor ki: “10 Türk askerinin yediği ile bir Fransız ancak doyuyordu. Şu an ‘Hadi canım!’ diyorsunuz değil mi? O gücü nereden aldıklarına şaşmamak mümkün değil, ihtiyaçları kadar yiyorlar; bu yüzden çok çevikler. Ata çok iyi binip iniyorlar. Hareket halinde iken atın üzerinde yaptıkları hareketleri izlemek, büyük zevk veriyor.” 

Şimdi -istisnalar olmakla birlikte- görüntümüzü kıyas ettiğinizde nasıl bir yorum çıkıyor ortaya sizce? 
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“Atletik, bakımlı mı?” ya da “Balkonlu apartman mı?” 

Avrupa’da yıkanma kültürü hakim değilken, bu sabunlar koku maksatı kullanılır ya da çok zenginlerin evinde, yıkanma amaçlı bulundurulurdu. “Yıkanma kültürü hakim değilken ne yaparlardı?” derseniz; silme vardı, silinirlerdi. 

Ne değişti de bugün kendi tarzımızı oluşturamıyoruz? 

Sonra ne mi olmuş? 

Onlar yönetimi ele aldıktan sekiz yıl sonra felâketlere sürüklenmişiz. 

Fiziğini seven insanlar, giyimden daha çok hoşlanıyorlar. 
Fiziğini sevmeyen, kilosundan, görüntüsünden memnun olmayanlar ise daha çok giyiniyorlar; hatta zaman zaman saçmalıyor, komik duruma düşüyorlar. 

Fiziğimizi tekrar sevebilir miyiz? Evet, ama nasıl? Ekmeği az ye! Ama millet olarak, ekmeği çok yeriz biz. Hatta gariban bir Türk, restorana gitmiş, bir çorba istemiş. O kadar çok ekmek yemiş ki, hesabı öderken kasiyer “Çorba bizden olsun, ekmeği ödeyin.” demiş. 

“Duyduk, duymadık demeyin!” Çok ekmek yemek, boyun kısmını kalınlaştırıyor, insanı kısa yapıyor ve genişletiyor. 

Yemek yemeyi seviyoruz ve geleneksel mutfağımız da kilo almamıza, dengesiz beslenmemize oldukça müsait. Bir sürü diyet ve rejim var. En mantıklısı nedir? Hiç kuşkusuz su içmek. insanı zayıflatıyor; ama yemekten sonra değil, yemekten önce içilirse... Kayserililer misafire önce su ikram ederlermiş ya, onun gibi. 

Açlığınızı meyve ve sodalarla giderin. Akşam az yiyin. 
Çünkü en tehlikeli olanı akşam... Yine de dayanamıyor musunuz? Size sır veriyorum: Karnınız kazanıyor mu? Sabredin söylüyorum: Spor yapın, kan ter içinde kalın. Bunu bir defa 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başardığınızda zaferin tadı öyle güzel gelecek kİ size, öyle huzurlu olacaksınız kİ... Bu zevk hiçbir yiyeceği değiştirilemez. 
Sporun ardından, bol su İçin. Göreceksiniz ki, istediğinizde başarıyorsunuz. Yatarken salatalık yemeyin; hazmı çok çok zor. Gün içinde, tok kalmak İçin salatalığı bol tüketin; hiç korkmadan, tuzlayıp afiyetle yiyin gün içinde. 

Patlıcan foslatması dediğimiz, bir kilosunda yirmi dört kalori olan harika yiyeceği yiyin; tuz yerine sirke atın, bayılacaksınız. Sabah kahvaltısı mı? Canınız ne İstiyorsa yiyin, biraz fıstığı veya fıstık ezmesini unutmayın. Öğleye kadar midenizin boşalmasını kolaylaştıracaktır. Sabah kahvaltısı, moralinizi düzeltir, gözünüzü doyurur; fiziğinizin kilo almadan günü dinamik geçirmesine yardımcı olur. 

Kahvaltıda da balı unutmayın. Bazı diyetisyenler, “Bir dilim kuru ekmek, kibrit kutusu kadar beyaz peynir, açık çay.” diyorlar ya, aldırmayın, istediğinizi yiyin. Nasıl olsa zihniniz, akşam tekrar ukalâlık yapmayacaktır. Yaparsa, haddini bildirin ve sabahki kahvaltıyı düşünün. 

Öğle İse, köfteciden canınız köfte mİ İstiyor, yiyin; ancak çok az ekmek ya da salata ile. Ama ekmeği yemeyecekseniz, yalvaracak değiliz, yemeyin; sabah yediniz bolca. “Demesi kolayi” derseniz, çok kolay. Aynısını yaptım bu kitabı yazarken, kilom fazla değildi. Dostlarıma “Bir program yapıyorum, kilo veriyorum.” dedim. “Senin öyle bir sorunun yok, neden ki?” dediklerinde, “Etkili olan bu yöntemi size önermem için önce kendimin uygulamalıyım.” dedim. Yirmi üç günde dokuz kilo verdim. Hatta “diyet programı” dendiğinde bile, program “açlık, ıstırap” demek gibi geliyor insanlara, ceza çekmek gibi algılanıyor. 

“Peki evde, nefis yemekleri ne zaman yiyeceğim?” derseniz nasıl olacak? Öğle yiyebilirsiniz et türü şeyler. Mesela bir 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kilo pirzola ye! Ama karbonhidrat yani ekmek ile birleştirme. 
Ya da hamur işi ye; ama et olmadan. Akşam yiyecekseniz öyle soda gibi şeylerle, meyve gibi tatlı şeylerle mideni boş tut, akşam afiyetle ye; ama yatmadan dört saat önce. 

“Hiç taviz vermeyecek miyim?” dersen. Vermeden olur mu? “Ara sıra kendinizi ödüllendirebilirsiniz.” demedim mi? 

Merdivenleri kullan, asansör kullanma. Mekik yap her gün; hatta erkekler şınav da yapsınlar. Sabah yapılması, akşam yapılması arasındaki fark şudur: Sabah sizi dinamik yapar, akşam enerji harcamanıza neden olur. Spor -zayıflamak için olanı- aslında akşam yapılır. Gündüz, metabolizma çalıştığı için, aldığınız gıda erir ve ayakta durmakla dahi enerji harcarsınız. 
Ancak akşam, metabolizma çalışmadığı için, eritemezsiniz. 
Spor yaptığınızda farkı göreceksiniz. 

Spor derken, kan ter içinde kalıp iki gün sonra vazgeçeceğiniz çile ve ıstırapları kastetmiyorum. Ağır spora başlayıp on günü deviren, çok yoktur. Ya bedel ödemiştir ya da kendisine söz verip bir ay devam etmiştir, ötesi yok. Uzun süreli gitmemiştir. Çünkü ağır sporlar önerilir ya da yorucu gelir; devam ettirilemez. Size “yata yata spor” önereceğim. 

Sırt üstü yatın; ayaklarınızı yerden 30 santimetre kaldırın ve havada tutmaya çalışın, ilk hafta 10’a kadar sayın, ikinci hafta 20 olsun, isterseniz 15 de olur. Üçüncü hafta 25-30 arası sayın, dördüncü hafta 35-50 arası yaptığınızda 100-150’ye sayana kadar tutabileceğinizi göreceksiniz. Bir ay sonra bu sporu, isteseniz de bırakamazsınız. 

Ayağınızı havada tutmaya başladığınızda, göbeğinizin inceldiğini, yağların erimeye başladığını göreceksiniz, ilk anda karın kısmının çok titrediğini göreceksiniz, sakın endişe etmeyin; yağlar erimektedir. Yanma hissettiğinizde, yağlar gidiyor demektir. Çıkan teri görünce çok şaşıracaksınız. 
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insanlar en çok kime yalan söylermiş, biliyor musunuz? 
Kendisine... insanlar en çok kime karşı sözünde dururlarmış, biliyor musunuz? Kendisine... 

Adamın birisi: “Ben mahalleden geçerken mahallenin bütün kızları camdan dökülürdü beni görmek için. Takım kurup maç yapacağımız zaman hep beni isterlerdi; ben ne tarafta olursam o taraf kazanırdı. Okulda başarılı notlar alırdım; ama heyecandan soru kitapçığını yanlış işaretlemişim, bu yüzden okuyamadım.” dedikten sonra, kendi kendine bir gün şöyle mırıldanmış: “Atma, atma; hiç de öyle değildini’’ Böylece, kendisine itiraf edip rahatlamış. 

Vicdan denilen otokontrol sistemi bu itirafı yapmazsa asla rahat edemiyor. Bu yalanı sesli olarak devam ettirdiğinde ise kişilik bozukluğu ortaya çıkıyor; özgüvensiz bir duruş sergiliyor. Kendisine hiç yalan söylemeyen insanlar ise özgüvenli duruyorlar; bu nedenle daha başarılı iletişim kuruyor, daha başarılı anne, baba, eş oluyor, daha başarılı öğretmen, daha başarılı satıcı oluyor, daha başarılı yönetici oluyorlar. 

Kendisine inanan insanların, birilerini ikna etmeye asla ihtiyaçları yoktur. Birisi yalan idi, diğeri kendilerine güven ve saygı duymamaları. 

Bir program başlatıp sonuna kadar götüremeyen insanlar, kendilerine güven duymuyorlar; yalan söylemedikleri halde kendileri ile bir türlü barışamıyorlar. Başlanıp yarım bırakılan ve sonuca varılamayan işler, kişinin, kendisine “Senden bir şey olmaz; sen sözünde duramıyorsun.” demesine sebep oluyor. Çok başarılı biri dahi olsa, kitap okumaya başlayıp kitabı yarım bırakıyorsa zengin dahi olsa, başlayıp dayarım bıraktığı işler nedeniyle özgüveni zarar görüyor. 

Bunun neticesi, gerçekten, sözlerine sadık kalamıyor. Zengin ama, genel müdür ama, doktor ama, pazarlamacı ama, baba 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ama, anne ama, öğrenci ama... verdiği söze pek sadık kalamıyor. “Saat beşte buluşalım.” dediğinde randevusu sarkıyor. 
“Çarşamba günü ödeyeceğim.” dediği halde ödemiyor. Ancak, alacağı varsa sözünde duruyor, çok lehinde bir iş ise sözünde duruyor olması onun ne kadar da bencil olduğunu gösteriyor. 

Felsefe şu olmalı: insanlar değer verdikleri, önem verdikleri işleri unutmazlar. Eğer unuttuğu şey varsa, önem ve değer verme sorunu vardır ya da becerilerini geliştirememiştir, özgüven egzersizi yapmamıştır. Günlük yapacağı spordan bahsettiğimizi hatırlayın. Bir ay bunu yerine getirdiğinde -ki çok çok basit, uygulama yorucu değil- müthiş bir prensip gelişimi sağlayacak, kendisine güven duyacak ve “Bravol” diyecek, “işte bul” diyecek, “işte bul” ikinci tekrar gereksizdi. 

“Ben istersem yapıyorum.” diyecek. Tabii “inşallahi” demeyi unutmayacak. Kendi kendine, “Sen söz verirsen yerine getirirsin.” diye mırıldanacak. Hem kendisi hem de ondan bu enerjiyi alanlar bunun böyle olduğuna inanacak. 

Peygamber Efendimizin yanına gelen bir kişi. Peygamber Efendimizin yüzüne bakıyor ve “Gördüğüm bu simada yalan yok; ne diyor, ne getiriyor, ne söylüyorsa kabul ediyorum.” 
diyor. Peygamber Efendimiz, söylüyor ve söylediğini yaşıyor. 
Yalnız kaldığında da yaşadığını, eşi Hz. Ayşe tüm ayrıntıları ile bize anlatıyor. Gecenin karanlığında saatlerce ibadet yaptığını söylüyor. Söylediklerini aynı zamanda yapan Peygamberimiz, hiçbir şey söylemese de, anlatmasa da hali ve tavrı bu mesajı veriyor. 

insanlar birbirleri ile sadece görüntüleri, sesleri ve yüzleri ile konuşmazlar, iç enerji, insanlar arasında en etkili görüşme şeklidir. Küçük egzersizler sizde güven oluşturur, sizi sizinle barıştırır ve kendinize güvenirsiniz. “Sözümü tutarım.” dediğinizde gerçekten güvenirsiniz, size kendiniz dışındaki insanlar da güvenirler. 

Sevdiğiniz ve sizi motive eden kokuları kullanmaktan vazgeçmeyin. Kullandığınız kokuyu bir müddet sonra hissetmiyorsanız doğru seçimi yaptınız demektir. 

Başarınızı, iç enerjinizi tetikleyen konuların bir de uyumlu renkleri vardır. Bazı renkler size çok yakışır ve kendinizi daha moralli hissettireceğinden moraliniz iyi olduğunda çevrenizle daha seviyeli diyaloglar kurarsınız.. 

Ruhunuzu iyi hissettirecek tilavet, nağme ve müzik ile aranız iyi olmalı; bunlar ruhunuzla sizi konuşturur. Kendinize uygun saati ayarladığınızda, sözsüz enstrümanlar dinlemelisiniz. 
Kendinizin çalıyor olması, başlı başına bir tercihtir. Çalamıyorsanız, sözsüz enstrüman, sakinleşmenizi temin edecektir. 

Gülümsemeye ne dersiniz? Ölü hücreleri canlandıran gülümseme, sizin moral salgınızın salgı üretmesine öncülük edecektir. Gülmek için, gerekçeleriniz olsun. Öncelikle kendinize bol bol tebessüm edin. Bakışınız değişecektir biyolojik olarak. 
Sadece güldüğünüzde hareketeden kaslarınız vardır, gülmediğinizde bu yüz kaşlarınız devreye girmeyeceğinden yüzünüzün daha fazla kırıştığına şahit olacaksınız. Gülümseyen insanlara bizim toplumda “Tabii, derdi yok, bundan dolayı yaşlanmıyor.” 
diyerek bu tezimizi doğrulayan bir tespitte bulunuyorlar. 

Başka... 

Su için; su, moral bozukluğuna en güzel ilâç. Su içen insanlar daha az sinirleniyor ve sakin oluyor. Vücudunuzdaki yağları dışarı attığı için sizi çok zarifleştiriyor; sağlıklı ve mutlu olmanızı sağlıyor. 

Her kişiliğin, kendine uygun rengi vardır. Ancak mesleklere göre renkler de tercihleri belirler. Bankacılar geçmişten 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günümüze, siyahı tercih ederler. Siyahı erkekler, kahverengiyi bayanlar çok tercih ederler ve bu renklerle, dışarıya şu mesajı verirler: Bizler tutucuyuz; kül yutmayız, bizi kandıramazsınız, ciddiyiz, borcunu zamanında öde. Bu gibi mesajlarla vurguyu estirmeye çalışıyorlar. Güler yüz ve siyah takım, -güler yüz ve kahve renkler- “Dikkatliyiz.” havasını, “Bize güvenin.” havasını verirler. Giyindikleri bu tarz elbiseler ve renkleri ile buna kendilerini de motive ederler. 

Zabıtaların elbiselerinin renklerine, şekline baktığımızda. 
Doğu Almanya ya da eski Rusya izlenimi veriyorlar. “Serbest satış yapamazsınız, yakalarız sizi. Zaten hayattan bıkmışız; karşımıza çıkmayın!” havasını verirler. 

Ya şu okul kıyafetleri! Çok üzülüyorum okullardaki gençlere. Sevmediği, tercih etmediği bir renkle, üniforma ile okula gidip dersi dinlemek çok zor olsa gerek. Neden diretirler, anlamak mümkün değil. 13 yaşında, kumaş pantolon giyen, sevmediği maço ceketler giyen öğrencilerin performansının düştüğüne inanıyorum. Her insanın, kendisini iyi hissettiği renk vardır. Sevmediği elbiseler ile dersi nasıl dinler, fikir üretir ve gülebilir insan? Aileler için ekstra oluşturan bu giderlerden, birilerinin çok motive olduğu kesin. En az üç etek, üç pantolon, üç gömleği sürekli temiz ve ütülü, hazır bulundurmak. Çok entresan... Başarıyı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. 

Hey büyükler! işinize günlük zabıta üniforması ile gitmeyi teklif etsem ne dersiniz? Neden kimse sorgulamaz? Okul saatinin dışında giydikleri ile daha motive, daha mutlu olan insanları daha özgür ve fikir üreten insanları, gençleri kalıba koymak için harika bir buluş: Bordo ceket, yeşil amblem, kahverengi işlemeli gri pantolon... Başarılarını bekliyoruz öğrencilerimizin, buluşlar, keşifler... 
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Okul kıyafetlerini çocuklarınıza sordunuz mu? Bireyin imajı okul öncesinde oluşur, okul çağında şekillenir. Okul kıyafetlerine bu kadar yüklenmemin nedeni, bu gelişimi olumsuz etkilemesidir. 

Bunun dışında insanlar kendilerini ifade etmek için renkleri kullanır, sesleri kullanır. Bunlar onların gelişiminde, kişiliklerinin gelişiminde, toplumda yer edinmelerinde, başarılı çalışmalar yapmalarında motive edici faktörleri oluşturur. Bireyin, kendisini keşfetmesine mani olmayalım yeter ki... 

Çocuklarımızın sorumluluk alanlarını oluştururken, yapmakta zorlanmayacakları ve yarım bırakmayacakları küçük egzersizler vermeliyiz onlara. Yemekten önce ve sonra el yıkama alışkanlığı, yemekten sonra diş temizleme alışkanlığı kazandırmalı, diş bakımı yapmalarının zevkli olabilmesi için onların istediği fırça ve macunları almalısınız. 

Sevmedikleri şeyleri kullanmaktan çok rahatsız olan çocuklar, ileriki yaşlarda tekrar alışkanlıklar edinemiyorlar. Yemekten kalkarken kendi tabaklarını lavaboya bırakma alışkanlıklarını kendilerine verirseniz on altı yaşına kadar ekstra kuralları sizin dikte etmenize gerek kalmaz. Bu görevleri yerine getiren çocuklar, kendilerine güven telkin etmiş olacakları için, kendilerine inandıkları için, alışkanlıklarını geliştirmekten zevk alacaklardır. Siz bu iki prensibe onları özendirin, yaptıklarında üçüncü şahıslara anlatın, ben de size onların on beş prensibi kendi kendilerine geliştireceklerine dair söz vereyim. Pardon, söz veriyorum; onların adına söz veriyorum. 

Yapacakları bu iki hareket, kendilerine şunu fısıldamalarını sağlayacaktır: “Sen idealist birisin, sıradan birisi değilsin; kendini daha da geliştirmelisin.” Bu bakış açısı ile yataklarını daha dikkatli toplayacaklar, çantalarını düzgün tutacaklar. 
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defterlerini itina ile kullanacaklar. Akşannından, okul ile ilgili hazırlıklarını yerine getirecekler, ailelerine yardınncı oinnaktan ötürü daha çok zevk alacaklar. Yeter ki onları alkışlayın, anons edin, davul çalın. 

Bireyin gelişiminde, yaban kazlarının örneğini, hayatlarını, felsefelerini, motivasyon tekniklerini uygulayın. Yaban kazları uzun, çok uzun uçuşlarını yaparken, takım olmanın şuurunu yerine çok güzel getirirler. Birlikte uçarken ters V şeklinde uçarlar. Bu uçuş şekli onlara enerji tasarrufu sağlar. Uçuş sırasında çığlık atarak öndekilerine destek verirler. Stajlardaki, tribündeki seyirciler gibi, oyuncuları desteklemek için tezahürat yaparlar. Yorulan, yer değiştirir ve rahatsız olan, aşağıya ineceğini kanat çırpışı ile yanındakilere belli eder. Yanındaki arkadaşları onunla birlikte aşağıya inerler. Genelde iki tanesi eşlik eder, hastalanan arkadaşlarına. Sevk-i İlâhi ile bitki tedavisi uygularlar; güç toplamaya, iyileşmeye çaba sarf eder hastalanan, yorulan yaban kazı. 

Burada enteresan olan yön ise şudur: Hasta ve yorgun olan yaban kazı iyileşmek için müthiş performans gösterir. Bilir ki o iyileşmeden diğer arkadaşları onu terk etmeyecekler; onlar da sürüden kopacaklar. Onların vefasına karşılık iyileşme süreci hızlı gerçekleşir. 

Çocuklarımıza, öğrencilerimize, çalışanlarımıza bu metodu uygulamalıyız. Onları motive etmeli, alkışlamalı; onlara örnek olmalı, onlara karşı vefalı olmalı ve onlarla birlikte uçmalıyız. 

Bunları okuduktan sonra, “Kilomdan dolayı çok mutsuzum.” diyenler var, onlara ne önerirsiniz? imajları bozuk mu, şimdi onların durumu ne olacak? 

Hiç sorun değil; zayıflayamıyorlar ve bu dediklerimizi yapmıyorlar mı? Öyle ise bu dezavantajı avantaj haline çevirecekler. Kilolu insanlar zevklidirler; ağızlarının tadını bilirler, stressizdirler, yapıcıdırlar, dost canlısıdırlar, mutlular diye halkımızın kanaatleri vardır. Genelde de doğrudur; bu avantajı kullanmaları gerekir. 

Burada sizlere şahsî kanaatlerimi sunmak ve değerlendirmelerinizi almak istiyorum: 

Baylar saçlarını kısa kestirmeliler, kruvaze ceket giymeliler. Dinlendirici gözlük onları çok modern gösterecektir. Bıyıkları bakımlı olmalı; bıyık insanı daha ağır gösteriyor, bunun değerlendirmesini yapmaları gerekir. Ayakkabılarını normalden bir numara büyük tercih etmeleri gerekir. Kilolu insanların, ayakkabıyı ayak numarasına göre almamaları gerekir. Pantolonları dar paça olmamalı ve ayakkabısının üzerine düşmemeli. Ayakkabıları daima koyu renkli ve bağcıklı olmalı; burnunun kare olmamasına dikkat etmeliler ve parlak renkli derileri tercih etmeliler. Pardösüsünün, diz kapağının üzerinde olmasına dikkat etmeleri ve gömleği kravatsız giymemeleri gerekir. 
Aslında, düz renk gömlek tercih etmemeleri daha uygundur. 
Dik çizgiii gömlekler tercihleri olmalı, ince sık çizgili, mavi, lila, mor renkleri tercih etmeliler. Gömleğin renk tonuna uyumlu kravatları olmalı, kravatların bağları ince olmamalı. Kravat iğnesi kullanmamalılar. Yatay hiçbir çizgi, üzerlerinde olmamalı. Gömleği ceketsiz giydiklerinde, geniş kesim kullanmalılar; ancak gömlek, kısa kollu olmalı ve kollarını asla katlamamalı. 
Pantolonu ve gömleği açık renk tercih etmeli. Pantolonun arka cepleri kapaklı olmamalı; arka kapaklar sizi daha kilolu gösterecektir. Gömleğinizin yaka cebine asla ve asla bir şeyler koymamalısınız. Arka cebinize de, ceketinizin hiçbir cebine de asla bir şeyler koymamalısınız; çünkü ceplerin tümü aksesuar içindir. 
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Belinize çanta asla bağlamannalısınız. Boynunuzdan, vücudunuzu çapraz kesen ve koltuk altınızdan değil, vücudunuzun önüne sağ veya sol tarafa gelecek şekilde, göğsünüzün hizasında çanta kullannnalısınız. 

Kokunuz, baharat içerikli oinnannalı. 

Çoraplar elbette koyu renk olacak, demiştik. 

Zayıf olan beyleri Vücudunuza oturan gömlekler giymelisiniz takım elbisenizin içine. Maalesef her markada bu yok. 
Küçük kareleri olan ya da tek renk gömlek giyindiğinizde çok özel bir görüntüye kavuşacaksınız. Ama ceket kolları gömleğin kolundan kısa olacak, gömleğin kolu ceketten dışarı duracak. 

Saatiniz, kilolular ve kilosuzlar için fark etmez, deri kolçaklı olacak. Ve bir davete gittiğinizde sakın “Açık bir çay...” demeden, varsa çay, özellikle kahve; ama şeker kullanmadan içeceksiniz. Son trend ve eskimeyecek olan trend ise şu: Sadece su; ama asla soda değil. 

Yaşı ilerlediği halde saçını boyatanlara ne diyeceğiz? 
Simsiyah boyatanları kastediyorum. Bir de, bıyıklarını simsiyah boyatanlara “Daha zavallı...” diyorum. Aslında kendi kendilerine daha ağırını söylüyorlar, bizim “Zavallı...” dememize gerek yok. Cildi altmış yaşında, saç yirmi yaşında gibi olunca, komediyi görebiliyor musunuz? Boyatanlar ne ise bilmiyor; genelde taşra kökenliler. Şöhretten sonra, çevresindekiler hiçbir şey demezler mi acaba? 

Saç ektirme olayını da çok şık bulmuyorum. Gençken dökülüp ektirenlere bir şey demiyorum, ileri yaşlarda gerek var mı sizce? 

Kilolu olanlar, yürürken uzun adım atmalı ve ayaklarını “V” şeklinde basmalı. Bacaklarını, demedim. Ayaklarını “V” şeklinde basmaya gayret etmeli, basenleri inceltecek ve sizi daha 


198 



Bireyin İmajı, Kişisel Bakım 


zarif gösterecektir. Ayaklarını “V” şeklinde basmak, zayıflar için çok şık görüntü olmaz; zayıfların, içe ve düz basmaları sorun olmaz. 

Bayanlara gelince, şunlar söylenebilir: Kilolu ise pantolon giymemeli. “Çok seviyorum; nasıl olacak?” derlerse, çok bol kesim tercihleri olmalı ve paçalarının oldukça uzun olmasına özen göstermeliler. Gömlekleri kapalı yaka olmalı. Altın olmayan; taşlarla, boncuklarla işlenmiş kolyeler kullanmalılar. Ayakkabılarını bir numara büyük tercih etmeleri gerekir. Topuklu ya da topuksuz değil, arası bir boyu tercih etmeli; sivri uçlu, siyah ya da koyu kahverengi tercih edilmeli. 

Kilolu olanlar, makyajı çok sade tercih etmeli; rimel ve kalem kullanmamalı. Rimel, kilolu gösterecektir onları. Büyük boy kol çantası kullanmamalılar. 

Elbise ve pardösü renkleri cırtlak renk, parlak renk olmamalı; sade ve pastel renkler olmalı. Siyah, kahverengi; favorileri olmalı. 

Gün içinde giydikleri ayakkabı ile araç kullanmamalı; kullandıklarında ise ayakkabı topuklarını silmeyi ihmal etmemeliler. 

Kilolu bayanlar, kollarına takılar takmamalı; büyük saat takmalı ve kolçak, deri olmalı. 

Anne ve babalar, çocuklarınız takı takmak isterlerse tavrınız ne olacak biliyor musunuz? Üzgünüm; kitabın sonuna geldik, bize ayrılan süre bitmek üzere. Şaka, şaka... Bir sonraki kitabı beklemeniz için böyle yapıyorum. 

Sona geldiğimde, içimde bir hüzün oluştu sanırım. Kitap boyunca, karşılıklı konuşmalarımızın neticesi eğitim ve bilgilendirmeden ziyade eğitişim yaptık. 

Umarım, memnun kaldığınızda içinizden göndereceğiniz sevgi mesajınızı diğer çalışmalarım için kendime motivasyon 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aracı yapıp benzer ama farklı konularda kavuşmak, buluşmak İçin çalışmalarıma devam edeceğim inşallah. 

Konuşmanın sonunda Beşiktaş yöneticisi “inşallah.” dememiş; “Şampiyonuz artık, hiçbir engelimiz kalmadı.” demiş ve tarihî hezimetler yaşayıp kendisinin, başkanlığı bırakmasına yol açan, iddialı sözler sarf etmişti. 

Annem, anneciğim, canım annem hep şunu söyler: “Büyük lokma ye; büyük konuşma.” 

Psikologlar genelde mutludurlar; o kadar dert dinlerler ki hallerine şükrederler. Şükrettikçe mutlulukları artar, her olaya pozitif baktıkları için de duaları kabul olur. 

Pozitif bakmak, duadır. Nasıl mı? Güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen, hayattan lezzet alır, inancı temiz olan insanlar, zindanda da olsa mutludur, inancı sarsılmış olanlar, saraylarda da olsa mutsuzdur. 

Yatarken camınızı açık bırakın. Yanlış duymadınız. Camınız açık olsun. Kışın dahi... “Açık.” dediysek, kocaman değil. 
Metabolizmanız hızlı çalışacağı için, uyurken dahi zayıflamaya devam edeceksiniz. “Hasta olursunuz.” diyenler olabilir. Ayı da çıkabilir, taş da düşebilir, hasta da olunabilir. Kaç tane ayı çıkıyor ki Kastamonu yollarında? Zayıflamaya değmez mi? 

Dik yürüyenler, kambur yürüyenlere nazaran daha fazla kalori harcıyor. Masada dik duranlar da dahil buna. 

Görüşürüz inşallah... 
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